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Voorwoord  
 

 

 

 

 

 

 

Als heemkundige kring van Westerlo konden wij 2014 niet laten voorbijgaan zonder het plaatselijk gebeu-

ren tijdens de Groote Oorlog 1914-1918, te boek te stellen. 
 

Het werd uiteindelijk een mooi dik boek van ongeveer 350 bladzijden. 

 

Alhoewel er geen grote veldslagen in onze toenmalige gemeenten werden uitgevochten, gebeurden er 

gedurende deze vier oorlogsjaren wel veel vermeldenswaardige gebeurtenissen. 

 

Onze heemkundigen doken in de gemeente- en abdijarchieven om al deze verhalen op te zoeken. 

 

Voor al de soldaten van Westerlo en zijn deelgemeenten uit de Eerste Wereldoorlog, werden de legerar-

chieven van het Jubelpark te Brussel en van Evere bezocht, om zo van iedere soldaat het oorlogsverleden 

op te zoeken. 

 

Gelukkig hadden onze onderzoekers veel geduld en toewijding want dit alles heeft de laatste twee jaren 

veel tijd gevergd. Enkelen waren op het laatst bijna dag en nacht met de oorlog bezig. 

 

Daarom wil ik alle medewerkers van dit boek bedanken voor hun inzet en hulp bij het opzoeken van al de 

oorlogsverhalen van Westerlo en zijn deelgemeenten en hun inwoners. 

 

Maar in het bijzonder wil ik ons redactieteam bedanken, waarin Jef Thys weer gezorgd heeft dat al die ge-

gevens tot één boek werden samengebracht en dit met een prachtige lay-out en Georges Van Asten voor 

het veelvuldig nalezen en verbeteren van de teksten. 

 

Het eindresultaat mag er zijn en geeft aan alle inwoners van Westerlo een goed beeld van wat er zich 

heeft afgespeeld in Westerlo en zijn deelgemeenten gedurende de vier jaren oorlog en aanvullend ook het 

wedervaren van sommige van hun soldaten. Omdat Bergom destijds kerkelijk bij de parochie Westerlo 

behoorde, hebben we ook daar opzoekingen gedaan en beschreven. 

 

Wij hopen dat dit boek de lezer een beter beeld geeft van wat de Eerste Wereldoorlog voor Westerlo 

en zijn inwoners betekend heeft en zo samen met ons tot het besluit komt : 

 
ôNOOIT MEER OORLOGõ. 

 

 

 

 

Paul Hermans, voorzitter Heemkring Ansfried Westerlo vzw. 
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 Inleiding  
 

 

 

 

Beste lezer,  

 

 

 

 

 

U hebt nu het boek in handen waarin wij de gebeurtenissen tijdens ôDe Groote Oorlogõ in de streek in en 

rond Westerlo trachten te plaatsen en te verduidelijken. 

 

Met allerlei korte stukjes proberen wij een beeld te creëren van het leven van de Westelse bevolking tij-

dens die harde oorlogsjaren 1914-1918. Wij konden daarvoor putten uit verschillende bronnen: 

familieverhalen, bidprentjes, brieven, dagboeken, memoires, processen-verbaal uit die tijd, legerarchieven, 

verslagen van gemeenteraden, strooibriefjes, relicten en enkele zeldzame fotoõs. 

 

Wij proberen ook meer uitleg te geven over allerlei schermutselingen en vijandelijkheden in onze streek 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Tussendoor plaatsen wij ook enkele stukjes pakkende poëzie en strooien her en der wat klaprozen 

(poppyõs) uit, want die bloem is toch onlosmakelijk verbonden met ôDe Groote Oorlogõ! 
 

Dan volgt een eerste alfabetische lijst van alle gesneuvelden die enigszins met Westerlo (Groot-Westerlo) 

te maken hadden: er geboren zijn of er gewoond hebben. 

Een andere alfabetische lijst vermeldt al de oud-strijders van õ14-õ18 die voor of na ôDe Groote Oorlogõ in 

het huidige Groot-Westerlo woonden. 

Omdat de inwoners van Varendonk en Bergom (van buurgemeente Herselt) destijds bij de St.-

Lambertusparochie Westerlo hoorden, worden de oud-strijders uit die beide dorpen ook vermeld. De 

scheiding tussen kerk en staat was toen nog niet zó uitgesproken! De parochie primeerde op de gemeen-

te! 

 

En moest er, her of der, iets ongunstigs vermeld zijn over iemandé.? Weet dan dat woorden als stress, 

ôshellshockõ,  paniekétoen nog niet uitgevonden waren, maar dat stress en paniek wel degelijk bestonden! 

Maar de legertucht was keihard! Men eiste - en dan nog in het Frans -  blinde gehoorzaamheid! 

Bij het niet opvolgen van een bevel, werden nogal vlug zware straffen uitgesproken, maar achteraf weer 

bijna even vlug kwijtgescholden! 

 

Maar dat er bij de soldaten plantrekkers (carottiers) warené dat zal wel zo geweest zijn. 

En dat er tussen de burgers ook mensen rondliepen die, tot eigen profijt, van de benarde oorlogsomstan-

digheden gebruik maaktené. dat zal ook wel zo geweest zijn! 

 

Het boek is geen roman! Het is niet de bedoeling dat je het in één keer gaat uitlezen! 

Maar het gaat over mensen van bij ons, over mensen uit onze families, misschien over onze eigen groot-

ouders, die toch -  meestal ongewild -   die aartsmoeilijke oorlogsjaren moesten meemaken:  

 

DE GROOTE OORLOG.  
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Westerlo en omstreken in  

òDe Groote Oorlogó 
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 Algemeen  
 

 ôOnbekendõ beeld van de jaren rond de eeuwwisseling 1900 
 

We vergeten steeds dat de tijd rond de eeuwwisseling, zoals ook onze tijd, toch heel wat vernieuwing 

bracht! 

De eerste auto van Carl Benz reed in 1885 rond. Cinematografie en röntgenstralen kende men al in 1895. 

Uitvindingen als draadloze telegrafie in 1896; radium in 1889; de eerste roltrap was er op de wereldten-

toonstelling van 1900; het vliegtuig van Wright in 1903. De Daimler-autofabriek, evenals die van Rolls 

Royce, startte in 1904. Voertuigen op rupsbanden waren er al in 1907 te zien. De eerste kunststof, bake-

liet, van onze landgenoot Baekeland was er in 1909. De dieselmotor voor autoõs werd uitgevonden in 

1910. De lopende band van Ford in zijn autofabrieken en roestvrij staal van Krupp waren er al in 1912! 

§ 

 
In Westerlo was er een tramverbinding met Turnhout, Herentals, Aarschot en Mechelen. Dat was dé 

grote ôvernieuwingõ in de streek. 

Lijn 284 Westerlo-Turnhout werd geopend tot Geel (Kempisch Kanaal) op 01/07/1898. Er was een ver-

minderd tarief op de tram voor een bezoek aan de veemarkt in Geel en voor marktdagen in Heist-op-den

-Berg. De ingebruikneming tot Turnhout duurde echter tot 15/09/1906. Dat was ook een deel van de lijn 

Mechelen-Turnhout, die in dienst genomen werd op 07/04/1890 door de òKempische Stoomtram Maat-

schappijó. Op marktdagen in Mechelen kregen de inwoners van Westerlo ook een ôspeciaal verminderd 

tariefõ. Deze lijn liep over een deel van het spoor Westerlo-Meerhout dat al geopend was op 04/05/1895 

door de òAntwerpse Maatschappij voor de Dienst van de Buurtspoorwegenó. 

Lijn 275 Westerlo-Aarschot werd geopend op 08/07/1911 door de òKempische Stoomtram Maatschap-

pijó. 

Lijn 262 Westerlo-Herentals, via Tongerlo, Oevel en verder naar Malle (toen nog Oostmalle), Brecht en 

Brasschaat werd in dienst genomen op 23/04/1907 door de òAntwerpse Maatschappij voor de Dienst van 

de Buurtspoorwegenó. De lijnen Mechelen-Turnhout en Westerlo-Aarschot liepen vanaf het Bistplein 

(destijds ôoude-tramwisselõ genoemd) tot in Bergom gezamenlijk. 

§ 

 

Dit alles moet voor die tijdsperiode toch als revolutionair aanzien worden. We vergeten meestal dat die 

periode toch de tijd van de industriële revolutie was, terwijl de huidige periode het computertijdperk ge-

noemd wordt. 

Reeds in 1913 begon Duitsland zich te bewapenen: van 35.000 steeg het aantal manschappen tot bijna 

140.000 in juli 1914. 

België had de Duitse waarborg gekregen dat het in geval van een conflict met Frankrijk niet in de strijd 

betrokken zou worden. Er waren in ons land onder de middenklasse 2 kampen, ôgeloversõ en ôniet-geloversõ, 

in deze Duitse ôgarantieõ. Het grootste deel van de gewone bevolking was zich van geen oorlogsgevaar be-

wust. Men dacht dat het allemaal wel zou overwaaien. De ouderen wisten nog te vertellen van de vorige 

Frans-Duitse oorlog in 1870-1871. In die tijd was het Belgische leger ook enkel aangewezen op grensbe-

waking omdat ons grondgebied niet geschonden werd. 

 

Aan de vooravond van de oorlog telde België 7.638.000 inwoners en sinds 1913 was door de katholieke 
minister van oorlog, de Broqueville uit Mol-Postel, de algemene dienstplicht ingevoerd. Mede dankzij kar-

dinaal Mercier werd in 1909 de loting en de plaatsvervanging afgeschaft. Gedaan met het ôarmenlegerõ! 

Gedaan met het vrijkopen voor 200 frank! Gedaan met wie er zich met een laag nummer ingeloot had, 

maar zich kon laten vervangen, gewoonlijk tegen hoge financiële of andere materiële voordelen. 

Eén zoon per gezin zou dienst moeten doen. De gehele periode 1870-1913 was gekenmerkt door de 

strijd vóór en tegen de persoonlijke dienstplicht. De radicalen kwamen op voor de persoonlijke dienst-

plicht om het lotelingensysteem en de mogelijkheid van afkoop af te schaffen. Koning Leopold II was er op 

uit het leger te versterken door een ruimere rekrutering. Een commissie van onderzoek van de persoon-

lijke dienstplicht stuitte op taaie politieke weerstand van de conservatieven in de katholieke partij en bij 
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 de liberalen. Pas in 1909 was de politieke steun voor de persoonlijke dienstplicht zo groot geworden dat 

de regering  - met de steun van de oppositie -  een compromisvoorstel kon laten goedkeuren: de be-

perkte persoonlijke dienstplicht . Eén soldaat per gezin en de legerdienst voor het voetvolk werd ver-

minderd van 20 tot 15 maanden. 

Ondertussen dreigde er weer oorlog en zo kon de regering niet alleen een veel hoger oorlogsbudget la-

ten goedkeuren, maar ook die algemene persoonlijke dienstplicht. Die nieuwe dienstplichtwet kwam 

er in 1913: alle mannen van 18 jaar moesten legerdienst vervullen. Men ging van 13 militieklassen naar 15 

militieklassen. De werkelijke dienst in de reserve bedroeg 8 jaar. De militieklassen 1901, 1902 en 1903, de 

ôouderenõ dus, werden in geval van oorlog voor de vestingtroepen voorzien: de dienst op de forten, dus 

zonder direct contact met de vijand. Dit zou later aan de IJzer regelmatig ingeroepen worden om geen 

frontdienst te moeten doen. Elk jaar op 15 december ging men één klasse hoger. Dit was dus 3 maanden 

na afloop van het militiejaar in september. 

§ 

 

In Westerlo was de afschaffing van het lotelingensysteem in 1909 en de invoe-

ring van de algemene dienstplicht in 1913 waarschijnlijk de aanleiding om een 

soldatenschool te starten. De notabelen en de geestelijkheid wilden de zedelijke 

toestand van de landelijke mannelijke bevolking tegen al die veranderingen be-

schermen. Zeker nu er geen ôarmenlegerõ meer was en iedereen, en niet alleen 

meer het ôgewoonõ volk, soldaat zou moeten worden. Niet alleen de zedelijkheid of andere algemene infor-

matie werd er onderwezen, ook leerde men er met wapens 

omgaan. Bij de Duitse inval werden er door August Naets uit 

het Dorp van Westerlo 2 Duitse Mausers en 60 oude solda-

tengeweren, van de ôsoldatenschoolõ bij de overheid binnen-

geleverd!  

De soldatenschool van Westerlo in 

1913. Van links naar rechts: adjudant 

Nelis, onderwijzer Jozef Onzia, veld-

wachter Cyriel Demeyere, onderpastoor 

Kennes, sergeant-majoor Jozef Van Din-

genen, onderwijzer Helsen (foto Veerle 

de Leyn) 

De soldatenschool, klas 1912, uit Wes-

terlo. We herkennen: 

Zittend v.l.n.r.: onderwijzer Jozef Onzia, 

onderpastoor Kennes, onderwijzer Helsen 

uit Zoerle-Parwijs. 

1ste rij soldaten: ?, Achiel Van Leeuw uit 

Veerle, Slotmans uit Herselt, Jan Tubbax uit 

Varendonk, Louis Van Nieuwenhuyze uit 

Bergom, ?, ? uit Ramsel, Wouters uit 

Bergom, Jefke Witvrouwen uit Noorder-

wijk, ?, ?, veldwachter Cyriel Demeyere. 

Achterste rij: Ooms uit Herselt, ?, ?, Charel 

Aerts uit Zoerle-Parwijs, Charel Van de Put 

uit Westerlo, ?, Sijmens uit het Genein-

de, ?, ?, Van Gennip uit Voortkapel, ?, ?, ?, ?, 

Van Bets uit Herselt. 
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 Volgens Jack Verstappen zou de soldatenschool van Westerlo al opgericht zijn rond 1911, op initiatief van 

gravin Jeanne de Merode, zo schrijft hij in het jaarboek van onze heemkring van 1981. Dat de soldaten-

school geapprecieerd werd, kunnen we afleiden uit het geschenk, een rookstel, dat sergeant-majoor Van 

Dingenen ontving voor zijn inzet in de soldatenschool te Westerlo. 

 

§ 

 

De mobilisatie 
 

De 1ste fase van de mobilisatie kwam er op woensdag 29 juli 1914! Van al diegenen die onder de wapens 

waren, van de klas van 1913, - jongens geboren in 1893 - , werden de verloven ingetrokken. Ze hadden in 

augustus 1914 al 10 maanden opleiding achter de rug. De klas 1911, geboren in 1891, en de klas 1912, 

geboren in 1892, werden opgeroepen. 

Op 31 juli 1914 werd de algemene mobilisatie afgekondigd. Ook de klassen van 1901 tot 1910 werden nu 

opgeroepen. De klassen 1899 en 1900 werden pas opgeroepen de dag dat de oorlog uitbrak: dinsdag 4 

augustus 1914. De getalsterkte van ons leger bedroeg ongeveer 234.000 man. Ongeveer 18.000 oorlogs-

vrijwilligers, veel jeugdige idealisten, boden zich aan, en de rest van de lichting 1914, ook ongeveer 18.000 

manschappen, werd eveneens opgeroepen. Naar schatting had men ook de beschikking over 45.000 man 

van de burgerwacht. Ons leger had echter een groot gebrek aan artillerie en aan mitrailleurs. Men spreekt 
over slechts 100 mitrailleurs bij het uitbreken van de oorlog! De helft van de getalsterkte, tevens de oud-

ste soldaten (militieklassen 1899-1905), de lotelingen, was voorzien voor de vestingtroepen; de andere 

helft, de jongste soldaten (militieklassen 1906-1913), - met de beste fysiek dus - , voor het veldleger, het 

ômobiele legerõ. De  idee van ôvestingen of fortenõ bleek in de oorlog totaal achterhaald. 

Ons leger had nog grote gebreken: een verouderde en onvoldoende bewapening en een gebrekkige lei-

ding, door onervaren en slecht gevormde officieren. Jongens van adellijke of gegoede afkomst werden bij-

na automatisch officier, met al de gevolgen van dien. Daarbij: de meerderheid van de soldaten was nog 

ôlotelingõ en bestond zoals bekend uit de ôarmstenõ van de Belgische bevolking. Hun motivatie was redelijk 

laag. Ons leger kon in de begindagen van de oorlog echter wel rekenen op een hoog moreel en het en-

thousiasme van zijn soldaten, aangemoedigd door de vele ôpropagandaõ-zegeberichten! 

De klas 1914 werd op 15 september 1914 pas opgeroepen. Ze moesten nog opgeleid worden, waardoor 

ze pas in 1915 ingezet konden worden. Ook boden zich in de begindagen 20.000 vrijwilligers aan. Daar 

Wallonië al grotendeels bezet was, kwam de meerderheid van klas 1914 en van die vrijwilligers uit de 

Vlaamse provincies. 

 

Ons leger kon beschikken over 37.600 paarden, 2.600 paardenwagens, zelfs over 1.600 autoõs en een 30-

tal vliegtuigen. De autoõs van de burgerbevolking werden opgevorderd. Vliegtuigen waren voor iedereen 

iets totaal nieuws in de oorlogvoering. In een gemeentelijk verslag van secretaris Sterckx te Westerlo la-

zen we: Op 25/04/1914 is het eerste vliegtuig opgemerkt boven Westerlo. Het vloog van west naar oost! 

 

Koperen rookstel, van Jozef Van Dingenen, 

met inscriptie: Uit dankbaarheid Soldaten-

school Westerloo (foto Veerle de Leyn) 
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 Ter vergelijking; 

- Duitsland telde  in 1914: 65 miljoen inwoners, 3.840.000 man onder de wapens, 232 militaire vliegtuigen 

en enkele Zeppelins. Op zee: 38 slagschepen, 13 kruisers en 21 duikboten. 

- Frankrijk telde in 1914: 39 miljoen inwoners, 3.800.000 man onder de wapens, ongeveer 200 militaire 

vliegtuigen. 

 

Onverwacht kwam dus op vrijdag 31 juli 1914 het bericht van die algemene mobilisatie. 

Onze jongens waren in opgewekte stemming toen ze hun regimenten gingen vervoegen. Ze dachten nog 

steeds dat het met een sisser, zoals in 1870, zou aflopen. In 1870-1871 was er de Frans-Duitse oorlog, 

waar onze soldaten ook òin alarmfaseó gingen. Gelukkig bleef het bij grensbewaking. Belgi± zwoer nog 

steeds bij ôfortenõ. De forten langs de Maas en de fortengordel rond Antwerpen moesten ons toen behoe-

den voor een eventuele inval. 

Toch begonnen her en der mensen hun geld bij de Nationale Bank in klinkende munt op te vragen. Biljet-

ten werden stilaan, en haast overal, als betaalmiddel geweigerd. Men wilde klinkende munt, goud of zilver! 

Geruchten gingen dat het papiergeld waardeloos zou worden. Lange rijen mensen stonden dan ook dage-
lijks aan te schuiven bij de postkantoren in de dorpen of  aan de kantoren van de Nationale Bank in de 

steden. 

In elk dorp wist men daarna te vertellen wie, wat en hoeveel, gewisseld had. De òroddeló deed de ronde. 

De rijken hadden de grootste schrik iets te verliezen; de armen kon het allemaal maar weinig schelen! 

Het werk lag bijna overal stil. Men wachtte af; men troepte samen en overal werden er burgerwachten 

opgericht omdat het oude gezag, de ôgendarmenõ, gemobiliseerd was. 

De eerste dagen van augustus trokken bijna overal processies uit. De kerken zaten vol volk, de blik ten 

hemel gericht, de bijstand van God afsmekend. 

Het mocht echter niet baten... 

 

De koning nam op 01/08/1914 het bevel over het leger op. Zijn eis was dat het hoofd van de generale 

staf, generaal de Selliers de Moranville, aan hem zou rapporteren in gezelschap van generaal de Ryckel. Op 

02/08/1914 eiste hij ook dat artillerie-generaal Hanoteau aan hem zou rapporteren en zijn vleugeladjudant 

werd. Zo had de koning generaal de Selliers eigenlijk in zijn macht. Generaal de Ryckel was een vertrou-

weling van de koning, terwijl generaal de Selliers een vertrouweling was van de Broqueville, de minister 

van oorlog. De minister werd door de koning dus ôlichtjesõ opzijgezet! 

 

In die tijd besloot de koning ook een toespraak met: 

ôGod zal met ons zijn in deze ôrechtveerdigeõ zaak! Leve het onafhankelijk Belgi±!õ 

 

Koning Albert I 

Minister Charles de 

Broqueville 

Duizelingwekkende getallen over W.O. I: Gemiddeld 250 doden per uur! In totaal een kleine 10 

miljoen! Alle Belgen van 2014, van NU dus! Bam!  Weggeveegd op 4 jaar oorlog! 
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 Democratie 100 jaar geleden  
 

Vanaf 1893 hadden we in België het algemeen meervoudig stemrecht. Dat was verkregen na bloedige sta-

kingen in Wallonië! Het hield in dat men, om te kiezen, minstens 25 jaar moest zijn én van het mannelijk 
geslacht. De stemming was van dan af ook verplicht. 

Men kon nog stemmen bijkrijgen als men gestudeerd had, als men belastingen betaalde, of zelfs een com-

binatie van beide. 

 

In de gemeente Zoerle-Parwijs, waren er in 1914, -zo lazen we in een gemeenteraadsverslag: 

Voor de Kamer: 

102 kiezers met 1 stem, 53 met 2 stemmen en 44 met 3 stemmen. 

Voor de Senaat: 

78 kiezers met 1 stem, 51 met 2 stemmen en 44 met 3 stemmen. 

Voor de gemeente: 

77 kiezers met 1 stem, 41 met 2 stemmen, 27 met 3 stemmen en 21 met 4 stemmen. 

 

Na de oorlog kon men ook dit systeem niet meer behouden! 

Vanaf 1919 kwam er het algemeen enkelvoudig stemrecht, weliswaar nog steeds alleen voor mannen! 

Vanaf nu moest men ook maar 21 jaar meer zijn om te kunnen stemmen. 

Nota: Vrouwen ômochtenõ pas in 1948 gaan kiezen! 

 

 

 

Kerkelijke õherdersõ in onze parochies tijdens de oorlog 
 

Heultje: Joannes Berchmans Eduardus Collet °Diest 16/04/1862, pastoor van 25/06/1911 tot 07/12/1917. 

Daarna kwam van 12/12/1917 tot oktober 1921, pastoor Joannes Franciscus Verboven °Herentals 

30/04/1870. 

 

Oevel: Petrus Gommarus Verstraeten °Boechout 25/05/1851, pastoor van 25/11/1899 tot aan zijn overlij-

den op 30/07/1917. 

Daarna van 27/09/1917 tot maart 1940 pastoor Carolus Van Roey °Wechelderzande 27/01/1872. 

 

Tongerlo: Richard Laenen °Meerhout 10/04/1841, pastoor van 26/12/1896 tot 30/05/1915. Daarna pas-

toor Henricus Van Reeth °Antwerpen 01/04/1878, pastoor van 22/11/1915 tot 22/09/1916. Dan kwam 

pastoor Evermodus Derikx °Overpelt 21/05/1873, die bleef pastoor van 22/10/1916 tot 04/02/1924. 

Tijdens de oorlog was Gerlacus Hoste, °Destelbergen 15/01/1874, onderpastoor. Hij volgde later pastoor 

Derikx op. 

 

Voortkapel: Eugeen Marie Antoine Theodore Caers °Geel 13/06/1857, pastoor van 16/04/1898 tot 1923. 

 

Westerlo: Jean François Adriaensen °Turnhout 29/01/1864, pastoor-deken van 12/06/1912 tot 

05/11/1927. Onderpastoor Louis Kennes ÁAartselaar 08/02/1879, ÀMechelen 26/08/1959. 

 

Zoerle-Parwijs: Emiel Kennes °Zandhoven 06/06/1860, pastoor van 1913 tot zijn overlijden op 

24/09/1922. 
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 HET BEGIN VAN DE DUITSE BEZETTING  
 

Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen. 

De zogezegde aanleiding lag in Sarajevo. Het verdere verloop kan je in de geschiedenisboeken lezen. De 

plaatselijke gebeurtenissen worden echter haast nergens vermeld. Daarom gaan wij die hier vermelden en 

trachten te plaatsen. 

 

We hebben verschillende dagboeken gevonden, waaruit we veel informatie over de toenmalige toestand 

in het huidige Westerlo en omgeving konden putten. Een dagboek zegt veel, echter niet alles: je ziet de 

oorlog door de ôogenõ van die schrijver! Met zijn ideeën of politieke ingesteldheid! Het is dus geen geschiede-

nisboek, maar het verhaal van gewone mensené 

Veel burgers, vooral jongeren, zagen het als hun plicht zich als vrijwilliger voor de goede zaak aan te mel-

den. De meesten van deze jonge helden waren zich niet bewust van de verschrikking van een oorlog! 

Het Belgische verdedigingsplan was al klaar sinds 1905. 
Men zou in de vestingen van Luik en Namen weerstand bieden en de vijand met kanonnen beschieten. 

Het veldleger moest zich dan terugtrekken op de vesting Antwerpen, waar de regering en de koning het 

leger zouden vervoegen. Daar kon men dan de strijd afwachten. Men kon zich daar beter verdedigen tot 

aan een eventuele overgave bij overmacht. Misschien toonde de invaller geen interesse voor de inname 

van Antwerpen om richting Frankrijk te trekken. In ieder geval zou de Belgische eer dan gered zijn! 

 

Over de gekwetsten tijdens deze eerste dagen schrijft dokter Max Deauville: 
éE®n van de ongelukkigen ligt langs de rand van de weg. Zijn gezicht is bleek, koortsig, met starende ogen. Hij kreeg een kogel in de 

buik. De lichtgewonden vertrekken na een haastig aangelegd verband. De anderen, het hoofd rustend op hun opgerolde ôcapote-

jasõ (kapmantel) moeten wachten op een onzekere aflossing. 

éIetwat afgezonderd ligt een gewonde uitgestrekt neer, het hoofd rustend op zijn bagage. Een kameraad hurkt naast hem. De gewonde 

is bleek en ademt moeilijk. Een kogel heeft hem in de borst geraakt!... 

éLangs een zandweg ligt er een man, het gezicht in de zon. Een vriend heeft hem tot hier gebracht en hem dan moeten achterlaten. Hij 

heeft een kogel in de schouder en een andere in de dij. Hij is nog bij volle bewustzijn en smeekt me om hem te laten wegbrengen. De 

kogel in de dij lijkt de ader geraakt te hebben, maar een bloedprop heeft de wonde afgeslotené. 

éIn de gendarmerie is een hulppost ingericht. De gewonden liggen op de binnenplaats op stro, drie of vier getroffenen naast elkaar. Eén 

van hen kreeg een kogel in het hoofd en reutelt met rollende ogen. Zodra de minder zwaar gewonden zijn verbonden, vertrekken ze in 

de richting van Mechelené(sept. 1914) 

éDe gewonden liggen in de schuur. Die is in de lengte in twee gedeeld. E®n van die delen is wat hoger, zoals een theatersc¯ne. Het licht 

van twee of drie kaarsen werpt een geel licht op het hooi en stro. De gewonden liggen in rijen naast elkaar en vormen zwarte vlekken. 

Alleen in het lagere gedeelte liggen er wel twintig; misschien zijn er evenveel in het hogere deel. Ze praten, schreeuwen, klagen in een 

koortsige opwinding. Het zijn Franse jagers in donkerblauw uniform met een gele bies. 

- Heb geduld, mijn beste, heb geduld, de majoor die je gaat verbinden is er! (24 okt.1914) 

De volgende 4 jaar leeft België onder het juk van de Duitse pinhelmen. 

Wie is Max Dauville? 

Max Dauville, schuilnaam voor Maurice Duwez °Elsene 31/08/1881-À1966. Hij was de zoon van een be-

kende oogarts. Hij studeerde geneeskunde te Leuven en was voor de oorlog huisarts. Hij werd oorlogs-

vrijwilliger. Op eigen verzoek nam hij deel aan verschillende campagnes van het Belgische leger in 1914. In 

1915 werd hij bataljonsarts, zodat hij het loopgravenleven van nabij meemaakte. Hij was reeds voor de 

oorlog met literatuur begaan. Zijn bekendste werk is: ôTot aan de IJzerõ. 
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 Westerlo bezet!  
 

Voor onze gemeente hebben we ons voornamelijk gebaseerd op het uitgebreide, onuitgegeven dagboek 

van E.H. Derikx over de begindagen van de oorlog. Pater Derikx was witheer van de abdij, en tegen het 

einde van de oorlog, pastoor van Tongerlo. Chronologisch voegen we stukjes uit zijn dagboek tussen on-

ze teksten. Ook putten we informatie uit andere, minder uitgebreide dagboeken of verslagen, onder ande-

re van dokter Maes uit Tongerlo. Verder baseren we ons op gemeentelijke briefwisseling, op de notulen 

van het schepencollege en de gemeenteraadsverslagen van Westerlo, Tongerlo, Oevel en Zoerle-Parwijs. 

Van de vroegere gemeente Zoerle-Parwijs is echter een groot deel van het gemeentearchief niet te vin-

den in het gemeentelijk of het rijksarchief! 

De secretaris van Westerlo, Joseph Sterckx, verzorgde zijn boeken prima. Daardoor kan je verder veel 

informatie over Westerlo vinden. De secretarissen van de gemeenten Tongerlo en Oevel waren slordiger 

in het neerpennen van hun verslagen, waardoor we hieruit minder gegevens konden putten, die belangrijk 

genoeg waren om te vermelden. 

 

Pater  Derikx hield vanaf augustus 1914 een dagboek bij over de omstandigheden en gebeurtenissen tij-

dens de eerste oorlogsmaanden. Hij noteerde wat hij 

zag, hoorde vertellen of in het dagblad las. Af en toe 

moest hij sommige verklaringen een paar dagen later 

herroepen of wist hij meer details! 

 

 

Ook in het oude Merodekasteel wordt een 

ôambulancepostõ met bedden voor mogelijke slachtof-

fers geplaatst, zo lezen we in een verslag van dokter 

Maes uit Tongerlo. 

-1 augustus 1914: (zaterdag) 

Ons paard en de automobielen worden opgeëist. Ons 

paard wordt 1250 F geschat! 

-3 augustus 1914:  

Een groot gedeelte van de kostbaarheden van de abdij 

worden in veiligheid gebracht. 

-4 augustus 1914:  

Tot en met de klas van 1899 wordt opgeroepen. 

-5 augustus 1914:  

De burgerwacht wordt in iedere gemeente opgeroe-

pen; het voorgeschreven uniform is de blauwe kiel. 

-7 augustus 1914:  

In de abdij worden 30 bedden voor het Rode Kruis 

geplaatst. 

-8 augustus 1914:  

Verschillende  medebroeders worden opgeroepen als ambulancier of aalmoezenier. Mijnheer prelaat zegt 

in het kapittel dat er in õt vervolg õs middags maar ®®n portie zal gegeven worden! Wij krijgen zwart 

brood, want de bloem is op! Maar het smaakt goed! 
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De volgende gegevens vonden we van Sus: 

Van Eynde Petrus Frans 

Vader: Ludovicus Eduardus Van Eynde. Moeder: Leonia Bernardina Verbraecken. 

ÁTongerlo 06/04/1893, ÀTongerlo 24/06/1956. Graf op het erepark van de parochie Tongerlo. 

Was gehuwd met Dams Clementina. 

Militieklas 1913, soldaat 9de Linie 11de korps, oorlogsinvalide. Was reeds terug te Tongerlo eind augustus 

1914. Was 1 maand en 23 dagen onder de wapens en op 24/09/1914 te Lier ongeschikt verklaard voor 

verdere dienst. 

Onderscheidingen: geen vermelding in zijn militair dossier. 

-9 augustus 1914: 

Onze 3 Duitse medebroeders, Milo, Athanasius en Bonifacius, krijgen het bevel het land te verlaten. Het 

volk is zeer kwaad op alle Duitsers. Zij vertrekken naar Tilburg-Gennep. 

-10 augustus 1914: 

Alle vuurwapens in de abdij worden opgeëist! 

-11 augustus 1914:  

Nooit was er zulk een volkstoeloop tot de kerk en de H. Tafel! Ook zeer veel bekeringen en biechten! 

De Belgen verdedigden zich voortreffelijk in Luik. Door een beoordelingsfout van hun bevelhebber, gene-

raal Leman, gaven ze echter hun stellingen prijs. De Duitsers namen de forten in op 16 augustus 1914. 

 

-12 augustus 1914: 

 

De grote en laatste veldslag met cavalerie in de Europese geschiedenis vond plaats op 12 augustus 1914 

in Halen nabij Diest. 

 

De Duitsers wilden zo snel mogelijk naar Frankrijk doorstoten en lieten de Kempen tijdens de eerste 

oorlogsdagen een weinig links liggen. Het was hier een soort van niemandsland! Veel mensen waren ge-

vlucht, voornamelijk in het gebroekte of in de bossen. Het ôstaats-õ of offici±le raderwerk liep vast en er 

heerste complete chaos. De mensen waren bang en wachtten vol schrik af. 

De eerste dagen van augustus zag men hier haast geen enkele Duitser. Sporadisch doken er wel Duitsers 

op! Ulanen zegde men. Vanaf 12 augustus 1914 kwamen ze gehelmd en bewapend met geweer en lans op 

verkenning, echter nog steeds niet tot in Westerlo. Voor de gewone mensen waren het allemaal Ulanen! 
Het merendeel waren echter Huzaren. 

Welke Duitse troepen zagen onze dorpsgenoten? 

Ulanen : licht bewapend, cavalerie. Vooral hun lansen spraken tot de verbeelding! 

Huzaren : licht bewapend, cavalerie. Te herkennen aan hun hoofddeksel met de afbeelding van een 

doodshoofd. De gevreesde Doodskophuzaren! 

Dragonders : cavalerie of te voet, infanterie, snel verplaatsbaar! 

Kurassiers : zwaar bewapende cavalerie, vooral herkenbaar aan hun borstharnas! 

-15 augustus 1914: 

Een werkman van de abdij, Sus Van Eynde, was ook moeten optrekken en werd gewond in de slag rond 

Luik. Na enige dagen hospitaal is hij vandaag naar Tongerlo teruggekeerd. 

-16 augustus 1914: 

 De vijand ligt van Lummen tot Tessenderlo. De eerste patrouilles in de streek. 

Het laatste fort van Luik valt! 



15 

 

 

Ulaan: de eerste Duitse soldaten 

die in onze streek opdoken waren 

herkenbaar aan hun lans! Be-

merk ook het hoofddeksel, Dit is 

een ôtschapkaõ, op de helm staat 

precies een tafeltje... 

Huzaar: de gevreesde ôDoodskophuzarenõ. Hun muts sprak tot de verbeeldingé 

De voorhoede van het Duitse leger die in Westerlo opdook bestond meestal uit Huzaren. Men verwarde die met 

de Ulanen. 

 

 

Later kwamen dan de gekende ôpinhelmenõ. Deze Duitse soldaten werden tijdens de bezetting bij de bevolking 

ingekwartierd. Van deze helmen bezitten we in ons museum: ôStreekmuseum van de Zuiderkempenõ ook enkele 

exemplaren! 
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Op 17 augustus 1914 is er mogelijk een incident geweest in Bergom. Iemand zou op een Duitse leger-

groep geschoten hebben. We vonden nergens een bevestiging van dit verhaal. Wat we zéker weten is dat 

de Duitsers op 18 augustus een vergeldingsactie tegen de Herseltse bevolking ondernamen. We vonden 

hier echter niets van in de Duitse verslagen.  

De Duitsers waren zeer gespannen door de felle tegenstand die de Belgen boden. Denk maar aan de slag 

in Halen. Daardoor begingen ze veel misdaden tegen de ongewapende bevolking, die ze wél  en gemakke-

lijk de baas konden. 

In Aarschot werd in die tijd door de Duitsers verschrikkelijk gemoord en gebrand. 

 

Toen een groot deel van de Zoerlese bevolking bij de komst van de Duitsers in paniek op de vlucht sloeg 

en zijn zonen zich verscholen in de Zaart en het Broek, verkoos Jef van Mettekes van het Bergveld, tegen 

de Nete aan, een andere oplossing. 

Bij het naderen van de Duitsers nam hij een stoel en zette zich, met gekruiste armen afwachtend, buiten 

aan de voordeur. En de reactie van de Duitsers? Zij plantten aan zijn huis een witte vlag! Ten teken van 

vrede? 
 

In Leopoldsburg werd de troepenoefenplaats op maandag 17 augustus 1914 ingenomen. 

Uit een Duits verslag vernemen we dat de Duitsers op dinsdag 18 augustusõ14 via Oostham, over Veerle 

langs Zammel naar Westerlo trokken. 

Op 18 augustus 1914 werden er bijna overal in de Kempen grote Duitse troepenbewegingen waargeno-

men, Ulanen te paard en per fiets. Deze Duitse opmars was al enkele dagen voordien aangekondigd en de 

mensen waren daarom massaal op de vlucht geslagen. Elke avond zegde men: ôDeze nacht komen ze...õ 

 

§ 

 

De Leibhusaren droegen een pelsen muts met een doodshoofd-insigne. Hun lansvlaggetje droeg meestal 

een doodshoofd met 2 gekruiste beenderen zoals op een zeeroversvlag. Waarschijnlijk heeft deze groep, 

het 1ste eskadron op 18 augustus ô14, op de Zammelsesteenweg Frans Vermeulen uit de Kaaistraat be-

schoten en met een lans doodgestoken omdat hij trachtte te vluchten.  

Vermoedelijk waren dit ook de Duitsers, die champetter Cyriel Demeyere aan het eind van de Zam-

melsedreef dapper tegemoet ging, een brief van de gravin ( Nathalie de Croÿ-Dülmen) in zijn hand om-

hoogstekend. Champetter Demeyere begeleidde de Duitsers naar het kasteel de Merode. 

 

§ 

 

-17 augustus 1914:  

De vlag van het Rode Kruis wappert op onze 2 torens en boven de poort. Er komt een voorwacht van de 

Duitsers tot Westerlo. Rond 3 uur staat er  een luitenant met 6 Duitse jagers aan de poort van de abdij. 

Zij vragen wat eten en drinken! Plots komen 4 paarden uit het bos, uit de richting Voortkapel. Ze lopen 

vierklauwens richting Westerlo. 

Een tijdje later kwamen 2 Ulanen te paard zeggen dat er 14 van de 16 makkers, nabij Morkhoven uit het 

zadel geschoten werden door Belgische soldaten! Eén van de 2 gaat de Belgische vlag wegnemen van de 

kerktoren en van het gemeentehuis van Tongerlo. 

De tram van Herentals kan niet verder dan Tongerlo, omdat een duizendtal Duitse artilleristen Westerlo 

hadden ingenomen. 

Tussen Zammel en Westerlo, in de Zammeldreef,  werd een jongen van Westerlo (Frans Vermeulen), die 

per velo de soldaten wilde vooruitrijden, dood geschoten. Volgens andere bronnen was hij te voet. Frans 

was geboren te Gilly op 5 mei 1891 als zoon van Eduard Vermeulen en Anna Maria Vercammen. Zijn 

nieuwsgierigheid kostte hem wel zijn leven! 

Alle telefoon- en telegraafdraden zijn door de òPruisó afgerukt en in Westerlo werden de post en de gen-
darmerie geplunderd. Vanuit het Spaans torentje in de abdij ziet men Pruisen (= Duitsers) liggen van Her-

selt tot voorbij Oosterlo. Op vele plaatsen ziet men grote branden. Het volk van Tongerlo is grotendeels 

gevlucht! 
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 Het verhaal over veldwachter Cyriel Demeyere  
Verteld door zijn kleinzoon wijlen Cyriel Van Dyck 

 

Gravin de Merode (Nathalie de Croÿ-Dülmen) was van Duitse afkomst en had de gelukkige inval gekregen 

een brief klaar te maken, die voor de toenmalige Westelse bevolking vérstrekkende gevolgen heeft gehad. 

De brief was gericht aan de officier van het oprukkende Duitse leger. Hoewel we de juiste inhoud niet 

kennen, was hij bedoeld om de Duitsers gunstig te stemmen en om het dorp en zijn bevolking te sparen.  

En wie anders dan Cyriel Demeyere aanvaardde de doodsgevaarlijke opdracht om deze brief naar de na-

derende Duitsers te brengen. Cyriel ging van op de Bist, waar hij woonde, het  lange rechte stuk, richting 

Zammel tot aan het kapelletje op de Huypensberg. In de verte verschenen de ruiters. Geen twijfel meer 

mogelijk! Daar waren ze, de Duitsers! 

Cyriel ging ze tegemoet, in uniform, in het midden van de kasseiweg. Tante Stans, zijn vrouw, vluchtte 

naar binnen en begon op haar knieën voor het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw luidop te bidden. Hoe het 

verder verliep heeft mijn moeder onrechtstreeks horen vertellen door de Duitse officier, die achteraf zijn 

opwachting ging maken op het oud kasteel de Merode bij de graaf en de gravin.  

In verband met de brief van de gravin vertelde hij ongeveer het volgende: òNa de dood van enkele kamera-

den waren mijn soldaten razend. Het voorval noopte mij ook tot uiterste voorzichtigheid, zodat ik hen fors intoom-

de. Toen wij uit de laatste bocht voor Westerlo kwamen, speurde ik dan ook eerst de einder af. Wat zag ik? Hele-

maal op het einde van het rechte stuk dat wij opreden, kwam één enkele persoon ons tegemoet, in het midden 

van de weg en met een rustige stap. Automatisch beval ik mijn soldaten hun paarden in te houden en te blijven 

staan. We keken verwonderd toe. De lange kaarsrechte weg was aan beide zijden omzoomd met een prachtige 

dubbele rij bomen, zodat het leek of hij door een eindeloze tempelgalerij op ons toekwam. Ik was zo gebiologeerd 

door de doodsverachting van deze naderende, geüniformeerde man, dat ik bijna te laat opmerkte dat mijn adju-

dant zijn geweer geschouderd had en aanlegde. Ik sloeg zijn geweerloop zo heftig naar beneden dat ik mijn hand 
bezeerde en de anderen haastig toeriep: ôNicht schiessen!õ.  

Ik liet mijn paard enkele passen vooruit maken. De man stak een witte briefomslag in de hoogte en naderde. Hij 

keek mij recht in de ogen. Het leek wel een Keltische druïde, met een maretak bezwerend omhoog geheven. Mijn 

soldaten voelden zich onwennig en werden rumoerig, maar ik maande hen kordaat tot kalmte aan en bleef mij 

concentreren op het lijkbleke, maar vriendelijke gelaat van deze plechtstatig aantredende man. 

Ik nam de brief in ontvangst en las hem. Zo werd alles me duidelijk. Ik sprak hem toe, met opzet niet al te snel, 

en hij scheen mij te verstaan, want hij zei voortdurend: Jaéjaéjaé.  

Als het ware van militair tot militair feliciteerde ik hem voor zijn moed en dankte hem voor het brengen van de 

brief. Ik verzekerde hem dat aan de wens van mevrouw de gravin zou voldaan worden onder volgende voorwaar-

den: hij, de brenger van de brief, moest ons op ongeveer honderd meter voorafgaan en aan de huizen luidop roe-

pen dat alle deuren en vensters moesten openstaan. Ik beloofde hem dat er in dat geval niets zou gebeuren. Er 

kwam weer kleur op zijn wangen, zijn ogen lichtten op. Hij prevelde iets dat waarschijnlijk een dankbetuiging was 

en deed wat ik hem gevraagd had.  

 

Westerlo werd gespaard, dankzij een Duitse gravin en een West-Vlaamse veldwachter. Reeds in Bergom, 

juist over de Nete, hervatten de Duitsers hun wreedheden op de bevolking. Vermoedelijk gebeurde deze 

ontmoeting tussen veldwachter Cyriel en de Duitsers op dinsdag 18 augustus 1914. 

 

Hier volgt een kort verslag van het 2de Leibhusaren-Regiment (Doodskophuzaren, genoemd naar hun in-

signe), onder leiding van Rittmeister von Kalkreuth. Ze waren op verkenning in de streek.  Het 1ste en het 

2de eskadron hadden zich gesplitst in Veerle. De confrontaties van Frans Vermeulen en Cyriel Demeyere 

met de invallende Duitsers staan niet in het Duitse verslag. Het 2de Leibhusaren-Regiment was onder lei-

ding van reserve-luitenant Richter ten zuiden van Veerle, õs nachts doorgetrokken langs Wezel. Daar wa-

ren zij op lichte tegenstand gestoten, maar bij het ochtendgloren was er geen probleem meer.  

Een patrouille van enkele verkenners was via Aarschot, Begijnendijk tot aan de vestinggordel rond Ant-

werpen gaan bespieden. Onderweg hadden ze de telegraafdraden, langs de spoorwegen richting Heren-

tals, Turnhout en Antwerpen gesaboteerd.  

Het verslag vermeldt dat ze de Belgen steeds trachtten te ontwijken. Ze probeerden er steeds omheen te 

komen zonder gezien te worden. Ook vermeldt het verslag dat ze de Belgen steeds duidelijk zagen, die 

meestal ôonmilitairõ, nogal nonchalant, de spoorwegen bewaakten. Ook volgende anekdote wordt vermeld: 
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Gravin Nathalie de Croÿ-Dülmen, die veld-

wachter Cyriel Demeyere met een brief de 

Duitsers tegemoet stuurde. 

Veldwachter Cyriel Demeyere, die de Duitsers onverschrokken tegemoet trad tot aan het einde 

van de Zammelsedreef, ter hoogte van het kapelletje op de Huypensberg. 

De Zammelsedreef zoals ze er tijdens Wereldoorlog I uitzag. 

Het hoge huis op de foto bovenaan was de woonst van veldwachter 

Cyriel Demeyere. De onderste foto toont ongeveer de plaats waar hij 

de brief aan de Duitse invallers overhandigde! 
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  Ze (de Duitsers) konden enkele burgers-wielrijders niet ontwijken, en ze spraken hen zelfs aan, in het plat Duits. 

De Duitse bevelhebber deed er soms expres een gebroken Frans woord bij. Hij vroeg of ze geen Engelse troepen 

gezien hadden? Een fietser vertelde dat zij de eerste Engelsen waren die hij ontmoette! Hij herkende hun unifor-

men niet en kende geen Duits dialect uit het Engels! Maar de nogal domme Begijnendijkenaar verstond de 

Duitsers wonderlijk wel! Plat Duits klinkt ongeveer zoals ons dialect! De Duitsers lieten de wielrijder in 

zijn wijsheid en gebruikten hem als gids. Op veel gehuchten waar ze doortrokken riep hij triomfantelijk dat de 

Engelsen geland waren. De mensen riepen: ôVive le roi, Leve de koning!õ en meer patriottische leuzen, want ze her-

kenden hen niet als Duitsers! Toe ze ergens in de omgeving van Werchter op Belgische soldaten stootten, begon-

nen die onmiddellijk te schieten. De Duitsers konden toch ontkomen en uiteindelijk hun missie volbrengen. 

De Duitse verkennersgroep vervoegde haar eskadron een tweetal dagen later opnieuw te Westerlo. 

 

§ 

 

Oorlogsherinneringen  
Verteld door Karel Dierckx: 

 

Op zijn 85ste schreef mijn vader (Franciscus Dierckx) in een schoolschriftje zijn memoires.  

In volgend fragment vertelt hij over de eerste oorlogsdagen van 1914-õ18 in de parochie Westerlo 

(Varendonk, Westerlo en Bergom) én over de dood van Frans Vermeulen uit de Kaaistraat, die zijn 

nieuwsgierigheid met zijn jonge leven bekocht! 

 

Vader schrijft: 

In 1914 was het maar triestig gesteld in Aarschot; ook in Herselt waren er vele doden! Vierentwintig!, waaronder 

een moeder met haar kind. Zij was op de Blauberg in de maïs gevlucht! 
Zij (de Duitsers) hadden ook de boerderij ôDe Belõ op Den Hulst, afgestookt. De koeien waren op de weide, maar 

het paard werd levend verbrand! De mensen van de boerderij zagen de brand, maar durfden er niet naar toe 

gaan! 

Een man, die tussen Blauberg en Herselt woonde, moest voor de paarden van de Duitsers klaver gaan halen. On-

der geleide van een Duitse soldaat moest hij die klaver naar Herselt voeren. Hij werd bedankt met een kogel en 

was op slag dood! Soms gedroegen die Duitsers zich als beesten! 

 

In Westerlo hadden de Duitsers geen baldadigheden uitgehaald! Toen zij hier binnentrokken hebben zij aan de 

burgers niets misdaan! 

Ik was ze tegemoet gereden met mijne velo. Wij wisten toen nog niet dat zij zo wild waren! Ik wilde ook eens een 

Duitser zien! Daar waren hier veel mensen die er al één gezien hadden, volgens dat zij zegden! De ene in Diest; 

de andere in Geel. Ik dacht zo: ik wil er ook eens eentje zien. 

Juist voor de Zandberg zag ik ze aan de Zammelse molen afkomen! Ik keerde al gauw om, terug naar huis, maar 

ik kreeg enige schoten achterna! 

Gelukkig werd ik niet geraakt! Ik ben toen door het oog van een naald gekropen! 

 

Sooike Vermeulen van de Kaaistraat was de Duitsers te voet tegengegaan; hij liep een beetje voor mij! In Zammel 

is Sooike door de Ulanen met de lans doodgestoken! 

 

De eerste Duitsers die hier voorbijtrokken waren Ulanen: mannen met lange lansen! Overal in het dorp had men 

de slagvensters en de rolluiken dicht gedaan. 

Cyriel (n.v.d.r. Demeyere) de champetter, was de Duitsers tegengegaan met een boodschap van de gravin! 

Hij moest overal gaan zeggen dat ze de luiken terug open moesten doen! 

Toen waren ze (de Duitsers) geraakt tot aan de Marlybrug. Hoe het juist gebeurd is weet ik niet, maar in ieder 

geval moet er daar ônen Duitser staan kijken hebben met een verrekijker. 

Louis van Netteke uit café De Wandeling had, op de draai aan de molen, staan teken doen naar de mensen dat 

de Duitsers in aantocht waren. Daarna was hij naar de molen gelopen en had zich daarin verborgen! 

Met een huiszoeking in de molen hadden de Duitsers Jef van de maalder te pakken! Zij zetten hem tegen de 

muur en schoten hem dood!  

Ik heb het gat in de muur, waar de kogel tegen gevlogen was, zelf gezien. 
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 Die nacht is er in Bergom een groot aantal Duitsers gelegerd gebleven. Toen hebben ze ook de molen van Bergom 

in brand gestoken; ook het huis van Sus Briers op de Witbergen!  

Hoe en waarom dat gebeurde wist men niet, maar Sus wilde hebben dat het een Duitser gedaan had, die hier 

vroeger met pikken en òzeiselsó geleurd had! Ge moet weten dat voor de oorlog van ô14 er hier veel Duitsers wa-

ren die met ôboerengetuigõ leurden. Die mannen waren in de Marly in de kost! En õt is daarmee dat de eerste Duit-

sers (de soldaten) hier goed de weg kenden en ook veel mensen! 

In de Marly hadden zij (de Duitse leurders) altijd een grote voorraad pikken, zeisen en sikkels liggen! Als men iets 

van die leurders kocht, zegden zij: òAls het niet goed is, ga dan maar naar de Marly een andere halen!ó 

§ 

 

Wat we zeker weten is dat de Duitsers op 18 augustus 1914 een vergeldingsactie tegen de Herseltse be-

volking ondernamen. We vonden hier evenmin iets van terug in het Duitse verslag. De Duitsers waren 

zeer gespannen door de felle tegenstand die de Belgen boden in Luik en vooral in Halen. Lees hierover 

zeker ôDe dag dat de cavalerie voor het laatst storm reedõ, te koop in het privé museum te Halen; ôDe Slag der 

Zilveren Helmenõ. Daardoor begingen ze veel misdaden tegen de ongewapende bevolking, die ze wel het 
hoofd konden bieden. De Duitsers beweerden steeds dat iemand op hen geschoten had, zogenaamde 

ôfranc-tireursõ, of ôvrijschuttersõ, om hun wangedrag te verantwoorden. 

Het was echter meestal het gevolg van paniek, dat de Duitsers in het wilde weg schoten, en dan riepen ze 

dat er op hen geschoten werd... 

De Duitsers, onder leiding van generaal-majoor von Stamford, (Brigadecommandant 3de Feldinfanterie di-

visie, 2de Armeekorps, 1ste Armee), kwamen via Veerlepad. Eén deel trok over Blauberg en een ander deel 

maakte een omsingelende beweging langs Bergom. 

De groep Duitsers kwam op de middag in Herseltdorp. Ze brandden enkele huizen af en vermoordden er 

op verschrikkelijk barbaarse wijze verschillende ongewapende burgers. 

Deze wandaden doen ons denken aan een verhaal uit de 2de wereldoorlog in Oradour-sur-Glane, nabij 

Limoges, in Frankrijk. Daar namen de Duitsers ook wraak op de burgers. In Herselt gebeurden er even-

eens echte oorlogsmisdaden. De Duitse overste is daar na de oorlog echter niets voor in de weg  gelegd! 

De naam van de overste Generaal von Stamford is vermeld door dokter Isidoor Witvrouwen. Het is ver-

wonderlijk dat een zo hoog geplaatste officier zulke gruwelijkheden liet uitvoeren. 

 

De Duitse terreuractie van 18 augustus 1914 in Herselt blijft in het collectief geheugen van de mensen van 

Herselt bewaard! 25 burgers werden vermoord en 32 huizen werden door de Duitsers in brand gesto-

ken! 

 

In Westerlo passeerden de Duitse troepen op 18 augustus 1914 vanaf 10.00 uur. Ook waren er nog veel 

Duitse troepenbewegingen op 19 en 20 augustus. Op 20 augustus ô14 moest de deken, onder bedreiging, 

35 flessen wijn aan de Duitse soldaten afgeven. De deken werd ook, de revolver op de borst, gedwongen 

de Belgische vlag van de kerktoren te doen verwijderen. Ze ondervroegen hem ook over het luiden van 

de klokken en de eventuele aanwezigheid van Belgische soldaten in zijn parochie. 

§ 

Het monument ter nagedachtenis van de slacht-

offers van ôDe Groote Oorlogõ, aan het gemeen-

tehuis te Herselt. 

 

Dit monument stond vroeger te Herselt op het 

marktplein aan de ôpompõ. 
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Deze dag, 19 augustus 1914, blijft gekend als ôDag van de slag van Aarschotõ: 75 burgers werden zonder 

reden of proces geëxecuteerd! Aarschot is hierdoor, samen met Leuven, één van de martelarensteden! 

§ 

 

Slachtoffers met betrekking tot Westerlo, die vielen in Aarschot en Leuven  
(met dank aan André Delsaerdt, Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde) 

 

Alida Mariën °Westerlo 16/05/1888; gehuwd met Adolf Bruyninckx uit Aarschot. 

Ze woonden in de Amerstraat in Aarschot.  

Bij de inval van de Duitsers in Aarschot werden de vader en twee broers van Adolf Bruyninckx doodge-

schoten. Veel vrouwen en kinderen werden dagenlang opgesloten in de O.-L.-Vrouw kerk. Toen werden 

ze naar Leuven gedreven. Bij het binnenkomen van Leuven, op het plein voor het station,  openden de 

Duitsers het vuur waarbij Alida Mari±n gedood werd: À 28.08.1914. Ze was slechts 28 jaar. 

 

Josephus Sapion °Westerlo 28/05/1881; gehuwd met Ludovica Johanna Wouters uit Aarschot. 

Ze woonden in Ourodenberg waar ze als landbouwers de kost verdienden. 

Louisa Wouters was er bij toen haar man werd neergeschoten. Zij vertelt: òWij zaten met ons vier kinderen 

thuis in de boerderij waar nu (1964 n.v.d.r.) Remi Goossens woont. Opeens werd de deur opengeslagen en wij 

kregen bevel dadelijk buiten te komen. Ik pakte mijn drie kleintjes samen, maar de allerkleinste, slechts acht 

maanden oud, vond ik niet door de stress en de zenuwen. Ik weigerde aan het bevel te gehoorzamen. Alsmaar 

herhalend dat ik niet buiten kwam voor ik al mijn kinderen bij me had. Toen wees men er mij op dat mijn kleintje 

gewoonweg in de wieg lag. Op dat ogenblik heb ik een schot gehoord en toen ik met mijn kleinste in de armen, en 

mijn drie andere kinderen aan mijn schort, buiten strompelde, vond ik mijn man dood, naast de route (spoorweg) 

naar Herentals, tussen de boonstakenó  
Het verhaal van Sapion zou op het eerste zicht beter passen bij de dodelijke slachtoffers tijdens de intocht 

op 19 augustus. Toch vinden we overal dat hij vermoord werd op 28 augustus. Jozef Sapion was slechts 

33 jaar! 

 

§ 

-19 augustus 1914: 

Mijnheer Mertens is sinds zaterdag naar Oosterhout; mijnheer Bauwens, die daar is om de zieke proost te 

helpen, zou terugkomen naar Tongerlo om onze gekwetsten te verzorgen. Wij horen niets van hem, ook 

niet van onze Duitse confraters. Er rijden geen treinen of trams meer. Sinds 15 augustus zijn er geen brie-

ven of kaarten meer besteld! Gisteren en vandaag ook geen kranten meer! 

Deze morgen van 3 tot 9 uur zijn er vele duizenden, men zegt 25.000, Duitse kanonniers langs Westerlo 

getrokken, in de richting Herselt-Aarschot. Een opperofficier zegde in het gasthuis te Westerlo dat er 

200.000 soldaten langs hier optrokken. Rond 11 uur kwamen 2 Duitse Huzaren uit het Tongels bos, en 

om 1 uur in de namiddag 17 van onze lansiers, op verkenning vanuit Kessel. De Belgen hadden gisteren in 

Oosterwijk 2 Huzaren uit het zadel geschoten. Die 2 werden per kar naar de Duitse ambulancedienst te 

Geel gevoerd. Gedurig komen er vliegmachines over de abdij gevlogen. 

Om 3 uur komt een Duitse soldaat medicijnen vragen. Er liggen zeer veel gekwetsten in de ambulance-

dienst te Westerlo. Om 5 uur hollen 14 Ulanen door de dreef, richting Westerlo. 

In Westerlo-Bergom is de mulder doodgeschoten en de molen afgebrand. De mulder had aan een Belgi-

sche automobiel teken gedaan dat er gevaar was. 
Men verwacht deze nacht een grote slag rond Aarschot. Rond half zes kwamen 4 gevluchte Belgische sol-

daten met 2 ambulanciers, waarbij E.H. Eugeen Verstappen, de poort binnengelopen. De 4 waren ontsnapt 

aan de verwoesting van Diest. Onderweg hadden zij hier en daar wat burgerkleren gekregen. Zij hadden 

veel huizen in brand gezien, o.a. in Blauberg. Na een glas bier gedronken te hebben, vluchtten zij verder 

door de bossen op Herentals of Kessel, waar zij zich bij de commandant der gendarmerie of van het fort 

zullen aangeven. De E.H. Verstappen loopt met hen mee. Diest moet gans vernield zijn! 
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Het oorlogsmonument te 

Aarschot, met links de na-

men van de burgerslachtof-

fers en rechts de namen van 

de Aarschotse soldaten. 

Uitvergroting van de namen van de 2 

burgerslachtoffers met Westerlose 

ôrootsõ 

Alida Mariën °Westerlo 16/05/1888 

Josephus Sapion °Westerlo 28/05/1881 
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 -20 augustus 1914: 

De nacht was kalm. Rond 5 uur kwamen 2 Ulanen haver vragen voor hun paarden. Er ligt een patrouille 

op de brug. Hoogwaardige Heer (abt) doet haver geven; om 6 uur vragen ze koffie; de cellier doet hen 

koffie en melk brengen. Rond 11 uur vertrekken ze richting Voortkapel! 

De mulder van Bergom werd het hoofd afgekapt en in stukken gehakt! Men heeft hem daar ter plaatse 

begraven! Zijn knecht werd deze morgen doodgeschoten teruggevonden. Een vrouw uit Westerlo, die 

wegvluchtte is ook doodgeschoten! Dat maakt reeds 4 doden in Westerlo! 

In de Marly en in veel andere huizen is alles stukgeslagen. Bij de deken kwamen 4 Huzaren binnengevallen: 

Wir müssen Wein haben! Viel Wein! 

Als ze al 4 flessen uit hadden, herbegonnen ze: Noch Wein! Met de revolver in de hand gingen ze met de 

deken de kelder in en namen er volgens goeddunken. Ze waren smoorzat! Zij eisten ook 6 kisten sigaren! 

Om tien uur õs avonds kwamen ze õt kasteel binnengevallen en zegden tegen de graaf: òUwe garde is 

krijgsgevangen; zo iemand van Westerlo de minste ontevredenheid toont, schieten wij hem morgen 

dood!ó 

Later vernomen: 
De graaf moest õs nachts met de Duitse officier in het dorp rondgaan en de mensen verplichten deuren en 

vensters open te laten. De oude garde Wouters, uit het park, heeft de nacht moeten doorbrengen in het 

midden van het dorp, op wat stro! 

Gelukkig voor Westerlo dat de graaf kon bewijzen dat de molen van Bergom gelegen is op het grondge-

bied van de gemeente Herselt. Zo niet zou Westerlo hetzelfde lot ondergaan hebben als Herselt. 

Dat alles vertellen ons de heren Dockx en Van Ostade, die beiden in Westerlo de mis lazen, de eerste in 

het kasteel, de andere in de kerk. De onderpastoors van Westerlo zijn bij het leger. In De Valk heeft de 

deken een Pool bediend. 

Zojuist komt men vertellen dat de pastoor van Herselt doodgeschoten is en dat het oud-mannenhuis af-

gestookt werd omdat de Duitsers dachten dat er Belgische soldaten inzaten. In Blauberg en Herselt zijn 

veel andere huizen ook in de as gelegd. Men zegt dat de pastoor van Schaffen voor zijn pastorie opgehan-

gen is en de deken van Westerlo heeft verbod gekregen nog de klok te luiden! 

Om half zes komt de familie van frater Julius Borremans aan. Zij zijn uit Aarschot weggevlucht na de inna-

me van de stad. Vreselijke en ongelooflijke verhalen! Eerst werden burgemeester Tielemans, zijn broer en 

zijn zoon van 15 jaar doodgeschoten! Daarna moesten alle burgers op een rij gaan staan en werd iedere 

maal de derde doodgeschoten. Na deze onmenselijke wreedheid werden de overige burgers de stad uit-

gejaagd en alles in brand gestoken. De Duitsers zochten naar de deken en zijn 4 onderpastoors om hen 

de kogel te geven. 

 

In Bergom schoten de Duitsers de zoon van de molenaar Van Houdt gewoon neer. Hij was geboortig van 

Herselt (°29/04/1873) en dus 41 jaar oud. Ook de molenaarsknecht werd doodgestoken, dat was Frans 

Loodt ( °Geel 21/01/1889) dus 25 jaar oud. De molen werd zonder meer in brand gestoken. 

 

Brussel valt! In Aarschot vallen opnieuw 28 burgerslachtoffers, waaronder de burgemeester en zijn 15 ja-

rige zoon. Dit brengt het totaal aantal gedode burgers in Aarschot op 180. Er werden ook 480 huizen in 

brand gestoken! 

-21 augustus 1914: 

Wat ik gisteren schreef over de mulder van Bergom en zijn knecht is waar, maar de reden van die bar-

baarse wreedheid is dat er op de molen 8 Belgische soldaten zaten die op de Duitse voorwacht schoten.  

Men spreekt van 13 vermoorden in Herselt. De familie Borremans heeft onderweg veel lijken zien liggen. 
Deze morgen is één van onze knechten, Jef Klak (n.v.d.r.: Van Kerckhoven) naar Herentals gegaan om zo 

mogelijk enige brieven te verzenden. 

In Zammel vertelde een Duitse kapitein aan de pastoor dat de voorwacht van de troepen bestond uit ver-

oordeelden die uit de gevangenis losgelaten werden en vrij zullen zijn indien ze levend uit de oorlog terug-

keren! Hun opdracht: het volk schrik aanjagen! Gans de omgeving ligt in een akelige stilte; men hoort 

niets meer dan hier en daar wat hondengeblaf en koeiengeloei! Men ziet bijna niemand meer op de velden 

of op de straat! 

De 4 vluchtelingen met E.H. Eugeen Verstappen (zie 19/8) hebben in Tongerlo bij de familie Verstappen 

(n.v.d.r.: Polleke Schiet) geslapen. 
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De molen van Bergom vóór de Eerste Wereldoorlog. 

De Duitsers vermoordden hier molenaar Joseph Van 

Houdt en zijn knecht Frans Loots. Ze staken daar-

na de molen in brand! 

 
Boven op de trap van de molen staat molenaar Van Houdt. 

In de onmiddellijke buurt van de molen 

stond caf® ôDe Wandelingõ van de fami-

lie Dauwen. 

Van hieruit zou men teken gedaan heb-

ben om de Belgische soldaten te verwitti-

gen van de Duitse aanwezigheid in 

Bergom, met de fatale gevolgen: 2 do-

den en een afgebrande molen. 

 

Later, op 27 september 1914, zou er 

zich aan de ôMarlybrugõ, de tram en ca-

f® ôDe Wandelingõ een nieuw drama 

afspelen: 

De ôslag aan de Marlybrugõ waarbij 3 

Belgen het leven lieten. Gekwetsten wer-
den door dokter Maes in het café, in de 

tram en in kasteel de Merode verzorgd. 

Bidprentje van 

de molenaar 

van Bergom. 
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 Deze nacht en deze morgen zijn nieuwe Duitse troepen door Westerlo getrokken in de richting van Aar-

schot. Een deel ervan had geslapen achter het Godshuis (St.-Ludovicus) van Westerlo. 

De dood van de pastoor van Herselt wordt ontkend! 

Ik ben deze voormiddag in Westerlo geweest en vernam er dat er in Herselt 11 mensen vermoord zijn, 

waaronder een ouderling van 80 jaar (Leo Weyns)  en een vrouw. Het gerucht aangaande de pastoor en 

het oud-mannenhuis was dus niet waar! Er werden wel enige huizen afgestookt! In Blauberg werden vader 

en dochter (L. Wouters) vermoord. De dochter had een klein kind op de arm. De barbaren namen het 

kind mee en lieten het in het dorp achter! Ook in Blauberg werden enige huizen afgestookt! In Aarschot, 

zo verneem ik, werden 13 huizen in de as gelegd! 

Ik heb in Westerlo bij Jos Smits de vader, de moeder, de vrouw en de zuster van de vermoorde mulder 

van Bergom gesproken. Het was droevig hen te zien en te horen! 

Ziehier hoe het allemaal gebeurd is: 

ôVader en zoon Van Houdt stonden op de steenweg. Er kwamen 2 Belgische autoõs aangereden. Louis Dauwen, 

die tegenover de molen een herberg openhoudt, deed van achter zijn huis teken. De Belgische soldaten vuurden 

op de Ulanen, zonder ze te raken en reden dan terug. Toen kwamen de Ulanen af! Zij waren smoorzat! Ze gre-
pen de jonge mulder vast en schoten hem dood! Daarna wilden ze ook de vader omver steken, doch hij viel op de 

knieën voor één der aanvoerders. Die deed hem vastbinden en in huis brengen, evenals de moeder. Toen staken 

ze de molen in brand, terwijl ze als wilden in de ronde dansten en zongen. Ze probeerden ook het huis aan te 

steken om de vader en de moeder levend te verbranden! Vader en moeder Van Houdt hebben 21 uur onder het 

hooi gezeten uit vrees nog aangegrepen te wordené 

 

 

õLater vernomen: 

Er werden door de Belgische soldaten bij de Marlybrug 4 Duitse soldaten doodgeschoten. Die hebben zij 

zelf begraven langs de steenweg in de Kaaistraat. De facteur, Jef Bervoets kwam op het ogenblik van het 

gevecht terug van zijn ronde in Herselt. De Duitsers ontnamen hem zijn velo, zijn revolver en zijn brie-

venzak! 

Om 1 uur is de automobile van Juffrouw Jeanne de Merode in de abdij matrassen komen halen. Dokter 

Maes en baron de Trannoy vertrekken er mee om op het slagveld van Aarschot gekwetsten te zoeken. 

Jef Klak is ongedeerd van Herentals weergekeerd en heeft enige gazetten meegebracht. 

Dokter Maes en de baron zijn rond half zes onverrichterzake teruggekeerd! Beter gezegd, zij hebben veel 

last gehad om terug te geraken met hun automobile! Zij waren gereden tot aan het stadhuis te Aarschot 

en werden er bij een generaal gebracht. Die wilde hen in hechtenis nemen: de papieren van het Rode 

Kruis waren daar niet van tel! Meer dan een uur moesten zij palaberen om met hun auto te mogen weer-

keren. Gelukkig had de baron zijn ôpermis de chasseõ mét een portret op zak. Zonder dat waren ze moeten 

meegaan of terugkeren zonder auto. De toestand in Aarschot is bedroevend; meer dan de helft der hui-

zen in as; vele andere verwoest! Er waren geen inwoners te zien; onderweg lagen nog 3 lijken van Duit-

sers. Gans de weg van Aarschot naar Herselt sprak van verwoesting en wreedheid! Het is onmogelijk iets 

te zeggen over het aantal inwoners dat in Aarschot doodgeschoten werd. De Duitse generaal zegde aan 

onze 2 reizigers dat hij de familie Tielemans had doen doodschieten omdat de zoon - een knaap van 15- 

op een Duitse generaal geschoten had. 

De kerk, de 3 kloosters en het college stonden nog recht. 

De mensen van Tongerlo beginnen iets of wat van hun angst te bekomen! Zeer velen hebben de eerste 

dagen en nachten in de bossen gezeten; de beesten liepen los in de velden! De familie Borremans (20/8) is 

nog steeds hier; zij plannen nu verder te vluchten naar Brugge, in de hoop daar veiliger te zijn. 
 

§ 
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 Jo van Nand (Hoog Heultje)  

 

Nand Goovaerts was al 35 jaar oud toen de oorlog uitbrak en hij weer onder de wapens moest. Vrouw-

lief Jo (Johanna Van de Velde),  in verwachting van haar derde kind Tist, bleef alleen achter met de zorg 

voor haar 2 kinderen, Charel en Lien, én de 2 schrale koeikens in de stal. Toen de Duitsers ook op kleine 

boerderijtjes beslag kwamen leggen op een deel van de graanoogst, was Jo de wanhoop nabij! 

éWat moet ik nu mijn kinderen te eten geven? Ik vertik het mijn graan in te leveren! 

é Dan moeten wij uzelf meenemen! 

éPak mij en mijn kinderen dan maar mee ! 

Zo geraakte Jo van beslag op haar graan af! Er klopte blijkbaar toch een hart onder dat Duits militair uni-

form! 

 

Jo had het héél de oorlogstijd erg moeilijk en dikwijls zuchtte ze:  

éOch Here, och Here toch! Wanneer mag onze Nand naar huis komen? 

Toen Nand na de oorlog vanuit Holland weer thuiskwam, liet kleine Tist zich het volgende ontvallen: 
éMoe, onze Nand is nu wel thuis, maar wanneer komt onze va naar huis? 

 

§ 

 

De oorlogsjaren in de ogen van een 13 -jarig meisje  

 

In ons archief bevindt zich een kopie van het dagboek van Clementine De Leender °20/02/1901 uit Aar-

schot. 

 

De familie De Leender was afkomstig van Aarschot. Dochter Clementine hield een dagboekje bij. We 

hebben hieruit de bladzijden, die op Westerlo en Herselt betrekking hebben, overgenomen. De familie 

De Leender is, na lange omzwervingen, uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. 

 

Zo vertelt Clementine De Leender: 

 

We waagden het uit de gracht te kruipen. De man had ons gezien en kwam naderbij. Iemand uit ons groepje 

vroeg aan de boer een veilige weg om te vluchten.  

òLangs deze weg kom je in Herselt,ó lichtte hij ons in, òmaar dat is nog twee volle uren stappen.ó  

"Dat kan ons niet hinderen," antwoordde iemand, "als we maar van die duivels verlost zijn."  

We raapten onze moed weer  bijeen en gingen op stap. Een beetje verder ontmoetten we Karel Rutgeerts. Hij 

vertelde ons wat hij had gedaan om uit de handen van de bezetters te blijven.  

In de Theophiel de Beckerstraat, bij de brug, had hij de Duitsers zien aankomen. Hij liep de trap af die naar de 

Demer leidde en hield zich schuil onder de brug. Na een paar uren kwam hij er onderuit, natuurlijk met een natte 

broek en helemaal onder de modder. Hij  probeerde ergens binnen te geraken om zich een beetje te wassen.  

Zo kwam hij terecht in de huidenvetterij bij Verelst. Er was niemand thuis. Maar opeens hoorde hij de Duitsers 

weer. Gebrul en geroep langs alle kanten. Hij werd zo bang dat hij in de kelder onder de kolen kroop. Na daar 

enkele uren gezeten te hebben, pakte hij al zijn moed weer bijeen en probeerde weg te geraken. Zonder zich ge-

wassen te hebben, liep hij langs de Demer tot bij de brug.  

Daar ontmoette hij een vrouw en twee kindjes, één op de arm en het andere aan de hand. Plots zag hij weer een 

Duitse soldaat afkomen! In een oogwenk greep Karel het lopende kindje en zwierde het op zijn arm. De Duitser 
naderde en beloerde hem achterdochtig. En met reden! Karel zag natuurlijk helemaal zwart van de kolen.  

De Duitse soldaat wees naar het bruggetje aan de watermolen en zei: "Arme Leute, Arme Leute". Voorbij het 

bruggetje bedankte Karel die onbekende vrouw, want hààr kindje had zijn leven gered.  

Nadat hij ons zijn wedervaren verteld had, ging Karel alleen verder. We hebben hem niet meer ontmoet.  

Eindelijk kwamen we in Herselt aan. Alles leek stil en verlaten.  

Op een hoek zagen we een herberg en stapten erop af. We vroegen de bazin of we iets mochten drinken en ook 

wat uitrusten want iedereen was toch zo moe. Angstig antwoordde ze: òAch mensen lief, wij durven hier niemand 

binnenlaten. De Duitsers zijn zopas hier geweest en ze dreigden ons allemaal dood te schieten als we iemand dur-

ven binnenlaten.ó  
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 Het was ondertussen namiddag geworden. Niemand durfde nog spreken over eten of drinken. We besloten dan 

maar verder te trekken, richting Westerlo.  

Dit was nog een drietal uren marcheren. Rapper gezegd dan gedaan!  

 

Volledig uitgeput kwamen we aan in Westerlo-dorp. Alles leek hier normaal, juist alsof er niets was gebeurd. Men-

sen maakten een babbeltje, een paar kinderen speelden in de straat, vrouwen deden boodschappen... Niets abnor-

maal. Twee vrouwen die een winkel uitkwamen, kregen ons in de gaten. Dichterbij gekomen, herkenden we één 

van hen. Het was een kennis uit Aarschot.  

òWel, wel!ó riep ze meteen, òwie we hier hebben! Moeder De Leender met haar dochters en daar Jennieke met 

haar kinderen.ó  

Het was Thérèse Van Kerkhoven, bijgenaamd "Trees Facteur", omdat haar man postbode was. Zij kende iedereen. 

Wij vroegen haar hoe het kwam dat de Duitsers alles en iedereen met rust lieten in Westerlo.  

òWel,ó antwoordde ze, òdat zal ik eens vlug vertellen! Hier in de gemeente staat het kasteel ôde Merodeõ. Gravin 

de Merode (n.v.d.r.: Nathalie de Croÿ-Dülmen) is een Duitse. Zij is naar de commandant geweest en heeft ge-

vraagd of hij Westerlo wilde sparen. Het is mijn dorp, en ik houd van al de mensen die hier wonen. Zij zijn allen 
heel lief voor mij en respecteren mij. 

Daarom is Westerlo gespaard gebleven. Doch tweemaal per week komen Duitse soldaten te paard controle doen, 

om te zien of er geen opstandelingen zijnó.  

òEn nu,ó zei Trees, òga ik met jullie naar de burgemeester om te vragen of ge in de bedden van de school kunt 

slapen. Die zijn er wel geplaatst voor gewonde soldaten, maar tot nu toe zijn er nog geen gekomen. En indien hij 

niet akkoord is, zal ik hem aan het verstand brengen dat hij beter jullie daar kan laten slapen dan die duivels!ó 

De burgemeester was heel vriendelijk en echt met ons lot begaan. We mochten nog diezelfde avond in de school 

slapen. En of dat goed deed, hoef je niet te vragen, na al die dagen in het stro te hebben moeten slapen, en na die 

lange mars! 

 

De volgende morgen moesten we aan eten zien te geraken. Trees, die daar als vluchtelinge al helemaal ingebur-

gerd was, zei: òKom, ik zal er eens gauw voor zorgen dat ge wat te eten krijgt.ó 

En ze stapte met ons een café binnen, midden in het dorp.  

òEr wonen hier zeer brave mensen,ó fluisterde ze ons toe. Ze bracht er ons in contact met een echtpaar met veel 

kinderen! 

Er werd overeengekomen dat wij hun keuken mochten gebruiken op voorwaarde dat Jennieke met haar dochters 

voor iedereen tezamen zou koken.  

Zo gezegd, zo gedaan! Opnieuw vormden we één grote familie. 

Na twee dagen stelde moeder voor om naar de drukker te gaan. Ze wou ons adres in de krant laten verschijnen 

opdat onze vader ons op die manier zou kunnen terugvinden. Het was voor haar en ook voor ons erg om in die 

onzekerheid te moeten leven.  

De drukker bracht alles in orde. We waren een beetje gerust gesteld en leefden weer in hoop.  

Zo gingen er drie weken voorbij zonder nieuws, en daarom dachten we dat vader als krijgsgevangene in Duitsland 

zat. Niemand durfde toen het ergste vermoeden uitspreken! 

Tijdens onze eerste week te Westerlo, kwam er een bediende van het kasteel met een briefje voor de vluchtelin-

gen uit Aarschot. Het briefje was een uitnodiging voor een middagmaal in het schoonste hotel van het dorp, ons 

aangeboden door de gravin. Wij waren allemaal zeer verrast en dolgelukkig met die vriendelijke uitnodiging.  

Wij begonnen meteen aan onze grote ôschoonmaakõ. Wij wasten ons van kop tot teen, legden onze haren netjes 

in de plooi en borstelden onze kleren.  

Het middagmaal was een echt feest voor ons. Er ontbrak niets. Bij het binnenkomen konden we onze ogen niet 
geloven. De tafel stond gedekt net of ze daar de koning verwachtten. Het eten was van het allerbeste, met voorge-

recht, hoofdschotel en dessert. Er kwam zelfs wijn op tafel! Dit hadden we echt niet verwacht. Het was net alsof 

wij in een sprookje leefden!  

òSpijtig toch, dat onze vader niet hier is,ó zei moeder een beetje verdrietig, òdan had hij die mooie dingen ook mee 

kunnen beleven... ò 

De dag nadien gingen we allemaal samen de gravin bedanken voor het mooie gebaar. 

 

Op een morgen kwamen er te Westerlo twee gevluchte kloosterzusters uit Aarschot aan. De zusters waren blij 

bekend volk te zien. Voor de oorlog zat ik bij één van hen in de klas. Hun moederhuis was te Berlaar, waar mijn 
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 oudste zus, Juli±nne, nonneke was. Ze hadden van Berlaar een brief gekregen dat al de ônonnekensõ naar Poppel 

moesten.  

De familieleden  van de nonnen mochten daar ook naartoe. Ons Juliënne was dezelfde dag als zij vertrokken. De 

twee zusters vertelden ons nog dat het er in Aarschot erg was aan toe gegaan. De helft van de stad was platge-

brand en wat nog recht stond was leeggeplunderd.  

òKinderen,ó zo stelde moeder voor, òwillen wij ook naar Poppel gaan? Daar zien we ons Julienne terug.ó Voor ons 

moeder zou dat een hele opluchting zijn! En dusé 

 

Hier eindigen we het stukje uit het dagboek. U moet er wel rekening mee houden dat dit een verhaal is 

gezien door de ogen van een 13-jarig meisje. Die 3 weken verblijf in Westerlo tijdens de oorlogsjaren 

hebben op haar veel positieve indrukken nagelaten. 

 

§ 

-22 augustus 1914: 

De Borremansen vertrekken om 7 uur door de bossen naar Herentals, in de hoop van daar per trein in 

Turnhout te geraken en verder via Arendonk naar Holland. De 11 vermoorden in Herselt zijn gisteren 

begraven. 

Om half acht meende ik in de verte, richting Achter-Olen, weer een trein te horen. Dit geeft hoop dat de 

streek veiliger wordt en dat weldra ook ons trammetje weer zal rijden! 

Gisterenavond is er een vliegmachine uit de richting Antwerpen overgekomen en wat later naar daar te-

ruggekeerd. Ook boven Westerlo zweefde rond 10 uur een ôluchtmachienõ dat lichtstralen afwierp. Tegen 

de middag begon het kanongebulder opnieuw, op verschillende plaatsen in de richting van Tienen naar 

Mechelen. Veel heviger dan ooit! 

Deze namiddag is de onderpastoor van Herselt in de abdij geweest. De aanvoerder van de Duitse wacht, 

die nog in Herselt bij de gemeenteschool ligt, had hem een passe-port gegeven om hosties te komen ha-

len. Ziehier wat hij vertelde aangaande de wreedheden en verwoestingen in Herselt: óHet is nog erger 

dan tot hiertoe geweten! Er zijn in de parochie Herselt 15 vermoorden en 31 huizen platgebrand; in de 

parochie Blauberg 7 vermoorden en in de parochie Westerlo (gemeente Herselt, dus in Bergom) 3 ver-
moorden. Dat maakt voor de gemeente Herselt 25 personen die door de barbaren omgebracht zijn!ó 

Ziehier de namen! 

 

A- Parochie Herselt 

1 Leo Weyns 82 jaar, 2 Jozef Van Uytsel, vader van, 3 Louis Van Uytsel, 4 Louis Verbeeck, 5 Louis Bruy-

ninckx, 6 Constant  Branders, 7 Jozef Van de Velde, de boswachter van Van Noppen uit Aarschot, 8 Jozef 

Draulants, en zijn broeder, 9 Karel Draulants, 10 Smolders (Bocht?), 11 vrouw Rens-Vekemans. Zij 

sprong in de put om aan de zedeloze aanvallen van een Duitse officier te ontkomen en verdronk, 12 Leo-

nard Van Ouytsel en zijn (13 en 14) twee dochters, omgekomen in hun brandend huis, 15 Jan Van den 

Bosch, verbrand in zijn huis. 

Dit 15de en het 1ste en 2de slachtoffer van Blauberg heeft de onderpastoor gisteren in één kuil begraven. 

Alleen Leo Wuyts (n.v.d.r: misschien bedoelt de schrijver hier Leo Weyns) had enige planken tot kist; de ande-

ren werden in een laken gewikkeld. 

 

B- Parochie Blauberg 

1 Alfons Laeremans, 2 Edward Van Thielen, 3 Emmanuel Van den Brande, ouderling die als knecht woon-

de bij Gabriël Van Genechten. Hij werd doodgeschoten bij de Bel, toen de Duitsers daar 2 huizen in 

brand staken. 4 Jan Kennes (Janneke van de bakker), 5 Louis Wouters, klompenmaker en zijn dochter 6 

Bella (Barbara) Wouters, vrouw van de zoon van Martin Van Opstal. Zij had een kind op de arm, dat de 

barbaren onderweg achterlieten! 7 Jan Baptist Brems, 19 jaar. 

Ook in Blauberg werden verschillende huizen afgestookt, andere werden vernield! 

 

C- Parochie Westerlo, Bergom dus: 

1 Jozef Van Houdt, mulder, broer van de vrouw van Charles Dufour, 2 zijn knecht Frans Loots, 3 Frans 



29 

 

 Vermeulen, doodgeschoten op de weg naar Zammel. 

Van brandstichtingen, buiten de molen, heb ik niets gehoord in Westerlo-Bergom. 

(N.v.d.r.: Louis Wouters, de klompenmaker en zijn dochter Maria Barbara woonden te Bergom i.p.v. te Blauberg) 

 

Terugblik: relaas van de laatste dagen: 

Het was dinsdag, 18 augustus 1914, dat de Duitse voorwacht in de namiddag in Herselt aankwam. De on-

derpastoor was juist buiten het dorp om in de bossen de mensen op te zoeken die er heen gevlucht wa-

ren uit vrees voor de aankomende barbaren. Men meldde hem dat de Duitsers inderdaad in het dorp aan-

gekomen waren. Hij spoedde zich naar huis en vond in de pastorie de pastoor in onderhandeling met 3 

officieren. De pastoor moest mee het dorp in om de huizen aan te wijzen waar de Duitse overheid zou 

kunnen logeren. In het begin ging alles goed. De onderpastoor ging naar de hulpkerk om bij O.L. Heer  

bijstand af te smeken. Terwijl hij daar was, weerklonk er opeens een geweerschot, nabij de nieuwe kerk. 

Werd het schot gelost door een Pruis of door één der inwoners? Niemand weet het! 

Op hetzelfde ogenblik hoorde de onderpastoor in het dorp een onbeschrijflijk lawaai van wapengekletter, 

gewoel en getier. Uit vrees ging hij zich verbergen onder het altaar. Herhaalde malen poogde hij te ont-
snappen uit zijn ògevangó, maar het werd hem weldra gans onmogelijk doordat de Duitse troepen rond de 

hulpkerk kwamen liggen. Herhaaldelijk kwamen de woestaards de kerk binnen om te zoeken of er zich 

niemand in bevond. De onderpastoor moest de ganse nacht in zijn schuilhoek blijven, tot tegen de mor-

gen de troepen voorttrokken naar Aarschot. Hij las zeer vroeg de mis, maar wist niet wat er intussen in 

de parochie gebeurd was. Na het bewuste geweerschot waren de schurken de huizen binnengedrongen 

om te moorden en te branden. De pastoor werd onder bedreiging met een revolver uit de pastorie ge-

dreven naar de plaats van de nieuwe kerk en samen met een 60-tal burgers in de nieuwe kerk opgesloten, 

onder bewaking van enige woestaards, de revolver in de hand. Die dreigden ermee bij het minste verzet 

allen dood te schieten! Die 60 hebben er de ganse nacht vast gezeten en zagen op de kerkmuren de akeli-

ge weerkaatsing van de vlammen die verschillende huizen in as legden. Rond 6 uur ôs morgens werden ze 

vrijgelaten. 

De 3 officieren waren naar de pastorie gegaan om er te slapen. De meid moest hen dienen en aan tafel 

komen zitten, terwijl de revolvers naast hen lagen. Om half elf gingen ze naar boven, maar om elf uur 

kwam één der booswichten terug beneden en viel de meid onder doodsbedreiging aan! Zij kon gelukkig 

ontvluchten en bracht de nacht door in het open veld! 

Buiten de 15 vermoorden, hadden de barbaren het bijzonder gemunt op de brouwer, Ernest Claessen-

Verhaert. De Duitsers waren zijn huis binnengedrongen en hadden er een jachtgeweer en een revolver 

gevonden. 

De brouwer was nog in de hof en men loste wel een 50-tal schoten op hem, doch zonder hem te treffen! 

In het huis en in de brouwerij werd alles stuk geslagen. De Duitsers bleven gedurig zoeken naar de brou-

wer. Deze namiddag, 22/8, zijn ze, zo vertelt men mij in Westerlo, zijn coffre-fort komen opladen! 

De onderpastoor vreest dat er buiten de 17 (n.v.d.r.: bedoelde waarschijnlijk 15 zoals hij vroeger 

schreef?) reeds begravenen nog andere doden in hoek of kant zullen gevonden worden. Veel inwoners 

zijn voortvluchtig of verblijven in de bossen. Om half vier ben ik naar Westerlo gegaan om biecht te ho-

ren en morgen dienst te doen. Gedurig bulderen de kanonnen tot laat in de avond.  

De deken is nog erg onder de indruk van hetgeen hij meegemaakt heeft; bijzonder toen de Duitsers de 

pastorie binnendrongen. Zij hadden wel 34 flessen wijn uitgezopen en 5 kistjes sigaren meegenomen! 

Bij de brug aan de Marly lagen nog enige Huzaren. In de namiddag vertrokken zij richting Aarschot. Tegen 

de avond kwam een patrouille lansiers in Westerlo aan. 

 
-23 augustus 1914: 

Reeds van voor 5 uur hoor ik kanongebulder, duidelijker dan gisteren, uit verschillende richtingen, maar 

vooral dichtbij. 

Er zijn in Westerlo een paar Walenmannen weergekeerd. Zij waren in de buurt van Aarschot door de 

Duitse soldaten vastgegrepen en in de kerk opgesloten. Zij hadden de vorige dagen treinwagons moeten 

laden met al hetgeen er geroofd werd uit de verlaten huizen. De toestand in Aarschot moet akelig zijn! 

Herbergier Louis Dauwen vertelde aan de deken dat hij samen met de mulder van Bergom was vastgegre-

pen om dood geschoten te worden, maar dat hij zich kunnen redden had door zich in de openstaande 

bierkelder te werpen. Ze hadden nog 2 keer op hem geschoten! 
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 Toen ik om half tien naar de abdij weerkeerde was het kanongebulder als een voortdurende donder. In 

de dreef kwam ik bij de vader van onze postulant, broeder Alfons Van der Borght van Blauberg. Hij ver-

telde dat zijn huis, de Bel, werd in brand gestoken terwijl hij met vrouw en kinderen op het veld aan õt 

werk was. De Duitsers kwamen aangereden en begonnen op hen te schieten. Hij ging met zijn familie plat 

op de grond liggen en hoorde wel 25 kogels boven hun kop fluiten. Een beetje later konden zij wegvluch-

ten. Alles was opgebrand, ook het varken en het paard. De koeien waren door de soldaten buitengedre-

ven. Als reden voor deze wandaad kon Van der Borght niets anders uitdenken dan dat er 3 achtereenvol-

gende dagen een vliegmachine boven zijn huis cirkelde, toen hij aan Belgische soldaten eten en drinken gaf. 

In Herentals zijn gisteren 3 Huzaren neergeschoten: één was dood, de twee anderen zwaar gekwetst. Jef-

ke Verlinden kwam per velo van Herentals terug en ontsnapte aan enige Duitse kogels. Onze postmeester 

had gisteren beloofd dat hij vandaag naar Herentals zou gaan om de correspondentie op te halen, maar 

aangezien de streek nog onveilig is, zal hij wachten. 

Onze cursarii (n.v.d.r: ôzondagspastoorsõ, hulponderpastoors) bij parochiepriesters zijn naar gewoonte naar de 

parochies. De pastoor van Heultje (Collet) had met de pastoor van Westmeerbeek en een 30-tal anderen 

2 dagen buiten geslapen. De pastoor van Blauberg was over een afgezaagde boom langs zijn vest gevlucht 
en had u-u-ren in de bossen gezeten. 

Ik verneem dat er vandaag nog 7 Duitse soldaten in Herentals zijn gevangen genomen. Tegen de middag 

vermindert het kanongebulder; na de vespers heb ik niets meer gehoord. 

Mijnheer Van Ostade, die vandaag in Blauberg was, meent dat daar nog een 8ste persoon vermoord is: Ser-

vaas Verbinnen, wiens huis ook afbrandde. 

Wij zijn nieuwsgierig om te weten wat de uitslag is van de slag die bijna 2 dagen duurde. Men heeft iets of 

wat hoop dat de deken van Aarschot toch nog leeft. Tussen diegenen die vastgebonden waren om dood-

geschoten te worden, was er een pater picpus en de E.H. Carette, een Aarschottenaar, professor aan het 

St.-Pieterscollege te Uele (Kongo), die op vakantie was. 

 

-24 augustus 1914: 

Er is nog niets zeker aangaande het hevig gevecht van de 2 vorige dagen. Mijnheer Bonaventura van 

Dreght is gisteren in Averbode geweest. Ook daar heeft men enkele angstvolle dagen beleefd. De abdij is 

omsingeld geweest door een paar duizend Duitsers; terzelfdertijd zaten binnen de muren enige Belgische 

soldaten. Bij de 500 Huzaren waren dan de abdij binnengedrongen, revolver en geweer in de hand. Zij 

hielden staan dat er binnen de abdij geschoten was. Na veel parlementeren gelukte Mijnheer Bayens erin 

de Duitsers min of meer te bedaren. Hij bood bier en boterhammen aan. Ondertussen hadden onze 4 

soldaten hun wapen en soldatenkleren verborgen en zich in burgerkleren gestoken! Zij waren nu keuken-

knechten en dienden de boterhammen op aan de Duitse indringers. Averbode heeft niet veel geleden; al-

leen de hotels en de winkels werden leeggeplunderd. 

Mijnheer Xaverius Adriaensen, op weg naar Schoot om er dienst te doen, werd onderweg door een Duit-

se patrouille aangehouden, maar mocht na een half uur arrest zijn weg voortzetten. 

De woeste barbaren hebben in de huizen en langs de wegen de heiligenbeelden geëerbiedigd. Alleen, zo 

vertelde men in Averbode, werden de kerk (basiliek) van Scherpenheuvel en de H. Hostiën door een god-

deloze onteerd!  

Onze drukkersgast Alfons Geboes sprak gisteren met een Walenman, die juist verlost was uit Aarschot. 

Volgens die man zouden de Pruisen Aarschot verlaten hebben en terugvluchten op Diest! Er zou 2 dagen 

gevochten zijn van Mechelen tot Hoei; het Duitse leger zou in 2 geslagen zijn! 

Gisteren werden er tussen Westerlo en Zoerle nog een twintigtal schoten gehoord. In de namiddag wa-

ren er geen Duitsers meer te Westerlo en Herselt. 
E.H.Henricus Van Kasteren van Averbode is gisterenavond met Bonaventura van Dreght meegekomen. 

Die vertelt dat de Pruis op sommige plaatsen achter Averbode nog onmenselijker te keer gegaan is. In 

Molenstede werden de weerbare mannen op één rij gezet en op een 20-tal meters een rij met de vrou-

wen. Die moesten toezien hoe hun mannen één voor één werden neergeschoten of doodgestoken. Daar-

na werden de huizen met  ôfulminiteõ  in brand geschoten, waarbij volstrekt alles, ook koeien en paarden, 

omkwamen. In Schaffen staan er maar 3 huizen meer recht! 

Er zijn deze nacht 1200 Belgische soldaten in Herentals aangekomen. Ook reden er enige treinen zonder 

licht uit de richting van Antwerpen op Geel aan. Men ziet en hoort weer hier en daar een karretje rijden; 

dat breekt de eentonigheid wat. Gedurende gans de beroerde tijd hebben wij ons gewoon leven voortge-
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 zet en iedere dag klas gegeven, alhoewel het voor leraar en leerling zeer moeilijk was de gedachten van de 

oorlogsgebeurtenissen af te wenden. 

Deze middag kwamen nog 2 Belgische vluchtelingen in de abdij aan: twee jongens uit West-Vlaanderen, 

ontsnapt bij de slag nabij Tienen. In Westerlo loopt er een Duitse deserteur rond! 

Bij de Duitse voorwacht waren er enigen die vorige jaren regelmatig in onze streek kwamen om zeisen en 

pikken te verkopen. Zij werden door sommige boeren herkend en maakten zich aan anderen bekend. Het 

waren dus vroeger Duitse spionnen! 

Ik verneem dat de deken van Aarschot gered is. Hij zit verborgen in Rillaar; één van de onderpastoors is 

ontkomen door zich als metsersgast te verkleden. 

Mijnheer Jef Wendelen is vandaag naar Antwerpen geweest. Hij heeft er onze prior en supprior gezien. 

De prior doet dienst in het militair hospitaal als verzorger van gekwetste soldaten; de supprior is aange-

steld voor de besmettelijke ziekten. 

Er is twijfel aangaande de houding van Holland! De treinen Antwerpen-Roosendaal rijden maar tot Eke-

ren; de treinen Aarschot-Antwerpen lopen weer. Dat bewijst dat Aarschot vrij is! In de richting Gladbach 

rijden ze tot Hamont. 
Deze middag is er een ôautomobile blind®eõ gereden van Herentals, langs Zoerle, in de richting Aarschot. 

Men zegt dat er in Herselt nog 2 lijken gevonden zijn; dat zou het aantal slachtoffers op 27 brengen. 

De slag van gisteren en eergisteren heeft plaats gehad rond Op- en Neerlinter. De uit Aarschot gevluchte 

Duitsers zijn nog verder dan Diest getrokken, in de richting Hasselt en St.-Truiden. 

Onze facteur gaat morgenvroeg naar Herentals om de correspondentie op te halen. 

 

-25 augustus 1914: 

Mijnheer Van Ostade brengt vanuit Westerlo het nieuws mee dat de Pruis weer in aantocht is, in Balen al! 

Een afdeling van onze troepen moet tot in Oevel gekomen zijn. Rond 9 uur horen wij schieten in de rich-

ting Oevel, wat later ook kanonschoten in de richting Herentals-Kessel. Onze troepen liggen talrijk van 

Heist naar Aarschot. De inwoners van Ramsel hebben het bevel gekregen hun huizen te ontruimen. Rond 

half elf vliegt er een tweedekker uit de richting Diest richting Geel. Even voor 11 uur krijgen wij de eerste 

correspondentie sinds 10 dagen. Ik ontving brieven die op 13 augustus uit St.-Niklaas verzonden zijn! De 

facteur wist te vertellen dat er van Oevel tot Herentals veel Belgische soldaten liggen. In Westerlo heb-

ben de mensen de verwittiging gekregen dat er soldaten zullen ingekwartierd worden! Onder de avondre-

creatie horen wij herhaaldelijk het kanon bulderen. 

 

-26 augustus 1914: 

Men heeft deze nacht grote troepenbewegingen en kanonnenvervoer gehoord; in de richting Diest-

Aarschot of omgekeerd. Reeds vanaf 3 uur liet het kanon zich horen; wij hoorden het goed tijdens de me-

ditatie in de kerk. De facteur brengt een grote tas dagbladen van de vorige dagen. 

Er liggen weer Ulanen in Westerlo en Herselt. Zeer veel mensen zijn weer gevlucht. De Duitsers houden 

zich verschanst op de Gijmel, een gehucht tussen Aarschot en Langdorp. Zij hebben daar lange loopgrach-

ten gegraven! God beware ons voor die barbaren! 

Onze 4 jonge ambulanciers zijn op 15/8 verplaatst naar Hoei om vandaar waarschijnlijk naar het slagveld 

rond Borgworm gezonden te worden. 

Deze namiddag kwamen de secretaris en de brouwer van Herselt in de abdij wat eten vragen; zij zijn 

voortvluchtig uit vrees voor de Ulanen. De burgemeester en veel inwoners van Herselt zijn ook al wegge-

vlucht. Ook in Westerlo zijn er enigen naar andere streken vertrokken.  

Tegen de avond kwamen 4 Duitse ruiters en een loslopend paard door Westerlo richting Zammel gere-
den, zonder wapens en zonder tijd om eens rond te kijken. 

 

-27 augustus 1914: 

Er wordt verteld dat de Pruis gisteren geklopt is rond Keerbergen. Een man van Keerbergen was naar 

Kessel gevlucht met zijn 16 kinderen en hij kwam gisteren naar Stelen omdat hij in Kessel ook niet veilig 

was. 

Een Belgische ambulance is in Den Anker te Westerlo 3 gekwetste Duitse soldaten komen opladen om ze 

krijgsgevangen te maken. Zij waren bijna genezen. Eén is daar gebleven omdat hij té ziek was om overge-

bracht te worden. Bij de dokter in Herselt  ligt er ook een gekwetste Huzaar. Hij was gisteren rond Heist 
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 door onze soldaten beschoten en had, met de kogel in de borst, nog 2 uur in het zadel gezeten. In Herselt 

gekomen kon hij niet meer verder. De 4 Duitsers namen zijn paard mee. Dat waren dus de 4 die gisteren-

avond in de richting Zammel reden! 

De armoede begint reeds toe te slaan! Er komen dagelijks velen om een aalmoes bedelen. De deken van 

Aarschot moet 3 dagen in een citerne gezeten hebben, heeft zich dan verkleed om te kunnen vluchten. 

Hij was gisteren in Noorderwijk. 

§ 

Een groot deel van het Belgische leger zat in de vesting Antwerpen. Op 25 augustus ô14 deden de Belgen 

een eerste uitval. De koning had toen zijn hoofdkwartier in Mechelen. De uitval duurde slechts 2 dagen; 

de troepen kregen het bevel om terug te trekken! De legerleiding was niet bekwaam om een offensief uit 

te voeren. 

 

Ook te Ramsel begingen de Duitsers op 27 augustus õ14 vreselijke baldadigheden: 5 burgers werden ge-

dood en 3 huizen én de molen werden in brand gestoken. 

 

In een Duits oorlogsverslag lezen we dat ook de 2de cavaleriedivisie, onder leiding van generaal-majoor 

Freiherr von Krane op 18 augustus in Veerle de Nete overstak naar Zammel. Door de zomerwarmte bo-

gen ze af naar Oosterlo om daar hun kampement te maken, zonder vijandelijkheden te ondervinden. Veel 

archief is er niet meer voorhanden. Tijdens de 2de Wereldoorlog is het Duitse archief over W.O. I gro-

tendeels vernield wanneer het op transport per trein was gesteld. Die trein is in de hevige eindstrijd in 

brand geschoten. Ook zou er veel archiefmateriaal op het einde van W.O. II in Rusland terecht zijn geko-

men. Recent is dit archief, wat België aangaat, terug aan ons land gegeven. Hopelijk komt dit eerstdaags 
vrij, na grondige inventarisatie. Misschien vinden we daar later nog interessante stukken tussen. 

-28 augustus 1914: 

De Pruis heeft de bruggen van de ijzeren weg over de 2 kanalen achter Mol doen springen, zodat er dus 

geen trein meer verder dan Mol kan rijden. 

Deze middag zijn er 2 heren, leden van het Rode Kruis van Aarschot hier aangekomen. Zij hebben tot 

hiertoe de gekwetsten helpen verzorgen in het gasthuis, maar zij oordeelden dat zelfs daar hun leven niet 

meer veilig was. Daarom vluchtten zij. 

Rond 6 uur komen er enige vluchtelingen uit Westmeerbeek. De Pruis was daar per speciale trein aange-

komen en had zich weer gevestigd te Ramsel, Houtvenne, Westmeerbeek en Hulshout. Volgens zeggen 

van de vluchtelingen uit Aarschot is er daar geen eten meer, zelfs niet voor de gekwetsten. Nu zakt de 

Pruis af om in de dorpen te plunderen. Zij nemen karren en paarden in beslag en dwingen de voerlui de 

buit mee te voeren. Het mansvolk dat ze te pakken krijgen, wordt naar Duitsland gezonden om in de 

oogst te werken. Zo zijn sommige Walenmannen van Westerlo, die 10 dagen geleden in de kerk van Aar-

schot opgesloten werden, nog niet weergekeerd! Zondag waren ze reeds achter Diest op weg richting 

Duitsland. Wie van Aarschot komt zegt dat het er akelig is. Ook Leuven zou in brand staan! 

 

-29 augustus 1914: 

In Westmeerbeek werden gisteren een 20-tal jonge mannen door de Pruis meegenomen. Bij een boer 

werden 4 varkens gestolen. 

De burgemeester en de voornaamste ingezetenen van Tongerlo zijn deze morgen gaan vluchten. De fami-

lie Caers is naar Engeland gevlucht. Wij vernemen vandaag uit de krant; Anvers-Bourse, dat de forten van 

Luik reeds rond 18/8 ingenomen werden. 

Door de dreef komen voortdurend groepjes van 5, 10 tot 20 vluchtelingen uit de richting Westerlo. Zij 

trekken naar Herentals om vandaar per trein voort te vluchten. 

 

-30 augustus 1914: 

Toen ik gisteren naar Westerlo ging om biecht te horen, kwam ik wel 50 vluchtelingen tegen. Bijna alle 

mannen zijn uit Westerlo weggevlucht: de graaf, de dokter, de notaris, Naets, Leflot etc. Ook de pastoor 

van Westmeerbeek en de onderpastoor van Zoerle zijn weg. Men zegt dat de pastoor, de onderpastoor 
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 en een zuster uit Booischot door de Pruis zijn meegenomen en dat monseigneur Coenraats en de burge-

meester van Leuven doodgeschoten zijn.  

Tegen de avond bulderde het kanon weer erg uit de richting Tienen-Leuven. Om 7 uur kwam de Belgi-

sche militaire automobiel nogmaals in Westerlo. Er zaten 2 lansiers in. Zij kwamen uit Hasselt en hadden 

onderweg geen vijanden meer gezien. Zij zijn in Westerlo blijven overnachten. In Westerlo zitten wel een 

200-tal vluchtelingen uit Aarschot, vooral vrouwen en kinderen. Een 60-tal slaapt in de scholen, velen ook 

bij de burgers en nog een 50 anderen  zitten in de bossen. Bijna allen gaan dagelijks te communie! Ze heb-

ben eerst 8 dagen in Ramsel gezeten en zijn eergisteren moeten voortvluchten. Van sommige vrouwen 

waren de mannen door de Pruis in Ramsel aangehouden en meegenomen. De angst van de mensen is on-

beschrijflijk! 

In de voormiddag komt er toch wat beter nieuws! 70 lansiers zijn in Westerlo aangekomen vanuit 

Boechout. Er waren geen Duitsers meer in Aarschot.  

Men zegt dat er 165.000 Duitsers uit België teruggeroepen worden om tegen de Russen te gaan vechten. 

De gekwetste Duitser die nog in Westerlo ligt (27/8) is een Ulaan der dood! Hij is zeer godvruchtig!  

Wij hebben sinds gisteren onze eerste gekwetste! Het is een jongen uit het dorp. Hij heeft een kogel in 
het been. Voorzichtigheidshalve heeft men hem op het begijnhof (n.v.d.r.: waarschijnlijk werd hij naar het 

Herentalse begijnhof overgebracht) ondergebracht, want moesten de Duitsers nog in de streek komen, ze 

zouden hem als krijgsgevangene kunnen meenemen. Broeder Philippus verzorgt hem! Daar alle dokters 

van de streek weg zijn, is Philippus vandaag bij 2 zieken geroepen in de parochie. Zo komt zijn koloniale 

ervaring met medicijnen hem hier ook van pas! 

De pastoor van Westmeerbeek is deze avond hier aangekomen; hij kan in zijn parochie niet blijven! Het 

schijnt dat de pastoor van Booischot vermoord is en E.H. Jos Geens van Houtvenne moet erg mishandeld 

zijn. In de namiddag horen wij in de verte het kanongebulder. In Herentals ligt een afdeling lansiers. 

 

-31 augustus 1914: 

Men verzekert ons dat er nog wél Duitsers in Aarschot zitten, wel 10.000! Deze nacht trekken 20 à 

30.000 onzer soldaten er op af om ze te verslaan! Dus mogen wij ons aan kanongebulder verwachten! 

 

§ 

Het dagboek van pastoor Segers uit Achter-Olen meldt: Kanunnik Borremans van de abdij van Tongerlo 

neemt de dienst te Oevel waar. Pastoor Verstraeten van Oevel was ziek en is naar Lichtaart gevlucht. 

Wat later kwam hij terug naar Olen. Hij beweerde dat Oevel vol Duitse soldaten lag... . De Duitsers had-

den de kerk van Oevel als paardenstalling opgevorderd. Op dinsdag 30 augustus ô14 vluchtte hij verder 

naar Geel Sint-Amands, waar zijn broer 2de onderpastoor was; eigenlijk was die aalmoezenier van de kolo-

nie der krankzinnigen. Op 30 augustus õ14 bliezen de Duitsers de brug van Sint-Jozef Olen op. 

De meeste pastoors liepen in boerenkledij (burgerkledij) om niet op te vallen. Gendarmen en postbodes 

deden dit ook in grote mate. 

Waarschijnlijk was pastoor Segers uit Achter-Olen de enige die op post bleef én in pastoorsklederen!  

Vanaf begin september õ14 keren veel inwoners terug naar hun huizen.   

 

Op 27 augustus 1914 trok opnieuw een groot Duits leger door Westerlo. Op 28 augustus was de onrust 

bij de bevolking het grootst: een groot deel sloeg op de vlucht. Sommigen zelfs tot in Holland. 

Dat lezen we in de kroniek van Jan Huijbrechts uit Baarle-Hertog. Voor 5 oktober 1914 schrijft hij: In 

Baarle-Hertog beviel Maria Rosalia Pelgroms van een stevige zoon, Albertus Berghmans. Het gezin was op initia-
tief van vader Jozef Berghmans, een wagenmaker uit Westerlo, mee gevlucht met een dorpsgenoot, bakker Ed-

ward Thijs. Deze groep had onderdak gekregen bij een collega-bakker Gerard Gulickx. 

 

De Duitse troepen, die Westerlo passeerden, kwamen meestal via Zammel en trokken verder langs het 

kasteel de Merode richting Demervallei, en Aarschot. 

De grote troepenmacht volgde steeds de grote wegen. 

De kleine dorpen en gehuchten worden aangedaan door maximum een 20-tal Duitse ruiters, die van de 

grote groep afweken als verkenners. 

§ 
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-1 september 1914:  

Mijnheer Jochems vertelt dat er verleden nacht 60 Ulanen in Averbode (abdij) overnacht hebben. Die wa-

ren door onze soldaten in Scherpenheuvel gevangen genomen en werden deze morgen naar een veilige 

plaats gevoerd. Deze middag hebben 7 Belgische soldaten in de abdij gegeten. De prelaat heeft ze per rij-

tuig naar Herentals doen brengen. Langs de Nete te Zoerle-Parwijs zijn deze morgen nog 17 Huzaren ge-

vangen genomen. 

 

-2 september 1914:  

Deze nacht rond half 3 werden wij door een hels lawaai gewekt: een Zeppelin hing enige ogenblikken stil 

boven de abdij en verdween dan pijlsnel in de richting van Antwerpen. 

 

-3 september 1914:  

Even na 10 komen 21 geestdriftige karabiniers uit de richting Voortkapel; 5 ervan blijven wacht houden in 

de abdij. Een patrouille van 14 Oostenrijkers is door Westerlo gereden in de richting Herselt. Men zegt 

dat er een Oostenrijks leger in aantocht is. Die vijandelijke patrouille zou zeker door de onzen gevangen 
genomen zijn, had daar niet een kwezel van Westerlo de vijand verwittigd voor het gevaar! 

 

-4 september 1914:  

Er moeten weer Duitsers zijn in Westerlo want de mannen komen met grote troepen naar het Ton-

gelsbos gevlucht. Een Duitse patrouille van 12 man is inderdaad in Westerlo geweest en heeft de automo-

biel van het oud kasteel opge±ist om een Duitse zwaargekwetste, die nog altijd ôIn den Ankerõ ligt naar Aar-

schot te voeren. De vrouw van de conciërge is moeten meegaan! Een andere Duitse patrouille moet op 

de Blauberg weer aan õt werk geweest zijn. Zij hebben er een jongen van 17 jaar en een vader van 8 kin-

deren aan de paarden vastgebonden en zo meegesleurd. 

 

-5 september 1914:  

Gisteren zijn er 3 spionnen aangehouden, 2 aan õt Punt van Voortkapel en 1 te Geel. En -o schande!- het 

waren Belgen! Het uitschot uit de bevolking van Aarschot! Een nog al groot aantal gemeen vrouwvolk 

leeft in Aarschot mét de Duitse soldaten! Zij zijn omhangen met goud en dragen kleren die in huis en win-

kel geroofd zijn! Zij rijden per velo rond in de streek om alles te verkennen. Onze soldaten houden alle 

vrouwen op de velo aan! 

Mijnheer Dockx vertelt dat deze morgen 75 man Duits voetvolk door Westerlo is getrokken; 75 anderen 

trokken langs de Snepkens op Zoerle. De automobiel van het kasteel is gisterenavond uit Aarschot weer-

gekeerd. De chauffeur werd goed behandeld. 

Deze middag om half één knetterde er opeens, gedurende een paar minuten, een hevig geweergeschiet, 

tegen Zammel aan, waarschijnlijk bij de molen. Met pak en zak kwam het volk uit het dorp gelopen, recht 

naar het bos. Met een band van het Rode Kruis rond mijn arm, ben ik rond 3 uur naar de plaats van het 

gevecht gegaan. 

Dit vernam ik daar: Een 70-tal Duitsers zaten verstopt in een bosje bij de windmolen. Er kwamen over de 

steenweg van Zammel 3 Belgische geblindeerde automobielen. Die werden onvoorziens door de Pruisen 

beschoten. Slechts ®®n van de autoõs kon zijn mitrailleuse gebruiken. E®n van de autoõs was gans stuk ge-

schoten! 3 Belgen en 3 Duitsers waren op slag dood en 2 Belgen zwaargekwetst! Eén van die twee was 

prins de Ligne, 18 à 19 jaar oud en als vrijwilliger binnengegaan. De andere gekwetste was graaf (n.v.d.r: 

baron!) de ôt Serclaes de Berlaymont de Sauvage van Namen. De pastoor van Zammel was spoedig ter 

plaatse en diende één der gekwetsten de H. Olie toe. Eén der gekwetsten overleed kort daarna; prins de 
Ligne kon nog overgebracht worden naar Herentals, waar ook hij overleed. Onze soldaten namen in hun 

Uit het gemeentearchief: 

In augustus 1914 breekt de oorlog uit, enkel in Tongerlo wordt er een speciale gemeenteraad samenge-

roepené 

Tongerlo: -Speciale gemeenteraad van 6 augustus 1914: 

Aanwezig; P. Maes, burgemeester. B. Van Hove en J. Wendelen, schepenen. P.J. Vranckx, J. Thys, J. 

Gielis, J. De Bie en Th. Menten raadsleden. J. Meir, secretaris. 

-Ze bespreken de actualiteit, de oorlog. Ze bereiden zich voor op de extra nood die de bevolking 

mogelijk zal treffen. 
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 2 heel gebleven autoõs de dode en gekwetsten mee. De Duitsers waren aanstonds op de vlucht gegaan en 

lieten hun doden achter, maar droegen wel enige zwaargewonden mee. 

Toen ik ter plaatse kwam had men juist de 3 Duitse lijken op een kar geladen om ze op het ongewijde 

deel van het kerkhof te Westerlo te begraven. Het waren struise mannen van ver in de 40 jaar. In de zak-

ken van één vond men een brief aan zijn vrouw en kinderen. Men legde ze in Westerlo alle 3 samen in 

een graf. Rond 6 uur kwam een auto van het Duitse Rode Kruis en daar ze fatsoenlijk begraven waren, 

liet men de lijken ter plaatse, met het verzoek er nog geen aarde over te doen voor morgenvroeg. Mis-

schien wil de Duitse generaal nog enige controle doen! De Duitse doden behoorden tot de Landsturm; 

het waren Heize, Heinkel en Dietz. Die laatste was Pool en katholiek. 

Rond 7 uur kwamen 18 lansiers in Westerlo; zij hadden tussen Westerlo en Westmeerbeek een auto met 

2 Duitse officieren (pinhelmen) onderschept en deze gevangenen naar Herentals doen voeren. De Pruis 

heeft het hevig gemunt op het priesterkleed; daarom lopen alle priesters in burgerkleren, ook de jonge 

priester Hendrickx uit Zoerle. 

 

§ 

DRAMA OP DE GRENS MET ZAMMEL  

 

Op zaterdag 5 september 1914, gebeurde er een  drama op de grens met Zammel. 

Vanuit Antwerpen deden de voorlopers van het corps ACM (Auto Canon Mitrailleuse) regelmatig uitval-

len naar het niemandsland: ôde Kempenõ. 

De soldaten waren met 3 pantserwagens op zending. Volgens een legerverslag moesten ze ergens onder-

weg een brug gaan opblazen. Andere rapporten verhalen dan weer dat ze met een grote rondrit door de 

Kempen enkel op verkenning gingen. 

Vermoedelijk deden ze regelmatig hetzelfde parcours, waardoor het voor de Duitsers een koud kunstje 

was om ze in een hinderlaag te laten rijden. Soms kwamen ze via Averbode langs Veerle. Een getuige be-

weerde zelfs dat ze in het centrum van Veerle een glas gedronken hadden vooraleer naar Westerlo te 

rijden.  

Wij vermoeden dat ze regelmatig het kasteel de Merode aandeden: prins de Ligne was een ver familielid 

van de Merodes. Het select gezelschap bestond grotendeels uit edellieden. 

Uit de dagboeken van de zusters Franciscanessen uit Herentals, waar later de lijken opgebaard, en de ge-
wonden verzorgd werden, kunnen we opmaken dat ze via Geel-Punt naar Zammel reden. 

Aan het kruispunt in Geel-Punt, destijds een deel van Oevel, zouden ze aan een boer gevraagd hebben of 

er Duitsers in de omgeving waren. Een militair verslag vermeldt dat die boer hen moedwillig in de hinder-

laag stuurde, maar vermoedelijk spraken ze enkel Frans en konden ze met hem moeilijk een degelijk ge-

sprek voeren. Het verslag zegt dat de boer ook gedood werd. Hiervan hebben we echter niets gevonden. 

Volgens het verslag hebben de Belgische verkenners het op de Zandberg opgenomen tegen 450 cavaleris-

ten en heeft de slag 2 uur geduurd: 25 Duitsers zouden gesneuveld zijn en velen gewond! Sterk overdre-

ven propagandataal! 

 

Normaal waren deze geblindeerde autoõs de schrik van de Ulanen, omdat die voertuigen plots konden 

opduiken en met hun mitrailleurs een geduchte bedreiging voor de Duitsers waren. Stel je voor: Ulanen 

te paard met een lans gewapend. Ze hadden ook  wel een geweer bij, maar dit is moeilijk te gebruiken als 

je op een paard zit. En dan aangevallen worden door een beweeglijke auto met mitrailleur! 

 

 

Deze zin is een citaat van de Romeinse dichter Horatius (Oden iii.2.13). Verschillende dichters in de oor-

logstijd gebruikten deze uitdrukking als titel van hun gedicht, om evenwel het omgekeerde van deze bood-

schap te verkondigen! 

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI! 

Het is zoet en schoon voor het vaderland te (kunnen) sterven! 



36 

 

  

Wat is er op 5 september 1914 daar op de Zandberg tegen Zammel gebeurd?  

 

De groep komende uit Antwerpen bestond uit 3 geblindeerde en bewapende autoõs, waarschijnlijk Miner-

vaõs, mogelijk slechts 2 met mitrailleur. In totaal waren er 12 personen aan boord. Ze waren allen uitgela-

ten en vrolijk: de avond voordien waren ze nog naar de Antwerpse stadsbaden geweest. 

In wagen 1 zaten luitenant-vrijwilliger Henkart, sergeant-vrijwilliger Misson, soldaat- vrijwilliger Baron de 

Zualart en soldaat graaf Hennequin de Villermont.  

In wagen 2 soldaat-vrijwilliger baron de ôt Serclaes, wachtmeester-vrijwilliger prins Boudewijn de Ligne, 

soldaat-vrijwilliger Croissier, en gendarme-maréchal de logis Leonard Litch. 

In wagen 3 gendarme Ott, korporaal-milicien Strauss (klas 1913), gendarme-maréchal de logis Renard en 

soldaat-telegrafist De Herdt. 

Ze waren õs morgens vertrokken uit Antwerpen richting Lier. Ze passeerden Kessel rond 10.30 uur. In 

Herentals, waar ze õs middags gegeten hadden, werden ze ingelicht dat er Duitsers gesignaleerd waren op 

de weg naar Geel. Ze stoven onmiddellijk in die richting.  
De Duitse eenheid zou bestaan hebben uit ongeveer 70 soldaten. Ter hoogte van Geel-Punt zouden de 

verkenners de richting Zammel-Westerlo ingeslagen zijn en ze versnelden in hun geblindeerde autoõs. 

Toen ze rechtsaf sloegen, richting Westerlo, werden ze na enkele ogenblikken, omstreeks 13.30 uur, ter 

hoogte van de molen, vanuit een bosje, beschoten. 

In een dagboek van de zusters Franciscanessen staat dat ze ter hoogte van Geel-Punt aan een boer vroe-

gen of er Duitsers waren. De boer heeft hier ontkennend op geantwoord. Het dagboek verhaalt ook dat 

de Belgische soldaten na het gesprek met de boer zeer ontspannen waren; ze verschoven de bescherm-

platen van de autoõs en rookten zelfs een sigaretje omdat ze volgens de boer niets moesten vrezen. 

Het dagboek vermeldt echter ook dat vrouw Van Springel uit Oevel, hen daar ergens in die buurt infor-

meerde dat er wél Duitsers gepasseerd waren. De vrouw werd echter door de bemanning niet geloofd 

omdat ze zich niet goed verstaanbaar kon maken aan de Franstalige bemanning. Deze vrouw was later erg 

getraumatiseerd door dit voorval; ze dacht dat ze méér had kunnen doen om te verhinderen dat de Bel-

gen recht in de armen van de Duitsers reden.  

De Belgen zijn dus ter hoogte van het huidige monument de Ligne op de Zandberg, bij de grens van Wes-

terlo met Zammel, aan de molen van Zammel, in een hinderlaag gevallen. Ze werden vanuit een klein bos-
je onverwacht beschoten. De 2 eerste Minervaõs waren snel uitgeschakeld. 

De eerste auto was bemand door luitenant Henkart, Graaf de Villermont, Baron de Zualart en sergeant 

Misson. De 3 eersten werden gedood: ze waren totaal verrast en konden de kogels uit de hinderlaag niet 

beantwoorden. Eén kogel had hun benzinetank doorboord waardoor de wagen stilgevallen was. De Viller-

mont was uitgestapt om hulp te  gaan zoeken voor zijn zwaargekwetste vrienden, doch de Duitsers scho-

ten hem onbarmhartig neer. ôEen nutteloze zelfmoordõ zei gendarme-sergeant Litch achteraf. Sergeant Mis-

son verschool zich op de bodem van de auto en zou later gevangen genomen worden. 

De tweede auto werd bestuurd door Prins Boudewijn de Ligne, die riep: ôVUUR!!!õ en baron Ryclof de ôt 

Serclaes kon terugschieten met de mitrailleur. Even later haperde de mitrailleur. ôt Serclaes had, volgens 

Ingekleurde prentkaart van een zwart

-wit foto, augustus 1914. 

In het midden herkennen we luitenant 

Charles Henkart. In de gepantserde wa-

gen rechts bemerken we de jonge prins 

Boudewijn de Ligne die een pistool op-

steekt. De 2 gendarmen rechts mikken 

met hun Mausergeweer naar de fictieve 

vijandé 

Het machinegeweer in de linkse pantser-

wagen is vermoedelijk een Lewis M20. 
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 eigen zeggen, een 77-tal kogels kunnen afschieten en had waarschijnlijk 4 Duitsers gedood. Hijzelf was 

slechts licht gekwetst. Prins de Ligne was echter zwaar gekwetst door een kogel in het hoofd. Gendarme-

mar®chal de logis Litch was gekwetst aan zijn kin en neus, baron de ôt Serclaes was even buiten bewustzijn 

door een schampschot langs zijn hoofd. Toen hij weer bijkwam, 

vroeg hij aan sergeant Litch om een teken te geven dat ze zich 

zouden overgeven; hij gaf hem hiervoor een witte zakdoek. 

Toen gendarme-maréchal de logis Litch met de zakdoek wuifde, 

stuurden de Duitsers een nieuw salvo op hem af. Ze troffen 

hem aan zijn hand en in volle borst waardoor hij zwaargekwetst 

werd. Soldaat Croisier werd eveneens zwaargekwetst. 

Gelukkig kon de derde wagen tussenbeide komen en het pleit in 

Belgisch voordeel ombuigen. Korporaal Marcel Strauss, een 

Amerikaanse Belg, kon zijn mitrailleur in werking brengen en 

doodde of kwetste verschillende Duitsers. Volgens veel versla-

gen sloegen de resterende Duitsers hierdoor op de vluchté  
 

Wij vermoeden echter dat korporaal Strauss niet of slechts nauwelijks heeft geschoten. Bij het zien van de 

3de wagen hebben de Duitsers de vlucht genomen. De derde Minerva zou zogezegd hulp gaan zoeken zijn, 

maar nergens wordt er in de dagboeken iets meer over gemeld. Wij vermoeden dat de derde wagen op 

de vlucht sloeg. De 2 gekwetsten uit de 2de auto hebben dan hulp gezocht. In de dagboeken kunnen we 

lezen dat de overlevenden zich allesbehalve lovend uitlieten over korporaal-milicien Strauss... 

Marcel Strauss was geboortig van Antwerpen en hij overleed kort na de oorlog op 16/10/1919. Na de val 

van Antwerpen heeft Strauss zijn wagen op 10 oktober 1914 over de Nederlandse grens gereden. De wa-

gen werd daar in beslag genomen, en gedurende gans de oorlog gebruikt door de Nederlandse grensbe-

wakers. Deze wagen werd na de oorlog teruggegeven aan de Belgische overheid! 

Rond 14.00 uur wisten de zusters in Herentals reeds dat er gekwetsten gevallen waren in een treffen te 

Zammel-Westerlo. Het zou echter nog meer dan 5 uur duren eer de gekwetsten bij hen binnengebracht 

werden. 

De licht gekwetste baron de ôt Serclaes en de zwaargekwetste gendarme Litch, hadden zich te voet terug-

getrokken. Ze liepen ongeveer 1 km noordwaarts tot aan een boerderij waar ze verzorgd werden door 

een verpleegster en een militaire dokter. Onderweg hadden ze aan een boer om een lift op zijn kar ge-

vraagd, maar de boer weigerde botweg. Gendarm Litch wilde dat baron de ôt Serclaes alleen verder trok, 

maar die weigerde dit! Hij zou zijn kameraad nooit in de steek laten! 

Vermoedelijk zijn beiden dus richting Tongerlo gelopen en werden er opgevangen door een pachter van 

baron de Trannoy. In het verslag staat dat baron de Trannoy de uitgeschakelde wagens aan de molen te 

Zammel diezelfde dag nog inspecteerde. Vermoedelijk werden de gewonden door dokter Maes uit Ton-

gerlo verzorgd, want uit andere verslagen weten we dat deze dokter in het begin van de oorlog steeds 

opgeroepen werd om gekwetste militairen te verzorgen.  

Na verzorging is baron de ôt Serclaes verder getrokken en is dan waarschijnlijk door zijn vrienden, onder-

luitenant Thierry en graaf de Berlaymont, opgevangen. Die waren onderweg om hen hulp te bieden. Ba-

ron de õt Serclaes heeft verslag uitgebracht en ten dienste gestaan bij de verzorging van de gekwetsten, de 

berging van de lijken en de materialen. In de boerderij waar ze verzorgd werden, was er een priester uit 

Aarschot aanwezig. Volgens de dagboeken was hij op verlof, maar meer dan waarschijnlijk was hij op de 

vlucht na het beestachtig gedrag van de Duitsers in de stad Aarschot. 

De zwaargewonden werden later op de dag overgebracht naar Herentals. Daar overleed prins de Ligne 
op dinsdagavond 8 september 1914 in het tijdelijk hospitaal ôHet Besloten Hofõ van de zusters Franciscanes-

sen. Soldaat-vrijwilliger Croisier (°Mont-Gauthier) is later tijdens het transport van Herentals naar Ant-

werpen overleden. Hij werd begraven te Berchem, later terug opgegraven en te Brussel opnieuw begra-

ven. 

Gendarme-maréchal de logis Litch en soldaat-vrijwilliger baron de ôt Serclaes herstelden van hun kwetsu-

ren. 

 

Deze schermutseling op de grens met Zammel heeft destijds een grote weerslag gehad, zelfs op wereld-

vlak! Getuige daarvan zijn de vele verslagen in de kranten van die tijd. 

Korporaal Strauss 
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 De familie van prins Boudewijn de Ligne kwam eveneens ter plaatse. Prins Eugeen, broer van Boudewijn, 

was ook onder de wapens en kwam onmiddellijk op bezoek. 

Prins Eugeen de Ligne bleef aan de zijde van zijn broer tot diens dood. 

 

In het dagboek van onderluitenant G. Thierry, 1ste regiment gidsen, commandant van de 1ste divisie cavale-

rie, lezen we dat hij samen met graaf Guy de Berlaymont dezelfde dag, 5 september 1914, in de namiddag 

de 3 lijken, de 4 gewonden, de wapens en de 2 defecte geblindeerde autoõs ophaalde, nadat hij vermoede-

lijk door korporaal Strauss, op de hoogte gebracht was van het wedervaren van zijn vrienden. (n.v.d.r.: 

zeker één van de voertuigen bleef tot 10 september aan de molen van Zammel, zoals we lazen in het dag-

boek van pater Derikx) 

 

Het plan om de lijken van baron de Zualart, van graaf Hennequin de Villermont en van luitenant Henkart 

naar het stadhuis van Herentals te brengen ging niet door. Op aandringen van iemand van de militaire staf 

is dit NIET gebeurd, maar werden ze naar het klooster van de zusters Franciscanessen te Herentals over-

gebracht. Volgens het dagboek waren ze gedood door ôdum-dumõ kogels. Bij de baron was een kaakbeen 
weggeschoten, bij de graaf de kin en bij de luitenant waren de slapen doorboord. De Duitsers hadden dui-

delijk op de hoofden gemikt! 

 De slachtoffers van het incident op de Zandberg, zoals ook vermeld op het monument: 

- Charles Emile Georges Adolphe Henkart , kapitein 1ste 

gidsen. °Waver 26/06/1882, zoon van Carolus Emilius Henkart 

en Marie Ruwet. Woonde in Sint-Joost-Ten-Node en was ge-

huwd met Simonne Vent. 

- Prins Baudoin Henri Lamoral de Ligne , sergeant, ruiter 

1ste gidsen. °Brussel 28/11/1896, zoon van Ernest Henri Louis 

Lamoral de Ligne (1857-1937) en Diane de Cosse-Brissac (1869

-1950). Hij overleed te Herentals op 8 september 1914, slechts 

17 jaar oud. 

- Graaf Henri Marie Charles Joseph Ghislain Alphonse 

Eduard Hennequin de Villermont , soldaat, ruiter 1ste lan-

ciers. ÁCh©teau dõErmeton sur Biert 03/07/1887, zoon van Al-

fons Maria Ludovicus Hennequin de Villermont en Maria Philo-

mena Josepha Lucia Charlotte Ferdinanda Henrica Ghislena de 

Moreau. Aangenomen zoon van Adelina Maria Florentina Frede-

rica Antoinette Ghislena de ôt Serclaes. Hij was doctor in de 

rechten. Zijn lichaam werd later in Ermeton sur Biert bijgezet in 

de familiegrafkelder. 

- Baron Philippe Henri Leon de Zualart , soldaat, ruiter 2de 

gidsen. Werd later op 9 oktober 1924 begraven op de gemeen-

telijke begraafplaats van Suarlée . 

¶Alfred Gilles Joseph Croisier,  soldaat, chauffeur-vrijwilliger. 

°Aye, begraven op de begraafplaats van Berchem, en sinds 

23/10/1924 op het erepark aldaar, in graf nr. 1. 

Charles Henkart              prins Baudoin de Ligne        graaf de Villermont 
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 Karel Van Wesemael schreef in 1994 in Het Nieuwsblad van Geel,  over prins Eugeen de Ligne wat volgt: 

 

Fien Geerinckx, geboortig van Liessel onder Geel, hield café aan de Molseweg met haar man Nard Helsen. Fien 

was koerierster; ze smokkelde brieven en eetwaren over de Nederlandse grens. In hun caf® genaamd ôHet Puntõ, 

kwam prins Eugeen de Ligne regelmatig in contact met andere edellieden of Kempense politici zoals graaf de Bro-

queville van Postel, om inlichtingen uit te wisselen. Op één van deze bezoeken, wilden ook 7 Duitse soldaten in het 

café iets drinken! Halsoverkop moest prins Eugeen naar een achtergelegen 

ruimte vluchten. Patron Nard gaf de prins een boerenkiel en zette hem aan de 

boterstande (boterton). Tijdens de inspectie van de woning vertelde de patron 

aan de Duitsers dat het een ôzotõ was. Een ôzotõ is een ôbestedelingõ van het 

psychiatrische centrum van Geel. Prins Eugeen zou zich niet kunnen inhouden 

hebben en schoot de Duitse verkenners ter plaatse dood. Hun lichamen wer-

den met hulp van de patron onmiddellijk in de tuin begraven. 

Nard Helsen en zijn vrouw Fien Geerinckx werden kort daarop, vermoedelijk 

door verraad, opgepakt voor hun smokkelpraktijken en naar een kamp in 
Duitsland overgebracht. 

Nard werd zelfs ter dood veroordeeld, maar gelukkig kwamen hij en zijn 

vrouw in 1919 gezond en wel uit gevangenschap terug. De 7 Duitse lijken 

zouden na de oorlog in de tuin van het café ontgraven zijn... 

Caf® ôHet Puntõ heette later ôLindehofõ en is nu (2014) een soort van rendez-

vous-hotel aan de Meerhoutseweg. 

 

Volgens het dagverslag van het Belgisch leger waren 2 wagens van de colonne van luitenant Henkart aan 

het gehucht ôHet Puutõ (bedoeld wordt waarschijnlijk ôGeel-Puntõ, maar dit is wel verder gelegen) nabij Wes-

terlo in een hinderlaag gelokt. De tegenstanders zouden 450 cavaleriesoldaten geweest zijn en de slag zou 

2 uur geduurd hebben! Er zouden 25 Duitsers gedood zijn en er waren ve-

le gewonden. 

Nadien, begin 1915, zou het Belgisch hoofdkwartier naar aanleiding van dit 

treffen besloten hebben om een korps ACM (Auto Canon Mitrailleuse) defi-

nitief in stand te houden. 

 

Waarschijnlijk is dit rapport ò lichtjesó overdreven! Zulke tegenstand (450 

man) was zelfs voor de 3 betrokken wagens teveel. Wij vermoeden een 

tegenstand van een 20-tal in hinderlaag liggende Duitsers, die  te paard of 

per fiets op verkenning waren, en die zich zo vlug mogelijk uit de voeten 

maakten na de uitval. Er zijn waarschijnlijk slechts 3 Duitse doden gevallen. 

We vonden geen verdere rapporten of dodenlijsten. De Duitsers zijn ver-

moedelijk nog wel teruggekeerd naar de plaats van het incident op de 

Zandberg, want ze namen daar in de buurt sergeant-vrijwilliger Misson ge-

vangen. Uit de dagboeken moeten we eerder opmaken dat sergeant-

vrijwilliger Misson de Duitsers achternaliep om zich over te geven... 

 

De 3 Duitsers, die op de scheiding met Zammel de dood vonden, werden 

begraven op een uithoek van het kerkhof te Westerlo. In ôongewijde grondõ of 

opô het geuzenkerkhofõ zoals men zei. 
E®n van de dagen na dit voorval moest veldwachter Cyriel Demeyere nog enkele PVõs opmaken betreffen-

de deze Duitse soldatenlijken, die door de buurtbewoners van hun laarzen beroofd waren! 

Hun lichamen werden in mei of juni 1933 ontgraven door de genie-eenheid van Namen-Luxemburg  en 

overgebracht naar een Duits militair kerkhof te Leopoldsburg. Hun namen: Heise, Henkel en Dietz. Deze 

laatste was een Pool. 

Onderwijzer Pros Leemans vertelde later in de lessen van het Rode Kruis, onder het thema ôschijndoodõ 

dat één van deze soldaten levend begraven werd. Het deksel van zijn kist zou langs de binnenzijde erg be-

krast geweest zijn, maar de Duitser kon er niet meer uit en is zo moeten sterven. We weten nu dat dit 

niet helemaal klopte. Ze werden zonder kist begraven, slechts gewikkeld in een deken of laken! 

Uniform van Duitse 

ôLandsturmõ 
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 Tot in 1933 stond er op hun graf een houten gedenkplaat, in Duits-Gotisch schrift: 

 

Hun lichamen werden dus in mei of juni 1933 te Westerlo ontgraven en naar Leopoldsburg overgebracht, 

graven 470 tot 472. Na de 2de Wereldoorlog werden ze naar de Duitse militaire begraafplaats van Lom-

mel overgebracht. Mogelijk werden de lijken, van Henkel terug naar Duitsland en van Dietz naar Polen, 
overgebracht. Misschien is dit reeds kort na de ontgraving in Westerlo gebeurd. Enkel August Heise ligt 

nu in Lommel op blok 31, graf 285. De Duitsers centraliseerden hun militaire begraafplaatsen in de perio-

de rond 1933 en normaal werden er geen òvreemdenó geduld tussen Duitse gesneuvelden... 

De chaos en de verwarring ten tijde van de oorlog had als gevolg dat bijna niets genoteerd werd. Zelfs na 

de oorlog deed men niet eens de moeite hierover iets te noteren. We hebben de Belgische en de Duitse 

diensten voor de oorlogsgraven gecontacteerd. Deze diensten weten niet wie er ontgraven is geweest. 

Ook niet waar ze sneuvelden, zelfs niet waar ze daarna herbegraven werden. De Duitse dienst voor oor-

logsgraven zegt dat Leopoldsburg ontruimd werd. In Leopoldsburg heeft men echter geen weet van het 

overbrengen van gesneuvelden uit W.O. I naar Lommel... 

 

HET KORPS ACM  

 

Dit treffen op de Zandberg was de aanleiding om in 1915 het korps ACM op te richten. 

Charles Emile Georges Adolphe Henkart stelde  2 van zijn wagens Minerva ter beschikking van het Belgi-

sche leger. Hijzelf was vrijwilliger om mee te vechten tegen de invallende Duitsers. 

In die begindagen van de oorlog noemde men deze vrijwilligers: CAV, Corps Automobile Voluntaire! 

Luitenant Henkart liet direct na de mobilisatie bij Cockerill in Hoboken zijn 2 autoõs Minerva bepantseren 

met 4 mm metalen platen. Ze werden voorzien van een Hotchkiss-machinegeweer. De autoõs waren 4,9 

meter op 1,8 meter groot. Er kon 3 tot 4 man aan boord en ze wogen ongeveer 4 ton. Hun maximum-

snelheid was slechts 40 km/u. 

Minerva en Sava bouwden einde 1914 beiden een echte militaire versie voor het Belgische leger: ôACMõ, 

Auto Canon Mitrailleuse. Die werden later ingezet in de strijd tegen de Duitsers in Rusland. Ze werden 

op 22/09/1915 in Brest verscheept. Omdat de fabriek in Antwerpen bezet was, werden deze wagens in 

kleine maar degelijke Franse carrosseriebedrijfjes gebouwd, omdat de grote werkplaatsen voor de Franse 

merken werkten. Ze gebruikten motoren en onderdelen die eigenlijk door de Minervafabriek in Antwer-

pen besteld waren, maar door de oorlogsomstandigheden afgeleid werden naar Franse havens. De Belgi-

sche pantserwagens waren veel beter dan de Franse of Engelse. Die waren namelijk te log en ze hadden 

een te zwak chassis. 

Verschillende wagens van de burgerbevolking werden, bij de Duitse inval, door het Belgische leger opge-

ëist. Sommige werden eveneens bepantserd en gebruikt om verkenningen uit te voeren. Buitenlandse ver-
slaggevers kregen eveneens die opgeëiste voertuigen ter beschikking. Daarmee konden ze door het ganse 

land reizen en hun verslagen schrijven. De bekendste verslaggever was de Amerikaan E. Alexander Powell 

die samen met zijn fotograaf Donald Thompson veel beeldmateriaal verzamelde en verslagen schreef. 

 

De voorlopers van de ACM, waartoe Henkart en zijn vrienden behoorden, ressorteerden onder de 6de 

legerafdeling in het garnizoen te Brussel. Bij het uitbreken van de oorlog was het garnizoen samengesteld 

uit: de 18de gemengde brigade (1ste en 2de regiment Grenadiers), 19de gemengde brigade (1ste en 3de Karabi-

niers) en de 20ste gemengde brigade (2de en 4de Karabiniers). 

Op 3 augustus 1914  verlieten ze Brussel om in Hamme-Mille stellingen in te nemen. 

ES STARBEN DEN HELDENTOD  

IM GEFECHT BEI WESTERLOO AM 5.9.14  

DIE LANDSTURMLEUTE  

HENKEL  

HEISE  

DIETZ  

I. KOMP. I. L. J. B. BURG.  
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 Op 25 augustus heroverden ze Hofstade en de bossen van Schiplaken. Maar onder de aanhoudende druk 

van de vijand werden ze verplicht terug te plooien op de forten rond Antwerpen. 

Op 9 september õ14 deden ze een 2de uitval naar Werchter, Wakkerzeel en Tildonk langs de spoorlijn 

Mechelen-Leuven. Later moesten ze zich terugtrekken op de Demer en op 13 september õ14 waren ze 

terug binnen de Antwerpse fortengordel. 

Op 29 september 1914 werden hun voorposten teruggedrongen; op 5 oktober probeerden ze nog een 

uitval naar Sint-Amands, maar werden snel teruggedreven. Op 6 oktober waren ze op Linkeroever om de 

verbindingslijnen bij de terugtrekking te verdedigen. Op 8 oktober õ14  werden ze na verwoede gevechten 

uit Berlare en Zele verdreven en trokken ze zich terug. Half oktober 1914 waren ze op stelling op de lijn 

Merkem-Boezinge. 

 

Zelfs tot op 25 september 1914 wordt er melding van gemaakt dat geblindeerde wagens langs de abdij van 

Averbode passeerden, richting Veerle. Nog een reden om aan te nemen dat ze voorheen de wegen door 

de Kempen regelmatig volgden. 

 
Er is niets nieuws onder de zon! Wanneer we heden ten dage oorlogsbeelden zien van rebellerende groe-

pen, zien we nog steeds òpick-upsó waarop steevast een mitrailleur is bevestigd. Ze zijn zeer beweeglijk 

en moeilijk te onderscheppen! 

§ 

Uit het gemeentearchief: 

September 1914: 

Westerlo: -Op 27-09-1914 sneuvelde opperwachtmeester Emiel Cyrille Jacob tijdens een scher-

mutseling met Duitse troepen. Er sneuvelden die dag nog 3 Belgische militairen, maar hun 

ôzelvigheidõ is niet vastgesteld kunnen worden. M.a.w. men kent hun identiteit niet.  

-Ook op 5 september is er een onbekende Belgische soldaat gesneuveld. 

Dokter Prosper Maes (°Beerse 31/07/1873-ÀTongerlo 

18/02/1948) Hij was gehuwd met Anna Maria Caers. 

Hij was burgemeester van Tongerlo tussen 1912 en 1924. 

In verschillende verslagen komt dokter Maes voor. Bij elk militair 

treffen met gewonden riep men zijn hulp in. 

Het verslag in het gemeentearchief spreekt verkeerdelijk van 3 onbekenden i.p.v. 2 onbekenden. 

Informatie uit meerdere bronnen, zoals het verslag van dokter Maes, leert dat er in totaal slechts 3 lijken 

begraven werden. Commandant Jacob en 2 onbekenden. 

 

§ 
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 -6 september 1914:  

Vanaf 4 uur waren onze soldaten in Westerlo. Vele honderden (1500) trekken op de Marly aan. Rond 6 

uur hoorden wij een hevig geschut in of achter Herselt. Tegen 9 uur kwamen 4 lansiers, 3 Walen en 1 

Brusselaar, de abdij binnengereden. Zij gingen hun paarden op stal zetten. Zij zijn gebleven tot 12 uur en 

hebben smakelijk gegeten. Zij vertelden dat er gisteren enige spionnen aangehouden waren, op wie zij 

kostbare informatie gevonden hadden. Volgens hen zou één dezer dagen Aarschot gezuiverd worden van 

de Pruisen en ook van dat vuil nest van slechte vrouwen! 

Deze avond vernam ik dat prins de Ligne vanmiddag nog leefde in Herentals. Moge die dappere aan de 

dood ontkomen! 

Mijnheer cellier heeft deze middag barbier gespeeld voor de lansiers die in de abdij waren! 

 

-7 september 1914: 

Onze postmeester Leemans brengt uit Herentals het goede nieuws mee dat prins Boudewijn (Baudouin) 

de Ligne nog leeft. Hij heeft 7 kogels in het hoofd. Een gendarme die men onderweg dood waande en de 

ganse nacht in coma was, is merkelijk beter geworden. Er ontbreekt echter een officier, Mison (n.v.d.r.: 
geen officier, maar sergeant Misson) van de ongelukkige expeditie van Zammel. Men heeft hem zien weg-

vluchten in de richting van de Neeth, waar de vijand lag. Sindsdien is men zonder nieuws van hem! Wij 

hebben tot hiertoe dus 3 doden. Die worden vandaag in Herentals begraven. Maar het schijnt dat er meer 

dan 3 het leven gelaten hebben! Van de kant van de Duitsers spreekt men van 8 of 9! 

Er is in Aarschot een troep Duitsers actief, gekleed in het uniform van onze patriotten! Gisteren hebben 

onze mannen de ijzeren weg tussen Aarschot en Diest doen springen over een lengte van 300 meter, om 

te verhinderen dat de Pruisen nog treinen naar Duitsland sturen met vee en patatten, die ze in België op 

hun plundertochten roven! 

Om 12 uur kwam baron de Trannoy per velo langs Zammel, waar hij opeens omringd was door 50 Ula-

nen. Hij moest al zijn papieren tonen. Zij ontnamen hem zijn portefeuille. Een beetje later zijn 25 ruiters 

en 2 cyclisten de Marly voorbijgereden, richting Aarschot. 

Op weg naar Westerlo, kwam ik in de dreef bij de gravin die per auto van Herentals kwam. Ze vertelde 

dat haar neef prins Baudouin de Ligne stervend is. Hij had deze morgen O.-L.-Heer kunnen ontvangen, 

maar nu was er hersenvliesontsteking vastgesteld. Hij heeft 5 dumdumkogels in zijn hoofd. Hij wordt ver-

zorgd bij de zusters Penitentinnen (n.v.d.r.: zusters Franciscanessen). De ouders van prins de Ligne zijn in 

Brussel en mogen de stad niet uit. Men heeft via Den Haag naar Berlijn getelegrafeerd om hen toe te laten 

naar hun stervende zoon te gaan! 

Van de deken vernam ik dat de  Duitsers die door Westerlo trokken 4 of 5 gevangen burgers bij hen had-

den. Eén droeg een geweer over zijn schouder. 

 

-8 september 1914: 

In Westerlo zit sinds zondag een bedelaar op krukken, gevangen. Hij wordt met reden als spion verdacht 

en zal vandaag naar Herentals gevoerd worden. 

Deze middag werd er in Westerlo door garde Cyrille Demeyere een Pruis aangehouden en aanstonds 

naar Herentals gebracht. Ook in Zoerle legde men de hand op een Duitse soldaat; onder burgerkleren 

droeg hij een Duits uniform! 

Mijnheer Lamy, sinds enige weken cursarius in Heultje vertelt dat de mensen onder het lof een Aarschot-

tenaar aangehouden hebben. Die stond als spion geboekt en bedreigde het volk met de wraak van de 

Duitse commandant, als men hem niet met rust liet! Dat was genoeg voor de mannen van Heultje om zich 

van hem meester te maken, hem op te sluiten in het ôhullekotõ van de school, en de Belgische soldaten in 
Herentals te verwittigen. De streek zit hier vol spionnen! Maar onze mannen houden hun ogen open! 

 

-9 september 1914: 

Prins Boudewijn de Ligne is deze nacht overleden. Zijn ouders zijn er gisterenavond mogen bijkomen. Zijn 

moeder is de zuster van de gravin van Westerlo. Deze namiddag komt de familie naar Westerlo. Men zal 

in Herentals de dienst doen en dan het lijk naar Westerlo brengen, waar het in de grafkelder van de 

Merodes zal bijgezet worden tot de droevige tijden voorbij zijn! (n.v.d.r.: Dit ging niet door! Zijn lijk werd 

tijdelijk in Berchem in een grafkelder geplaatst, later werd het naar de familiegrafkelder overgebracht) 

Om half vier rijden 4 lansiers vierklauwens in de richting Voortkapel. Ze zijn in allerhaast op verkenning 
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 om te zien of er geen Duitsers op Aarschot trekken. 

 

-10 september 1914:  

Goddank! Aarschot is weer in onze handen! Iemand van Tongerlo, Jef van de Pappot (n.v.d.r. : waarschijn-

lijk Gielis), was gisteren daar. Hij vertelde ons dat onze jongens dapper gestreden hebben en weinig of 

geen verliezen moeten betreuren. Bij de Duitsers zijn er bij de 60 doden en veel, zeer veel krijgsgevange-

nen. Men spreekt van 300! Er stonden 63 autoõs klaar om ze naar Antwerpen te brengen. In het station 

vonden onze soldaten een trein, vertrekkensklaar naar Duitsland: 4 wagons met graan en één met vee! 

Verleden week hebben de barbaren nog een oude vrouw opgehangen! 

Jef Klak, die van Herentals komt met de Gazet van Antwerpen, vertelt dat hij onderweg 63 autoõs zag met 

munitie voor onze jongens in Aarschot. Volgens hem  hadden wij daar wel 15 doden en 17 gekwetsten. 

Na de vespers zijn wij gaan wandelen naar de molen van Zammel. Men was juist bezig de geblindeerde 

auto weg te ruimen, die door de Pruis verleden zondag (n.v.d.r.: zaterdag 5/9) werd stuk geschoten. Mijn-

heer Van Houdt, ôde pastoorõ van de Marly genoemd, vertelt dat onze soldaten deze middag nog 17 Prui-

sen gevangen hebben in Langdorp. 
Jefke Verlinden is deze namiddag in Aarschot geweest. In het huis van mijnheer Borremans was alles nogal 

goed bewaard gebleven, alhoewel de deur sinds 14 dagen openstond. De Pruisen hadden er op geschre-

ven: Güte Leute! 

 

-11 september 1914: 

De krijgsraad zetelt voortdurend om de rekeningen van spionnen en landverraders te vereffenen. Reeds 

enige weken liepen er geruchten over de twijfelachtige manier van doen van Victor Van Laer, ons oud 

kosterke! Gisteren zijn de soldaten 3 keer aan zijn huis geweest om hem op te halen, maar ze vonden 

hem niet! Hij moest zich gisterenavond vóór 10 uur in Herselt aanbieden. 

In Westerlo ligt er een Belgische patrouille mét een auto. Men is er zeker van dat er nog een paar Pruisen 

verborgen zitten in de streek en wil die, koste wat het kost, bij de kraag vatten! De onderpastoor van 

Herselt is gisterenavond hier in de abdij geweest en vertelde dat het kosterke gevangen zit in Herselt. Het 

heeft weinig gescheeld of men had hem de kogel gegeven. En moesten onze soldaten daar nog overvallen 

wordené dan is het te vrezen dat het niet goed met hem afloopt! 

Er zijn gisterenavond ruim 100 camions automobiles door Zoerle in de richting Aarschot-Leuven gereden 

met munitie en mitrailleuses. 

 

-12 september 1914: 

Victor Van Laer (het kosterke) is gisterenavond mogen naar huis keren. Hij had de hele dag gebonden, op 

wat stro gelegen, midden in het dorp te Herselt. Dat zal hem leren wat voorzichtiger te zijn! 

 

-13 september 1914: 

De Belgische patrouille die gisteren te Westerlo lag heeft in Blauberg nog 6 Pruisen gezien: 3 werden aan-

gehouden, 3 anderen konden ontsnappen. Met een auto van het Rode Kruis is men tegen de deken van 

Westerlo komen zeggen de H. Vaten en de H. Specie (Spijs = hosties) in veiligheid te brengen. De dreef 

op Westerlo ziet na de middag weer zwart van de vluchtelingen! Wij hebben de ketting op de poort ge-

daan omdat ze allemaal in de abdij willen overnachten. Rond half vier zie ik in de verte de pastoor van 

Blauberg afkomen. Dat is een slecht teken! Er moet zeker weer gevaar zijn! 

Graaf de Merode en mijnheer Naets zijn gisteren uit Holland weergekeerd; om half 5 zie ik de automobiel 

van õt kasteel in de richting Herentals voorbijrijden. Voorzeker vluchten zij weer! 
 

-14 september 1914: 

In de nacht van zaterdag op zondag zijn de gendarmen het kosterke opnieuw komen halen en hebben hem 

naar Antwerpen gebracht. 

Voortdurend trekken vluchtelingen met pak en zak door de dreef. Ze drijven met honden hun koeien 

voor zich uit! Rond de middag hoorden wij geweerschoten nabij de Snepkens. 

 

-15 september 1914: 

In de school van Tongerlo liggen 61 vluchtelingen. Baron de Tranoy komt zojuist terug uit Antwerpen. Hij 
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 brengt het allerbeste nieuws! Het schijnt dat de zaken in Frankrijk en voor de bondgenoten er niet beter 

kunnen voorstaan, en dat ook in ons land de Pruis bijna zijn erwten uit heeft! Verleden week zou hij in 

België wel 15 000 man verloren hebben! 

 

-16 september 1914:  

 Rond half zes komen een 30-tal Belgische soldaten door de dreef en trekken richting Westerlo. Ook in 

Geel liggen er enigen van de onzen. De vluchtelingen die thans in de school liggen zijn niet van de beste 

soort! De burgemeester heeft reeds op het punt gestaan er een paar in de bak te steken! 

§ 

Op 17 of 18 september 1914 vond er opnieuw een treffen plaats te Westerlo. Wij weten enkel dat De 

Wit Jan Baptist (°Raeren 13/12/1883) van het 4de Linieregiment verzorgd werd in het kasteel de Merode. 

Het Rode Kruis was naar hem op zoek, toen hij Westerlo na verzorging verliet. Hij was als vermist opge-

geven. Het 4de Linie behoorde tot de 1ste legerafdeling. Samen met het 24ste Linie vormden ze de 4de ge-

mengde brigade. Ze hadden al meegevochten in de slag bij Halen op 12 augustus 1914, waarna ze terug-

trokken op Antwerpen. Op 25 augustus ô14, bij de eerste uitval van Antwerpen, herwonnen de Belgen 

Zemst, Weerde en Elewijt, maar ze werden opnieuw teruggedrongen, voornamelijk ten gevolge van de 

onbekwame leiding. 

Op 7 september had de koning zijn hoofdkwartier in Lier. Er was onenigheid in de Belgische legerleiding: 

een herschikking van de taken drong zich op. Op 9 september õ14, bij de tweede uitval van Antwerpen, 

bezetten de Belgen opnieuw Dendermonde en trokken op naar Walem en Sint-Katelijne-Waver. Door 

gebrek aan coördinatie langs de Belgische zijde, konden 2 Duitse divisies 5 Belgische divisies in bedwang 

houden. De koning hield nu hoofdkwartier in Antwerpen. 

Op 11 september 1914 vielen de Duitsers aan tussen de Zenne en de vaart Mechelen-Leuven. Kampen-

hout werd net niet bereikt. De legerleiding slaagde er niet in de Duitsers van antwoord te dienen. De 
Duitsers stuurden nog versterkingen vanaf 13 september, en de Duitse keizer gaf het bevel Antwerpen te 

veroveren. Op 27 september õ14 werden de Belgen ten zuiden van Mechelen teruggedrongen en verde-

digden ze zich tussen Heindonk en het fort van Sint-Katelijne-Waver. Op 30 september õ14 trokken ze 

zich, na hevig Duits artilleriegeschut, terug ten noorden van de Nete. Op 1 en 2 oktober trachtten de 

Belgen de verloren posities terug in te nemen, echter zonder resultaat. In de nacht van 6 op 7 oktober 

trekken de Belgen zich terug in Burcht, over de Schelde. 

§ 

Vele Belgen slaan op de vlucht! De bevol-

king op het platteland kan niet ver! Ze 

kunnen hun dieren niet in de steek laten! 

 

De bevolking in de verstedelijkte gebieden 

en veel ambachtslui slaan massaal op de 

vlucht naar Nederland. 
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 Cornelius Truyens (°15 november 1890 - ÀWakkerzeel 11 september 1914) 

 

Zoals honderden anderen werd, in de zomer van 1914, ook de 23-jarige Corneel Truyens uit de Zoer-

ledreef nummer 217 te Westerlo, opgeroepen om het land te verdedigen bij een mogelijke inval van de 

Duitsers. Corneel moest vrouw en kind achterlaten en werd ingelijfd bij de karabiniers. 

 

Met de gegevens uit het boek Tot aan de IJzer van Max Deauville (info, zie pagina 12) en wat summiere 

gegevens uit brieven en archiefstukken hebben zijn kleinzoons (Fons en René Vos ) de laatste 3 weken van 

het leven van hun grootvader in kaart gebracht. 

 

Op 16 augustus 1914 was Corneel Truyens gelegerd in Waver. Door de overmacht van het Duitse leger 

moesten de Belgen zich steeds maar verplaatsen en terugtrekken. Op 19 augustus õ14 lagen zij in de buurt 

van Hamme-Mille. Van daar schreef hij een brief aan zijn vrouw. 

 

Zijn eenheid, in verdediging, passeerde de volgende dagen achtereenvolgens Archennes, Sint-Agatha-
Rode, Neerijse, Leefdaal, Everberg, Kortenberg, Perk, Elewijt, Humbeek, Leest, Willebroek, Boom. Toen 

volgde er een tegenoffensief vanuit het Fort van Walem, over Mechelen en Hofstade naar Elewijt. Maar de 

Duitse overmacht was té groot! De Belgen trokken zich terug op Boom en verplaatsten zich dan per trein 

naar Heist-op-den-Berg. Via Schriek en Tremelo bereikten zij Wakkerzeel en daar eindigde de oorlog 

voor Cornelius Truyens. Daar is hij op 11 september õ14 gesneuveld! 

 

Cornelius Truyens schreef in een haast fonetische taal, zonder 

punten of kommaõs, dikwijls zonder onderscheid tussen t ôs en 

dõs, fõen en võs, põs en bõs, gõs en chõs. Soms ontbreekt er ook 

hier en daar een woord, maar dat had allemaal geen belang! 

Hier volgt zijn brief, wel een beetje beter leesbaar gemaakt! 

 

  Datum 19 augustus (1914) 

 

   Beminde Vrouw en kind, 

 

Nu ik nog een weinig tijd heb, kom ik de pen in mijne hand te ne-

men om u enige woorden toe te sturen. En Marie, ik geloof dat gij 

mijn brief hebt gehad, die ik je geschreven heb de derde augustus 

met mijn adres op. (Ik) geloof wel dat gij hem gehad hebt, beminde. 

Laat mij dan ook eens enige woorden weten. Hoe het met u en mijn 

kind is. 

 

Ja, beminde vrouw, gij zult nu al wel horen zeggen hebben hoe het 

met de oorlog is. Dat had niemand gedacht, dat het zo ver zou gekomen hebben. Voor (ons) is het tot nu toe nog 

niets geweest. Wij hebben nog niets gezien, wij zijn de reserven, wij moeten niet gaan, niet voor tijden van grote 

nood, als zij( de Duitsers) niet meer tegen te houden zijn. Eerder gaan wij niet. Zo hebben wij nog geen cartouche 

mogen lossen! Wij hebben er anders wel twee honderd bij, zodat den Duits zich wel zal moeten (over)geven! Ja! 

Eraan moet hij toch! 

 
Ja, gij weet dat hij de oorlog gedeclareerd heeft aan België, en daarom zal hij er niet goed  vanaf komen, want 

zaterdag lagen de doden van òden Duitsó een meter en half dik opeen. 

 

Ja, en nu heeft hij weeral de oorlog gedeclareerd aan Italië en zo heeft hij nu een land of zeven acht op zijn kop 

zitten en waartegen hij het te doen heeft! Zo zal het toch niet lang duren! Het was zoveel te beter dat het gedaan 

was. Als wij er maar doorkomen, is het nog niets. Zoõn gedacht heb ik toch nog altijd. Maar wij moeten het af-

wachten: gelijk het is, zo is ôt! Wij kunnen niet anders dan strijden om òden Duitsó te doen vallen! Het is zijn 

schuld! Hij heeft de mensen in het ongeluk gebracht! Nu moet ik mijn brief sluiten. Ik zal weeral eens schrijven als 

wij een dag of drie vier ouder zijn! 

Knipsel uit Cornelius laatste brief... 
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 Beminde vrouw en kind, duizenden kussen van ver van uw beminde man, Cornelius Truyens. Een goede dag aan 

de familie: dat ik nog goed gezond ben tot nu toe. En õt is te hopen dat ik zo zal mogen blijven! 

 

C. Truyens 1ste regiment der carabiniers, 4de compagnie, 6de velddivisie, 3de bataillon, via Anvers. 

 

P.S. Maria, ik krijg uwe brief juist gelijk ik de mijne meende toe te doen! Wij liggen nog altijd op dezelfde plaats 

ook. Ik heb gezien dat gij allemaal nog goed gezond zijn. Ik bekom er helegans van! 

 

Of er nog een brieven gevolgd zijn? Misschien, maar amper 3 weken later sneuvelde Cornelius Truyens te 

Wakkerzeel. 

 

Op 5 oktober 1920 , 6 jaar nadat Cornelius gesneuveld was, ontving zijn vrouw Maria Verbeek een brief, 

verstuurd in opdracht van de minister van landsverdediging. 

 

Mevrouw, 
 

Ik heb de eer u kennis te geven van het overlijden van uwen echtgenoot, de soldaat TRUYENS Kornelius, soldaat 

van het 2de regiment Karabiniers, geboren te Westerlo, den 15de november1890, gevallen op het veld van Eer te 

Lier, de 5/6de oktober 1914 en aldaar begraven, rustplaats 92. 

 

Gelieve Mevrouw, door mijn tussenkomst de uitdrukking te aanvaarden der erkentelijke gevoelens welke gans het 

land koestert voor hen die hun leven hebben ten beste gegeven om het te verdedigen. 

 

Mogelijk is Cornelius Truyens dodelijk 

gekwetst te Wakkerzeel en ter verzor-

ging overgebracht naar Lier. Maar de 

sterfdatum? 11 september of 5/6 oktober 

1914. Wie zal het zeggen? 

 

Nota. In de brief van de minister van 

1920 worden de letters C allemaal ver-

vangen door een K. Mogelijk een gevolg 

van het begin van de Vlaamse ontvoog-

dingsstrijd. 

 

 

 

 

Noot: Zie ook zijn gegevens in het hoofd-

stuk over de soldaten die hun leven lieten 

tijdens W. O. 1. 

De brief die mevrouw Truyens ontving, 

6 jaar na de dood van haar man! 
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 -18 september 1914:  

Mijnheer cellier is gisterenavond thuisgekomen van Antwerpen. Hij is er in gelukt benzine te bekomen, 

tenminste één vat, maar aan steenkolen is niet te geraken! Hij hoorde ook dat er 50 000 Russische Ko-

zakken en Engelse en Franse soldaten in õt land zijn om de Pruis te helpen kloppen. 

Victor Van Laer (het kosterke) is ook naar huis mogen komen. Hij heeft in Antwerpen 5 dagen vast geze-

ten, bijzonder voor aftroggelarij in het kopen van beesten tijdens de oorlog! 

 

-19 september 1914: 

Tegen de middag reden 6 autoõs blind®s en enige soldaten per velo door Tongerlo richting Veerle. In Wes-

terlo liggen 30 vrijwilligers. Deze morgen was het een Rus (?) die de wacht aan de Marlybrug betrok. 

 

-21 september 1914: 

Duitse patrouilles zijn gezien in Blauberg, Zoerle en Herselt. De mensen in Westerlo staan gereed om 

weer te vluchten. De commandant  van de 30 vrijwilligers te Westerlo heeft in Herentals om versterking 

gevraagd. 
Rond half twee hoorde ik het trammeke van Herentals afkomen; het eerste sinds 17 augustus. Van de 

briefdrager vernam ik dat er een 60-tal soldaten in de tram zaten. Over de steenweg van het Punt 

(n.v.d.r.: Voortkapel) zijn enige geblindeerde autoõs gepasseerd. 

 

-22 september 1914: 

Deze morgen zijn er 6 vliegmachines overgevlogen. De mensen zien dat niet gaarne, want gewoonlijk is 

dat een voorteken dat er wat in aantocht is. Inderdaad, de cellier brengt het nieuws dat er in Diest 3000 

Duitse soldaten liggen en in Aarschot 1500. Hij is er in gelukt om in Geel gaskolen op te doen, wel aan 75 

frank meer per 10 000 kilo dan vóór enige weken. Ook zullen wij van tijd tot tijd verse vis bekomen. 

Sinds de oorlog hebben wij slechts een keer verse vis kunnen krijgen. 

Er kwamen vandaag weer vluchtelingen langs de abdij van de kanten van Aarschot. Het waren 9 mannen, 

vrouwen en kinderen. Ze hadden ook een kruiwagen bij met daarop een zieke vrouw op wat kussens. 

Onder de wandeling nabij Voortkapel zagen wij een oude moeder in een zetel op een hondenkar. 

 

-23 september 1914: 

Vorige nacht heb ik weinig geslapen! Iets voor 11 uur kwam er een Zeppelin uit het noorden over het 

dorp; rond 1 uur kwam hij terug. Herhaaldelijk hoorde ik ook vliegmachines. Er is voorzeker iets op til! õs 

Morgens stonden er in Westerlo geblindeerde autoõs met mitrailleurs. 

 

-24 september 1914: 

Van Westmeerbeek naar Lier zijn onze troepen loopgrachten aan õt graven. Rond de abdij liggen geen 

troepen, maar meermaals per dag komen er patrouilles in de dreef. Het schijnt dat er een troep Duitsers 

rondrijdt, gekleed als onze gendarmen. Daarom hebben onze Gidsen en gendarmen hun haren mutsen 

afgelegd om vergissingen te voorkomen. 

De pastoor en de notaris van Herselt zijn deze namiddag in de abdij geweest. Er was hen door de wacht 

aan de Marlybrug gezegd dat na 6 uur niemand meer over de Netebrug mocht passeren. 

 

-25 september 1914: 

Sinds gisterenavond staan er kanonnen te Heultje en tussen Wiekevorst en Heist liggen duizenden  Belgi-

sche soldaten. 
In de namiddag kwam er een patrouille van onze Gidsen langs de abdij. Zij waren erg gehaast, want zij 

moesten voor 5 uur in Herentals zijn. De baron (de Trannoy) reed per velo mee om de weg te wijzen 

door het bos. De baron was rond de middag van Antwerpen weergekeerd en verzekerde dat de algeme-

ne toestand der bondgenoten goed is. 

 

-26 september 1914: 

Er waren de laatste dagen nog 69 vluchtelingen gehuisvest in de school te Tongerlo. Madame Mostings 

kookt er dagelijks voor hen. 

Ik vernam in Westerlo dat er een gevecht heeft plaats gehad in Herselt-Dorp. De 9 vrijwilligers die te 
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 Westerlo lagen werden aangevallen door 35 Pruisen, die achter het dorp verschanst zaten. Men spreekt 

van één gedode Belg en de Rus, die vrijwilliger-wachter aan de Marlybrug, zou zwaar gekwetst zijn. De 

Pruis moet 3 doden en 8 of 9 gekwetsten hebben. 

 

-27 september 1914: de Duitsers doen een 1ste grote aanval op Antwerpen. 

§ 

 

CAROLUS EYSERMANS , alias DEN IJZEREN 

 

Op 27 september õ14, werd aan de Snepkensbrug in Zoerle-Parwijs, Carolus Eysermans (°10/03/1841) 

door de Duitsers doodgeschoten terwijl hij rustig zat te vissen op de Netedijk.  

Die bewuste dag trok Carolus Eysermans, beter gekend als òden IJzerenó, met zijn visgerief de Netedijk 

op. Hij zou nog eens voor een goeie pan vis zorgen: wat paling, õne ruts of õne ferme mulder. Den IJzeren 

stond als landbouwer op de boek, maar daar moeten wij ons niet veel van voorstellen! Misschien één 

koeike, een varken, een koppel geiten en wat kiekens. Meer was het zeker niet! 

Carolus Eysermans, Charel dus, was op 10 maart 1841 geboren in Hoog Heultje (of op de Stippelberg) als 

zoon van Josephus Eysermans en Joanna Carolina Wuyts. Hij had zijn legerdienst, als loteling, gedaan bij 

het 2de Linie regiment. 

Hij trouwde met Maria Theresia Hendrickx, die op 13 september 1845 in Zoerle-Parwijs geboren was. Zij 

werd van haar trouwdag af  óTreske van den IJzerenó genoemd. Het echtpaar woonde in een langgevel-
boerderijtje langs de huidige Heiweg in Heultje, tussen het kapelleke en Hoog Heultje. 

Charel zocht zich dus een goed plaatske op de Netedijk. Hij kende de Nete als zijn broekzak! Hij wist 

waar de vis zich schuilhield! 

Waarom hij nu op die dag tot vlak bij de Snepkensbrug trok, zullen wij nooit kunnen achterhalen. Wist hij 

daar een goede paaiplaats of was het gewoon het noodlot dat hem daar bracht? 

Hij zat daar al een hele tijd naar zijn dobber te òmierenó, als hij rond 9 uur over de Netebrug plots Duitse 

soldaten zag trekken, van Herselt richting Zoerle-Parwijs. 

Heeft Charel -men noemde hem toch niet voor niets den IJzeren!- op zõn eentje de Duitsers willen tegen-

houden of terugsturen? Wilde hij Het Broek in vluchten en vonden de Duitsers dat verdacht? Wij weten 

het niet! 

Charel werd, hoe dan ook, neergeschoten en bleef dood ter plekke. Hij was 73 jaar oud. 

Aangifte van het overlijden werd pas 2 dagen later, op 29 september õ14 gedaan door Ludovicus Lavers, 

oud 59 jaar, brigadier-veldwachter 1ste klas en door Josephus Laeremans, 56 jaar oud, landbouwer. Caro-

lus Eysermans zou in Zoerle-Parwijs begraven zijn. 

In de marge van de overlijdensakte is later, op 22 november 1922, dus 8 jaar na zijn dood, het volgende 

bijgeschreven: GESTORVEN VOOR BELGIË. Melding gemaakt bij toepassing van de besluitwet van 

17/7/1918, verschenen in het Staatsblad van 14-20 juli 1918, op verzoek van de procureur-generaal bij het be-

roepshof te Brussel. 

Charel en Treske hadden één dochter, Marieke. Marieke van den IJzeren trouwde met Nard Ooms. Zij 

kregen 8 kinderen, allemaal Oomskens dus, maar alom gekend als die van òden IJzerenó! 

Op de jaarlijkse 11-novemberviering te Heultje, wordt sinds een paar jaren, bij het dodenappèl, naast de 

namen van de gesneuvelde soldaten, ook  Carolus Eysermans vernoemd! 

§ 

MARLYBRUG  

 

Een ander treffen had plaats aan de Marlybrug, dicht bij het kasteel de Merode Westerlo. 

Op 27 september 1914 sneuvelden daar 2 onbekende vrijwilligers en de 45-jarige commandant van de 

gendarmerie Emiel Cyriel Jacob (°Voormezele 22/09/1869). Zij bewaakten al enkele dagen de Marlybrug.  

Jean Francois Adriaensen, pastoor-deken in Westerlo, was ook directeur van het college van Geel. Hij 

meldde dat er op zondag 27 september 1914 al van de 1ste mis paniek was onder de bevolking. Omstreeks 
10.00 uur barstte de strijd rond het kasteel de Merode los. Veel Belgische soldaten woonden de mis bij in 

de kerk en sloegen samen met de bevolking op de vlucht. De pastoor meldde dat ook hij in allerijl op de 

vlucht sloeg. Hij nam in alle haast enkel zijn brevier mee, en kwam pas na een viertal dagen in Westerlo 

terug, waar hij, volgens eigen zeggen, zijn taak op 1 oktober  weer opnam... 
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 Dat de Belgische weerstand zo gering was, is te verklaren omdat de meeste soldaten in de kerk zaten! 

Hier volgt het verslag van dokter Maes uit Tongerlo, die door de Duitsers opgevorderd was om de ge-

wonden te verzorgen; 

 

òOp 27 september 1914 heb ik 4 gekwetsten verzorgd, die te bed lagen in het kasteel de Merode. De eerste had 

een breuk, de tweede een wonde aan zijn schouder en zijn rug. De derde had een kogel door zijn been en de vier-

de een kogel door zijn bil. Ik heb geen namen gevraagd. Van het kasteel ben ik met een Duits officier naar het 

huis van Louis Douwen te Bergom gegaan. Onderweg lag de commandant van de gendarmerie Jacob, dood op het 

grasveld van het park rond het kasteel de Merode. Op de Neteboord, nabij de Marlybrug, lag een dode Belgische 

vrijwilliger. En in de tramwagon aan de brug vond ik nog een gekwetste vrijwilliger van Brussel, die enige minuten 

daarna ook bezweek. 

In de woning van Louis Douwen trof ik 2 gekwetsten aan, één met een kogel door de bil. Hij was van Comines 

(n.v.d.r.: Komen). Van de tweede waren 3 vingers van zijn linkerhand afgeschoten. Beiden zijn õs anderendaags, 

ôs maandag dus, naar het ziekenhuis van Leuven vervoerd, naar het Instituut van het Kind Jezus, een bijhuis van 

het gesticht Paridaens. Dit laatste vernam ik van mijn zuster die daar toevallig als verpleegster dienst deed. De 4 
gekwetsten op het kasteel zijn ôs zondags, de dag van de veldslag, nog weggevoerd; waarschijnlijk ook naar Leu-

ven, daar de Duitse officier hun vertrek beval. Hij vertelde me dat er de volgende dagen geen Duitsers meer langs 

Westerlo zouden passeren. De 3 doden, Jacob en de 2 onbekenden, werden õs avonds nog op het kerkhof te Wes-

terlo door Vital Onzia en 3 andere personen begraven. De Duitsers hadden eerst nog hun papieren en bezittingen 

geroofd.ó 

 

De naam van gendarmeriebrigade-chef Jacob staat in vergulde letters op het monument van de gesneuvel-

den te Westerlo. 

Uit briefwisseling van het Rode Kruis in het gemeentearchief van Westerlo kunnen we opmaken dat de 

aan de schouder gekwetste wellicht Estievenart Clément-Aimé (°Anderlues 05/02/1897) was. Deze is la-

ter tijdens de oorlog als vermist opgegeven, maar we hebben geen aanwijzingen dat hij in Westerlo zwaar 

gekwetst, laat staan gesneuveld, zou zijn. 

Verder hebben we uit briefwisseling van hun families met de gemeente Westerlo nog 2 namen van ver-

misten gevonden. We kunnen hen nergens plaatsen: Engels Prosper, maar deze soldaat sneuvelde elders 

en  Jacquet Cesar Louis van de 6de Linie (°Sint-Gillis-Waas 23/05/1892). Mogelijk is hij in Westerlo vermist 

of gesneuveld. Jacquet was oorlogsvrijwilliger, hij was als gendarm gestationeerd te Westerlo. Gendarmen 

Dit kruis op het kerkhof van de parochie Westerlo, 

staat op het graf van gendarmeriecommandant 

Jacob, van gendarme Jacquet, en mogelijk ook van 

soldaat Prosper Engels. Beide laatsten kregen als 

ôonbekendenõ hier hun laatste rustplaats! 

 

Op de grafsteen staat naast de vermelding van 

commandant Jacob ook de vermelding ôTot roem-

rijk aandenken aan Ernest Cools! 

Het lichaam van Ernest werd vanuit Altengrabow 

per trein overgebracht tot in Westmeerbeek. Van 

daar werd het per tram tot Westerlo gebracht. Na 

huldigingen door de scholieren en de oud-strijders, 

en een toespraak van dienstdoende burgemeester 

Naets werd het lichaam op 20/11/1926 op het 

kerkhof herbegraven in het graf van Jacob, Jacquet 

en Engels. 
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Muts van gendarmerie-

commandant Jacob, te 

bekijken in het Rijks-

wachtmuseum te Brussel. 

en vrijwilligers verdedigden aan de Marly de Netebrug. De noordelijke Neteboorden werden door de 

Belgen verdedigd, aan elke brug was er een versperring opgeworpen. Er was eveneens een Minerva pant-

serwagen aanwezig. De naam van Jacquet is gevallen in gesprekken tussen familieleden van deze soldaat en 

bezoekers uit het Antwerpse, die in Westerlo in een hotel verbleven. Die bezoekers waren ópertinentó 

zeker dat ze gehoord hadden dat Jacquet (°Sint Gillis Waas, soldaat-vrijwilliger, 3de Linie) bij de slachtof-

fers van 27 september 1914 in Westerlo was! Jacquet is dus een van deze 2 soldaten, (?) en Jacquet, de 

onbekende gesneuvelden die op het erepark W.O. I, rechts van de kerk van Westerlo, een graf kregen, 

samen met Emiel Jacob, de Westelse gendarmeriecommandant. 

 

Opzoekingen in het legerarchief te Evere gaf ons volgende bevestiging: 

Dossier Cesar Louis Jacquet °Sint Gilles-Waas op 23/05/1892, als zoon van Martien Oktaaf Jacquet en 

Julia Vandurmen. Was gendarme te Westerlo als oorlogsvrijwilliger. Hij diende in het 2de regiment jagers 

te paard, stamnummer 67173, ging later over naar het 3de Linie. Sneuvelde te Westerlo op 27/09/1914. 

Van de 2de onbekende soldaat, was spijtig genoeg niets verder gevondené 

 
In 1924 wilde men, op aandringen van de weduwe van Jacob, de 3 Belgische gesneuvelden opgraven in 

Westerlo en overbrengen naar Veltem-Beisem. Dit zou doorgaan op 24/10/1924 om 11.30 uur. Het ging 

echter niet door. We lezen tussen de regels, dat men de 3 lijken niet kon scheiden, door het haastige en 

chaotische begraven in 1914. Dus liet men de graven zoals men ze aangetroffen had. 

Op 18/03/1929 heeft de weduwe van brigade-chef Jacob nogmaals aangedrongen om het lijk van haar man 

over te brengen naar Veltem-Beisem, maar de dienst van de oorlogsgraven bleef dit weigeren. 

 

Eigenaardig genoeg werd later op de zerk van dit graf ook nog Ernest Cools bijgeschreven. Hij stierf in 

Duitse krijgsgevangenschap te Altengrabow! Zijn lichaam werd hier op 20/11/1926 met luister bijgezet. 

Knipsel uit de memoires van 

Frans Dierckx, over het tref-

fen aan de Marly. Hij 

schreef zijn herinneringen 

aan de oorlog pas op latere 

leeftijd neer. 

De omgeving rond afspanning de 

Marly en in de verte, richting 

Bergom, de Marlybrug over de 

Grote Nete. 
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-27 september 1914:  

Dit was een dag vol angst! Het ergst dat wij sinds het begin van de oorlog beleefden. Toen ik deze mor-

gen om 5 uur naar de kerk (in Westerlo) ging, stond er bij de kerkdeur een wacht van 3 vrijwilligers. Zij 

vertelden mij dat enkele minuten eerder rond Westmeerbeek herhaaldelijk geschoten werd met mitrail-

leurs. De automobiel van het oud kasteel is gisteren voormiddag naar Herselt gereden om gewonden op 

te halen, maar is niet weergekeerd. Ook van de ôautomobile blind®õ met mitrailleur is niets meer gehoord. 

Men vreest dat die in de handen van de Duitsers gevallen is! 

Om 6 uur begon ik mijn mis. Gekomen aan  Orate Fratres ontstond er een onbeschrijflijke paniek! De 

Pruis zou de kerk omsingeld hebben! Het volk stroomde naar de deur: de voorste helft liep naar de sa-

cristie om vandaar over het kerkhof te ontkomen. Door het gedrang werd de gesloten deur ingelopen! 

Een oorverdovend en akelig gekerm en gehuil klonk door de kerk. Gelukkig dat er geen mensenlevens te 

betreuren zijn! De meid van Jef Timmermans heeft in het tumult haar been gebroken en veel stoelen la-

gen in stukken! 

Ziehier hoe de paniek ontstaan was! 

De 3 vrijwilligers aan de kerkdeur kregen de tijding dat zij moesten vertrekken. Omdat zij nog geen koffie 
gedronken hadden, kwam één van hen aan de suisse vragen of de meiden van mijnheer Naets alle twee in 

de kerk waren. Het volk dat achteraan stond was nieuwsgierig en wilde weten wat de soldaat-vrijwilliger 

tegen de suisse kwam zeggen. Sommigen gingen mee buiten, anderen volgden en opeens was er volop pa-

niek! Enigen liepen naar huis; anderen vluchtten weg over het kerkhof. Ik kon de H. Mis toch nog voort-

zetten. 

 Nauwelijks thuis, vernam ik dat er uit Herentals een tram met 50 soldaten, voorzien van dynamiet, kwam 

om de Marlybrug te doen springen. Het schijnt dat de vijand in groot getal met paarden en veloõs van 

Herselt op Westerlo aan trekt.  

Rond half elf ziet de dreef van de abdij zwart van mensen met pak en zak, met kruiwagens en met kinder-

wagens. Iets na 12 komen de graaf, de zonen van Naets en Raedts de abdij binnengelopen. Wij horen zeer 

duidelijk geweerschoten, dicht bij Westerlo. Dat duurt tot tegen 2 uur! 

Na de vespers was er weer een groep mensen in de dreef. Het waren de zonen en meiden van Naets én 

de meid van onderpastoor Kennes. Zij wilden terug naar Westerlo gaan, maar waren nauwelijks over de 

Wimpe of er klonken herhaaldelijk geweerschoten bij het kasteel van juffrouw Jeanne. In allerhaast kwa-

men ze teruggelopen. Het zou roekeloos zijn nu naar Westerlo te gaan. 

Tot 5 uur was er geen mens meer te bespeuren, tenzij Giele, de onderkoster, die hosties kwam halen. Hij 

vertelde dat er een Belg dood lag in het dorp nabij òDe Keteló en dat onze soldaten hem meegenomen 

hadden toen ze met de tram wegvluchtten naar Herentals. Dokter Maes is door de Duitsers gevraagd om 

enkele gekwetsten te komen verzorgen. 

Rond 5 uur kwamen enige vluchtelingen van de kant van Zoerle. Zij zegden dat er hevig gevochten was in 

Zoerle en Heultje. 

§ 

In al onze parochies, behalve Westerlo-Centrum, gedroegen de Duitsers zich als wilden tijdens de inval in 

1914. Ze roofden bij de gewone bevolking voornamelijk etenswaren. Ze plunderden verlaten pastorieën 

en kerken, roofden allerlei kostbaarheden bij gegoede burgers. Men beweerde dat die eerste troepen uit 

veroordeelde gevangenen waren samengesteld; die hadden niets te verliezen. Ze konden hun status ver-

hogen door brutaal om te gaan met de bevolking en daardoor na de oorlog mogelijk opnieuw vrij ko-

men... Zeker is dat er Poolse soldaten als huurlingen bij die eerste stoottroepen waren! 

 

Op 27 september 1914 hadden Duitse troepen een 13-tal burgers in Herselt als menselijk schild meege-

nomen tot over de Nete, richting Zoerle-Parwijs. Rond 16.00 uur lieten ze die in Zoerle weer vrij. Deze 

groep trok, tierend en schietend, verder langs Voortkapel naar Morkhoven. Overal waar die Duitse ben-

de passeerde, sloeg bij de dorpsbewoners de schrik om het hart. In Voortkapel werden aan een boerderij 

zonder reden de banden van een fiets kapot gestoken door de Duitsers. Zo toch rapporteerde pastoor 

Eugène Caers (°Geel 13/06/1857), Norbertijn van Tongerlo en sinds 16/04/1898 pastoor te Voortkapel. 

§ 
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 De gedode Belg, gevonden nabij ôDe Ketelõ moet Maurice Draye geweest zijn.  

Mauritius Gustavus Eugenius Draye sneuvelde op 27/09/õ14 te Westerlo, althans volgens een brief aan de 

gemeente Nethen (Waals-Brabant) waar hij geboren was de 15de maart 1896. Er is in Westerlo op de 

Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgesteld op 27/09/1914. Mauritius was een zoon van Joannes Bap-

tist Draye en Maria Leontina Snaps. Deze soldaat was naar de ambulanciedienst van de zusters Francisca-

nessen in Herentals gebracht, waar zijn overlijden werd vastgesteld. Hij werd begraven in graf 3 op het 

kerkhof aan de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals. Later is hij ontgraven en naar de begraafplaats van de 

gemeente Nethen overgebracht. 

§ 

-28 september 1914:  

Aan de kapstok van confrater Claude Bauwens hangt zijn toog vol bloed! Ziehier wat hij vertelde over de 

vreselijke tonelen die hij bijgewoond had. Het gevecht aan de brug bij de Marly was nog op zijn hevigst 

toen hij en broeder Philips te Westerlo aankwamen. Door het park gingen zij naar het kasteel. De gravin 

en juffrouw Henriëtte waren uiterst tevreden hen te zien. De Duitsers hadden 4 Belgische gekwetsten in 

het kasteel aangebracht. Mijnheer Bauwens en broeder Philips hebben de wonden verbonden en verzorg-

den de gekwetsten totdat dokter Maes aankwam. 

Gedurig werd er door gevochten. Veel kogels vlogen op het kasteel en verbrijzelden enige ruiten. Rond 4 

uur hield het schieten op. Duitse officieren gingen toen het kasteel van boven tot onder afzoeken, om te 

zien of er geen Belgische soldaten verborgen zaten. Ook de 4 gekwetsten werden onderzocht en men 

verklaarde hen krijgsgevangen. Na enige tijd kwam men mijnheer Bauwens halen voor een stervende Belg 

in een tramwagon voor het huis van Louis Dauwen, nabij de molen (van Bergom). Onder geleide van 2 

officieren ging hij er met dokter Maes naartoe. Aan de grille van het kasteel zagen ze het lijk van de com-

mandant van de gendarmen van Westerlo liggen. Iets verder lagen nog 2 lijken van Belgische vrijwilligers. 

Bij Louis Dauwen, waar alles stukgeslagen was, lagen 2 minder erg gekwetsten. In de tramwagon lag een 
zeer zwaar gekwetste. ôDaar is niets meer aan te doenõ, zegde de dokter. Mijnheer Bauwens hoorde de 

zwaargekwetste zijn biecht en bereidde hem voor op de dood. 

Intussen was het avond geworden en moest er aan gedacht worden de doden te begraven. Er was geen 

enkele burger meer te zien in het dorp. Mijnheer Bauwens vroeg aan een officier om de lijken te halen, 

doch hij mocht niet meer in het kamp van de Duitsers komen. Een officier liet de lijken door de soldaten 

tot aan de kerk brengen en geholpen door een paar vrouwen, die met een bougie lichtten, hebben onze 

confraters de 3 slachtoffers ter aarde besteld. 

Ondertussen hadden de Duitsers de 7 gekwetste Belgische soldaten opgeladen en als krijgsgevangene 

weggebracht. Hoeveel doden (zeker één) en gekwetsten er aan de kant van de vijand vielen, weten wij 

niet! 

Geen enkele van onze werklieden is vandaag komen opdagen, de meesten zitten in het bos. Tegen 8 uur 

herbegint de stroom vluchtelingen. Iemand die per velo passeert zegt dat er een groot leger in aantocht is 

langs Zammel, Blauberg en Herselt. Iets voor 9 uur zie ik op het uiteinde van de dreef een stofwolk. Het 

zijn Duitse ruiters en cyclisten. Ze komen regelrecht op de abdij af, tot in de helft van de dreef. Enige offi-

cieren komen te voet verder tot aan de poort. Eén der broeders opent de poort en op zijn verzekering 

dat er geen Belgische soldaten binnen de muren zijn, treden ze binnen en vragen voor hun mannen boter-

hammen, hesp, koffie en suiker. Enige soldaten gingen mee naar de keuken de boterhammen maken. Een 

paar broeders en de cellier, altijd begeleid door een Duitse officier brengen de boterhammen tot achter 

in de dreef, tot tegen het Hof. De officieren dronken koffie onder de poort. Zij waren zeer beleefd en 

dankten mijnheer prelaat schriftelijk. Ruim 250 man heeft er gegeten! 

Verleden zondag õs morgens had de deken Constant Cornu bediend, maar diens biecht niet kunnen ho-

ren. Omdat er nu geen priesters meer zijn in Westerlo, heb ik het geriskeerd: met een band van het Rode 

Kruis om de arm, ben ik naar de zieke gegaan om zijn biecht te horen. In Westerlo heb ik maar 3 mensen 

gezien. Geen Pruisen, wel aan de Marly en over de brug, ongeveer 200. Zij hebben de bomen afgezaagd en 

daarmee de weg versperd. 

Er zijn nog 2 gekwetste Belgen aangehouden. Dokter Maes had ze verzorgd in de wagon bij Louis Dau-

wen. De officieren hebben hun intrek genomen in het kasteel. De doortrekkende Duitse  troepen hebben 

in Westerlo weinig of geen schade aangericht. In de huizen waar niemand thuis was, hebben ze alle eetwa-

ren meegenomen, maar waar er wel iemand gebleven was, betaalden zij in goed nagemaakte Belgische 
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 bankbriefjes van 1 frank, die ze zelf hebben laten drukken. 

Bij dokter Maes zaten enige vluchtelingen van Westerlo: de zonen Naets en madame Notelteirs met haar 

kinderen. Terwijl ik daar ook even was, kwamen 7 Duitse ruiters uit de Kapelstraat (n.v.d.r. nu Geelse-

straat). Zij vroegen de weg naar Westerlo. 

Frans, de metser, was op onze toren gaan zien. Hij zag in Herentals iets in brand staan. Hij denkt dat het 

de molens zijn. Iets na 8 uur dreunen een 12-tal allerzwaarste kanonschoten uit de richting Herentals. De 

abdij davert van het gebonk! 

§ 

We hebben in een verslag van dokter Maes gelezen dat de 3 gesneuvelden (waaronder gendarmeriecom-

mandant Jacob) begraven werden door een 3-tal mensen onder leiding van meester Onzia. Dat de Duit-

sers bijzonder actief waren deze dagen is voornamelijk te wijten aan de ôslag om Antwerpenõ, die woedde 

van 28 september tot 5 oktober. 

§ 

-29 september 1914:  

Er moet vannacht een groot leger door het dorp van Tongerlo getrokken zijn, vanuit de Kapelstraat rich-

ting Herentals. Onder de mis van 6 uur werd er ook geschoten in het dorp! Het was op onze drukker, 

Fons Geboes, die naar zijn werk kwam. Hij kon achter een huis springen; de kogel vloog op één meter 

langs hem. 

Even na 8 uur trokken in de richting Westerlo: 175 ruiters, enige cyclisten, 40 wagens en 2 grote motor-

wagens. Nog een groter aantal cyclisten en kanonnen zijn over de tramlijn naar Westerlo getrokken. Er 

waren nogal wat losse paarden bij. Men zegt dat het dezelfde troep is die deze nacht langs kwam en er op 

uit geweest was om voorraad op te doen. Om 1 uur vernam ik inderdaad dat er 2 wagens bij waren met 

bloem en éeen hondenkar met een vet varken op! 

Een man uit Heultje, de schoonbroer van Jef Klak, is naar Tongerlo gevlucht. Hij zegt dat Heultje stamp-

vol Duits voetvolk zit. Een officier gaf hem de raad weg te vluchten. 

Men zegt dat Geel niets te vrezen zal hebben! De koningin van Holland  heeft aan de Duitse keizer laten 

weten dat er in Geel meer dan 1000 Hollandse geesteszieken zijn. 

Rond 4 uur verneem ik dat er nog een grote troep Duitsers aan de Marly ligt. Een 30-tal ervan heeft in 
Westerlo de herbergen afgegaan met mijnheer Hansen. Degenen die vanmorgen door Westerlo trokken 

plunderden nogal erg! Bij de boswachter van het park namen ze alles mee wat kon dienen voor hun maag: 

een vet varken, kiekens, kalkoenen en fazanten; bij Van de Put (Putteke) in de dreef haalden ze al de ha-

ver van de zolder! 

Mijnheer Bauwens wilde in de namiddag naar Voortkapel gaan om morgen iemand te begraven, maar half-

weg het bos moest hij terugkeren: de steenweg op Olen lag vol Pruisen, die met kanonnen op Herentals 

trokken. 

In Zoerle zijn 2 mensen doodgeschoten; 1 verleden zondag, een ouderling van 70 jaar nabij de vijvers tus-

sen Zoerle en Westerlo. Zijn lichaam is pas deze morgen gevonden! De andere was op het veld aan õt 

werken. 

In Heultje zijn de Duitsers ook aan õt stoken; de molen staat er in vuur en vlam! 

De troep van deze morgen moet in Oevel echt de beest uitgehangen hebben. Ze gebruikten de kerk als 

paardenstal, sloegen deuren en vensters van de huizen in en roofden wat zij krijgen konden. Hier of daar 

roofden zij nog een half vet varken, maar wierpen het onderweg naar Tongerlo weer weg! De pastoor en 

onderpastoor van Oevel zijn weggevlucht; ook onze confrater Julius die er sinds zaterdag was om St.-

Michiel, patroon van de kerk, te vieren. 

Deze namiddag heeft een Duitse soldaat in Tongerlo gezegd dat zij morgen Tongerlo en Westerlo gaan 

platbranden omdat er door burgers geschoten was! De baron is naar de aanvoerder te Westerlo gegaan. 

Die heeft hem verzekerd dat noch aan Westerlo, noch aan Tongerlo, iets zal gedaan worden! 

 

-30 september 1914: 

De Duitse troepen die nu aan de Marly liggen zijn nogal vreedzaam! Ze zijn 150 in getal; de gewone solda-

ten hebben verbod gekregen nog in het dorp te komen. Deze morgen deden ze huiszoekingen om te zien 

of er geen wapens verborgen waren. Eén der knechten van Leflot werd gevraagd om in de Marly en het 



54 

 

 molenhuis nieuwe ruiten in te zetten. 

Heel de morgen trekken troepen en zware wagens richting Zoerle. Er lopen 5 varkens over de steenweg 

die zijn hier of daar losgebroken. 

Op de middag ben ik naar Westerlo gegaan om te zien of ik aan mijnheer Cornu de Heilige Teerspijs kon 

brengen. Daar de deken nog afwezig was, ben ik eerst naar de zusters van St.-Vincentius gegaan om vanuit 

hun kapel O.-L.-Heer naar de zieke te dragen. Wat waren de zusters tevreden eens iemand te zien! Op 

het dorp waren maar een 10-tal mensen te zien. In de verte zag ik 2 Duitse officieren. Achter de hoven 

door, ben ik bij Cornu gekomen en juist op dat ogenblik stonden de Duitse commandant en een andere 

officier midden in het dorp te praten. Ik ben er naartoe gegaan en heb hem toelating gevraagd mijn H. 

Ambt uit te oefenen. Hij kwam eerst zelf zien of het geen zieke soldaat was en gaf mij daarna volle toela-

ting het H. Sacrament openlijk en plechtig over de straat te dragen. 

Voorafgegaan door 2 burgers met brandende lantaarn heb ik dan de bediening gedaan, terwijl de officieren 

op afstand in stilte toeschouwden. Nooit heb ik meer druk gevoeld bij het dragen van O.-L.-Heer. Aan de 

deur van Cornu zaten enige inwoners van Westerlo geknield, waaronder de gravin (Nathalie) en haar 

dochter juffrouw Henriëtte. Na de bediening ben ik meer dan een half uur bij de gravin geweest. Zij ver-
telde welke akelige uren zij de laatste dagen beleefd had! 

 

§ 

In september 1914 zag de Belgische legerleiding al in dat de forten uit de tijd waren! Ze bleken niet be-

stand tegen de Duitse beschietingen. Men besloot al de vrijwilligers en de rekruten van 1914 naar West-

Vlaanderen te sturen. Die hadden zich de eerste dagen onledig gehouden met het graven van loopgraven 

rond de forten. 

Het graven van smalle loopgraven, het oefenen in gesloten gelederen, het flink marcheren en alle ver-

moeidheden doorstaan, dat alles was volledig voorbijgestreefd! Dat was nog het ideaal van een legerlei-

ding, die zelf niet streed en op veilige afstand van het front bleef, zoals ten tijde van de Napoleontische 

oorlogen. 

Luitenant-kolonel Bernard, aanvoerder van de 1ste Jagers te Voet, was één van de weinigen die dit door 

had. Hij was er verontwaardigd over. Hij wist dat de manschappen op dat ogenblik voldoende rust nodig 

hadden in plaats van zulke vervelende oefeningen. De koning en zijn raadgevers waren er nog steeds van 

overtuigd dat de juiste opvoeding, in eer en plicht, voldoende was om officier te worden; beter dan een 

examen. Zo waren bekwame zonen van gewone burgers nog steeds uitgesloten om officier te kunnen 

worden. Van de koning moesten de jonge vrijwilligers opgeleid worden in kampen in Frankrijk, met oefe-

ningen, defilés, strenge discipline en tucht. Volgens luitenant-kolonel Bernard konden die jonge idealisten 
onder zijn eigen officieren en onderofficieren, snel een gedegen opleiding krijgen en alzo snel inzetbaar 

zijné 

         § 

De Duitse keizer, Wilhelm II 

(1859-1941) die W.O. I ontketende! 

Het volgende vonden we in de Burgerlijke Stand van 

Zoerle -Parwijs:  

GESTORVEN VOOR BELGIË 

Op 26/09/1914, om 5 uren in de namiddag, overleed in het 

dorp van Zoerle-Parwijs, Philemond Vandenbosch op 72 jari-

ge leeftijd aan zijn verwondingen, opgelopen te Aarschot. 

De akte werd pas op 26/09/1915 ingeschreven! 

Philemond was geboren in Aalst (O.-Vl.) op 04/08/1843, als 

zoon van Jan en Joanna Vonck. Hij was zonder beroepé 

 

De aangifte werd gedaan door Rosalie Van Uytven (53 j.) win-

kelierster en Jan Frans Beenens (61 j.) veldwachter te Zoerle. 

 

Philemond Vandenbosch staat vermeld op het monument in 

Aarschot! Hij was zwaargekwetst uit zijn geteisterde stad tot 
Zoerle-Parwijs gevlucht! 
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 -2 oktober 1914:  

Men heeft gisterenavond nog een jongen in het gasthuis te Westerlo gebracht. Hij had verleden zondag 

een kogel door zijn lijf gekregen, maar hij had zich tot hiertoe verborgen uit vrees door de Pruis meege-

nomen te worden. 

Jef Klak, onze knecht, is naar Geel geweest om vis te halen. Onderweg hielden de Duitsers hem aan. Jef 

deed of hij niets verstond enéze lieten hem gaan! 

 

-3 oktober 1914:  

In de namiddag kwamen enige Duitse soldaten vanuit Westerlo naar de molen van Tongerlo om graan te 

doen malen. Zij hebben niemand kwaad gedaan, maar toch vluchtten weer enige mensen weg! 

 

-5 oktober 1914:  

De Duitsers uit Westerlo komen met een grote wagen door de dreef. Ze schijnen zeer angstig en hebben 

het geweer schietensklaar! Zij rijden naar de 2 molens van Tongerlo graan verkopen. Zou het een teken 

zijn dat zij gaan vertrekken? Des te beter! A Germanis, libera nos Domine! Van de Germanen (Duitsers) 
verlos ons, Heer! 

 

-6 oktober 1914:  

De baron is gisterenavond thuis gekomen. Hij was 5 dagen geleden naar Antwerpen vertrokken, waar zijn 

vrouw sinds 6 weken verbleef. Zaterdag was hij met de barones naar Breda gevlucht. Antwerpen staat op 

het punt zich over te geven! 

In Westerlo verwacht de nieuwe Duitse commandant nieuwe troepen. Hij heeft door de graaf aan de be-

volking doen zeggen dat de mannen zich aan de kant moeten houden. Velen vluchten weer weg. 

Elke dag trekken de Duitsers met een wagen in de richting Olen om te gaan plunderen! Vandaag kwamen 

ze terug met 2 stieren en een vet varken! Het moet ellendig gesteld zijn in Olen. Alles is leeggeplunderd 

en de zalen en kamers van de huizen dienen voor paardenstal. In de kerk is er een slachterij. Dat is ook in 

Hulshout het geval! In Olen namen ze ook een piano van 1600 frank mee en speelden erop terwijl zij 

voortreden. Tegen de avond zijn enige Duitse plunderaars uit de richting Voortkapel gekomen. Zij hadden 

achter hun wagen een schoon rijtuig met caoutchouc banden. In Herentals zijn geen inwoners meer geble-

ven. De Pruis steelt er alles leeg! 

 

-9 oktober 1914:  

In Westerlo ligt nog altijd een Duitse wacht, maar de Duitsers hebben Zoerle, Oevel en Olen verlaten. 

Om half tien kwam er een patrouille van 10 man aan de poort van de abdij. 7 van hen kwamen binnen en 

vroegen om de abdij eens te mogen afzien. Mijnheer cellier leidde hen rond. Zij waren zeer deftig! Som-

migen staken zelfs iets in de offerblok! 

§ 

Baron Henri de Trannoy, ÁSchaarbeek 11/07/1879, ÀElsene 

22/01/1953. 

Burgemeester van Tongerlo tussen 1924-1953. 

 

 

 

De baron liet na de oorlog op al zijn boerderijen, die hij ver-

pachtte, een lindeboom planten als ôvredesboomõ. Van deze 

bomen zijn er op dit ogenblik maar enkele meer over. Vanaf 

de jaren ô60 van vorige eeuw heeft zijn familie deze boerderij-

en in Tongerlo één na één verkocht. 
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 Over de Schelde werd een pontonbrug gelegd (minstens 3 pontonbruggen werden uiteindelijk over de 

Schelde gelegd!) om het grootste deel van ons leger aan de omsingeling van Antwerpen te laten ontsnap-

pen. Doordat de Duitsers een raid pleegden, op een trein die richting westen reed, was er een complete 

chaos.  

 

Op 10 oktober 1914 viel Antwerpen. Veel Belgische soldaten, die geen uitweg over de Schelde naar de 

linkeroever vonden, staken de Nederlandse grens over. Ongeveer 33.000 Belgische soldaten en 1600 

Britten overschreden de Nederlandse grens! Daar werden ze ontwapend en in kampen gestoken omdat 

Nederland zich aan de absolute neutraliteit wilde houden. Eerst werden ze opgevangen in kazernes. De 

toevloed was echter te groot. Men plaatste dan overal op de kazernes maar tenten. We kunnen wel aan-

nemen dat de hygiëne en de voeding die begindagen veel te wensen overlieten. Een opstand bleef niet uit. 

De Nederlandse bewakers schrokken er niet voor terug de opstand gewapenderhand neer te slaan. Een 6

-tal Belgen vond er de dood. Ze werden zelfs gewoon in de rug geschoten wanneer ze zich terugtrokken. 

Na verloop van tijd werden de soldaten over meerdere grote opvangkampen verdeeld, waardoor de toe-

stand zich normaliseerde. 
§ 

 

Champetter Cyriel Demeyere  

 

(° Oostrozebeke, West-Vlaanderen) Hij kwam in zijn geboortedorp eerst als kapper aan de kost. Later 

werd hij lid van de bereden gendarmen te Brussel en lid van de koninklijke wacht van Leopold II.  

Als gendarme kwam hij zich te Westerlo vestigen in de òGendarmerieó op de Vismarkt. Hij trouwde er 

met Stanske Philips en het koppel vestigde zich op de Bist. 

Rond de eeuwwende (1900) werd  Cyriel Demeyere door burgemeester graaf de Merode benoemd tot 

brigadier-veldwachter (champetter) te Westerlo. In die functie moest hij natuurlijk regelmatig processen-

verbaal opmaken. Hij deed dat met de meeste zorg en de nodige gestrengheid, soms ook overdreven 

streng! 

Op 18 augustus 1914 trok Demeyere met een brief van de gravin de binnenkomende Duitsers tegemoet. 

Dat verhaal vertellen wij elders in dit boek. 

Hier volgen enkele van zijn processen-verbaal, die hij in de oorlogsperiode opstelde: 

 

PRO JUSTITIA 

 

Op 10 oktober 1914 in de late voormiddag kreeg hij bezoek van veearts Vanheerswynghels uit Westerlo, 

die hem het volgende verhaal deed: 

Heden den 10 october 1914, 

Ik ondergetekende Demeyere Cyriel, brigadier-veldwachter en politieagent te Westerloo, behoorlijk beëdigd. 

Heden voormiddag was ik aan de Marly, als de Duitsche soldaten een ziek paard doodschoten. Ik onderzocht het 

paard en bevond dat het dier aangedaan was van de ôstrengenõ in de hoogste graad. Het werd in den grond begra-

ven door de Duitsche soldaten, maar het zit veel te ondiep. Daar deze besmettelijke ziekte zo gevaarlijk is, moet 

het dieper begraven worden en goed met ongebluschten kalk begoten worden, om de verspreiding der gevaarlijke 

ziekte te voorkomen. 

Ik, opsteller ging onmiddellijk ter plaatse en vond daar een dood paard liggen, bovengetrokken uit eene kleine 

diepte. De genaamde Bervoets Louis, oud 34 jaar, herbergier, wonende te Westerloo Nieuwstraat, was bezig er 

het vel af te snijden. Ik verzocht hem dit werk te staken, en deed hem verstaan dat het paard eene besmettelijke 
ziekte had, en geheel en gansch moest begraven worden, vel inbegrepen. Hij antwoordde mij: òDat doet daar 

niks aan; ik trek er het vel eerst af!ó  

Dan gebood ik Bervoets Louis zich van het paard te verwijderen, en liet hem horen dat een proces-verbaal te zij-

nen laste zoude opgemaakt worden, waarop hij antwoordde: òMaak er dan maar twee; voor mij is dat toch 

hetzelfde!ó. 

Waarvan ik het tegenwoordig proces-verbaal heb opgemaakt om gezonden te worden aan Mijnheer de Procureur 

des Konings te Turnhout. 

 

Cyriel Demeyere, Brigadier-veldwachter. 
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PRO JUSTITIA 

 

Heden, den veertiende October 1914, ik ondergetekende Demeyere Cyriel, brigadier-veldwachter en politieagent 

te Westerloo, behoorlijk beëedigd. Mij op dienst bevindende in de Tongerloodreef, bestatigde ik dat den genaamde 

Bervoets Alfons, oud 36 jaar, wonende te Westerloo, Smissenhoek, bezig was met in de eikenbomen van den Wel-

edele Graaf de Merode Westerloo droog hout af te doen. Het afgedaan hout had een waarde van 40 centiem. 

Kerkstoel Alfons verklaarde dat hij zulks deed omdat hij niets meer te stoken had en met geld zelfs niets kon ko-

pen omwille van den oorlog en hij toch moest zorgen voor zijne vrouw en zes kinderen. Wanneer ik dit overmaak-

te aan den Heer Rentmeester Naets, verklaarde die geen gevolg aan het proces te geven. 

 

Demeyere Cyriel 

Brigadier-Veldwachter. 

N.B. Eerst spreekt Demeyere van Alfons Bervoets, dan van Alfons Kerkstoel! 

 

Nota: 
Cyriel deed in die oorlogsperiode herhaaldelijk vaststellingen van òhoutdiefteó. Daaruit blijkt dat er een nijpend te-

kort aan brandstof was. Een andere overtreder zei bijvoorbeeld : ôIk heb dit gedaan omdat ik niets meer te stoken 

had, zelfs niets meer om eten gereed te maken. Ingeval gij mij den gestolen boom ontneemt, moet ik seffens een 

andere gaan halen!õ 

-12 oktober 1914: 

In een Hollandse gazet staat het: Antwerpen is gevallen! 

 

-14 oktober 1914: 

De mensen beginnen te vrezen voor hongersnood. Er is geen middel meer om aan bloem te geraken! 

Wijzelf hebben nog enige zakken! 

-20 oktober 1914: 

 Mijnheer cellier en Maurice Naets gaan naar Neerpelt. Wij moeten proberen aan steenkolen, petrol en 

eetwaren te geraken! 

§ 

Omdat Frans Dierckx zijn memoires 

jaren na de oorlog schreef, herin-

nert hij zich de juiste data niet 

meer. Dit verhaal slaat dus vermoe-

delijk ook op het treffen aan de 

Marlybrug op het einde van sep-

tember 1914. Dit knipsel uit de 

memoires van Frans Dierckx geeft 

perfect weer hoe de toestand van 

het Belgische leger was. Weinig ge-

motiveerd en slecht bewapend... 
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E®n van de weinige beelden uit de ôDe Groote Oorlogõ in Westerlo. Duitse soldaten slaan hun bivak op, ter hoogte 

van het monument de Merode op de Markt te Westerlo (foto Milo Antonis). 

Tussen 14 en 16 oktober õ14 namen de Duitsers Brugge, Zeebrugge en Oostende in. 

Voor de bevolking kwam er hulp van een centraal comité voor hulp en bevoorrading. Dankzij Amerikaan-

se hulp kon men vanaf 22 oktober 1914 vooral in de steden het leed van de bevolking verzachten!  

 

Van 19 oktober tot 22 november 1914 heeft de 1ste slag om Ieper plaats, tussen 30 oktober  en 18 

november 1914  spreken we van de Slag aan de IJzer. Omdat de Belgen de IJzervlakte onder water kon-

den zetten was de Duitse opmars gestuit. Daarna groeven de legers zich in en leverden gedurende 4 jaren 

een loopgravenstrijd. 

§ 

Oorlogspoëzie  

 

De Eerste Wereldoorlog heeft gezorgd voor een overvloed aan oorlogspoëzie, niet alleen in het uitge-

strekte Engelse taalgebied, maar ook in taalgebieden van de vele oorlogvoerende landen! Het leek alsof 

iedereen die een pen kon vasthouden dat onderwerp ter sprake wilde brengen. De totale hoeveelheid 

aan de oorlog gewijde verzen is moeilijk te schatten, maar het zijn er zeker meer dan één miljoen! Dat 

betekent zoõn 645 gedichten voor elk van de 1560 dagen dat die oorlog geduurd heeft: een stroom van 

haatgedichten, offergedichten en rouwgedichten. 


